2012  Kürtlerin  direniş  yılı  oldu 

Partiya  Azadiya  Jin  a  Kurdistan  Koor-  geldiğini  ve  statüsüzlüğü  kabul  etmediğini dinasyonu  2012  yılının  kayıp  ve  ka-  belirtti.  "2012  yılı,  halkın  ve  kadınların  öz zançlarını,  kadın  mücedelesinin  gelmiş  ol-  kimliğinden,  özgür  yaşam  statüsünden  vazduğu  düzeyi  gazetemize  değerlendirdi.  geçmediği;  inkâr  ve  imha  politikalarına PAJK  Koordinasyonu,  Kürt  halkının,  ya-  boyun  eğmediği  bir  yıl  olmuştur.  Aynı  zaradılış  zamanının  içinden  geçtiğini,  bu  mü-  manda  özgürlük  değerlerinin  yarattığı  durucadelenin  geri  dönüşü  olmayan  bir  aşamaya  şu  da  açığa  çıkarmıştır”  dedi.  3.sayfada 


Ensestin  kurbanları... 


■ 

İnsanların  kendisini  dışında  ele  aldığı,  görmek  ve duymak  istemediği  konuların  başında  cinsel  istismar  veya  ensest  geliyor.  Hemen  hemen  tüm  toplumlarda  tabu  olarak  ele  alınan  ensest,  yaşandığında kaçınılmaz  yaralara  yol  açan  bir  vakadır.  Psikolojik  ve fiziksel  açıdan  büyük  tahribatları  yaratan  cinsel  istismarın  gelişim  seyrini,  yarattığı  tahribatları  ve  sonuçlarını  ele  aldık.  Bununla  beraber...  ıs.sayfada 


Utamara  2.  öykü  ve şiir  etkin  iği  başladı 

Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezi, 
‘Her  Kadının  Bir  Hikayesi  Var’  etkinliğinin  İkincisini  düzenliyor.  Kadınlar öykü  ve  şiirleriyle  etkinliğe  katılabilirler. 
Almanya’da  faaliyet  gösteren  Utamara 
Kadın  Buluşma  Merkezi,  ‘Her  Kadının 
Bir  Hikayesi  Var’  adlı  öykü  ve  şiir  etkinliğinin  İkincisi...  4.sayfada 


‘Min  sere  xwe  li  ber... 


Dayiken  Kurd,  bi  salan  ketin  dûv bavveriya  zaroken  xwe.  Bavverkirin,  armancen  wan  weke  armancen  xwe dîtin.  Bi  bavverî  û  fikren  zaroken  xwe  li cîhane  nerîn  û  naskirin...  lo.sayfada 


Ayrıntılar 


Fadile  YILDIRIM 


4.  sayfada 


Tekoşîna  di navbera  Enki û  İnanna  de 


Suna  TUNÇ  -  rûpel  ll 


Dünden 

bugüne 


eşengiya  civake  dike 

Endama  tevgera  jinâ^ya  Rojavaye  Kurdistane  Dilşa  Heso,  di  derbare  Rojavaye  Kurdistane’de  nircandinen  giring  daAi  şoreşa  Rojavaye  Kurdistane  jin  rolekî  mezin  list. 


L  AZADİYA  JİNE  BİNGEHA 
AZADİYA  CİVAKE  YE 


Jina  Kurd  di  parastina  ziman,  çand,  hevgirtina  civaka  Kurd, roleke  bingehîn  da  ser  mile  xwe,  hervviha  nirxen  tevgera azadiya  Kurdistane  ya  ku  li  rojavaye  Kurdistane  belav  bû,  fikr  û ramane  rebere  gele  Kurd  Abdullah  Ocelan  weke  kesayeta  yekemin  di  dîroke  de,  doza  jine  vekir  û  rola  we  şîrove  kir,  re  û  rebazen  azadiya  jine  nîşan  da.  Li  ser  van  nirxan,  jina  Kurd  li  ser  zemînekî  fireh  rexistina  xwe  di  bin  nave  Yekîtiya  Star  de,  bi  armanca avakirina  civakek  demokratik,  ekolojî  û  zayendîparez  avakir. 


YE  HERÎ  ZEDE  Dİ  ŞERDE 
ZİRARE  DİBÎNİN  JİN  Û  ZAROKİN 


Dilşa  Heso  da  zanîn  ku  jina  Kurd  li  rojavaye  Kurdistane  ji  bo civakek  demokratîk  avabike  di  her  qaden  jiyane  de  xwe  birexistin  kiriye  û  wiha  pede  çû:  Azadiya  jine  bingeha  azadiya  civake ye,  ji  ber  ve,  jinen  Kurd  li  rojavaye  Kurdistane  xebate  xwe  li  dijî hemû  şevvazen  egementiya  bavsalarî  be  hempa  devvam  dikin,  û tene  di  çarçoveya  potansiyela  xwe  û  planen  giştî  de  nema,  bi  vîn û  nasnama  xwe  ya  rexistinî  di  mekanîzma  biryargirtine  de  cîh  girt, 
bi  rola  peşeng  di  meş  û  xwepeşandanan  de  rabû.  rûpel  9 


ELİMİZİN  ALTINDA  BİR  GEZEGEN  DAHA  YOK!  6.  Sayfada 


2 


Aralık  2012 


Nevvaya  Jin 


aktüel 


Şempanzelerde  'orta  yaş  krizi'  geçiriyor 

Yapılan  araştırmalar  şempanzelerin  kendilerini  gençlikte  çok  iyi  hissettiklerini,  orta  yaşta  bu  hissin  azaldığını  ve  yaşlılıkta  yine  arttığını  belirledi. 


•  Araştırma  MERKEZİ 


Bilim  insanları,  şempanzeler  ve  orangutanların  da  insanlar  gibi  "orta  yaş  krizi"  geçirebileceğini  açıkladı. 

Büyük  maymunları  inceleyen  uluslararası  bir ekip,  bu  hayvanların  kendilerini  gençlikte  çok  iyi  hissettiğini,  orta  yaşta  bu  hissin  azaldığını  ve  yaşlılıkta yine  arttığını  belirledi. 

insanlarda  da  mutluluğun  genelde  benzer  bir  "U eğrisi"  izlediği  biliniyor.  Araştırmaya  psikologlar,  primatları  inceleyen  bilim  insanları  ve  iktisatçılar  katıldı.  Araştırma  kapsamında  hayvanat  bahçeleri,  hayvan  sığınakları  ve  araştırma  merkezlerinde  yaşayan farklı  yaşlardaki  508  şempanze  ile  orangutan  incelendi.  Bu  hayvanlarla  en  az  iki  yıl  çalışmış  olan  bakıcılar,  gönüllüler  ve  araştırmacılardan  kısa  bir  anketi doldurmaları  istendi. 

insanlarda  mutluluğu  ölçmek  üzere  tasarlanmış olan  bu  anket,  çalışma  öncesi  primatlara  uyarlandı. 


Araştırma  ekibinin  lideri  Psikolog  Doktor  Alexander  VVeiss  insanlar,  şempanzeler  ve  orangutanlar arasındaki  benzerliklerin  genetiğin  ve  fizyolojinin ötesine  geçtiğini  gördüklerini  söyledi.  Örneğin büyük  maymunlar  da  insanlarınkine  benzer  sosyal baskılar  ve  stres  faktörleri  ile  karşı  karşıya.  Doktor VVeiss  "Tabii  orta  yaşa  gelen  şempanzeler  birdenbire 


kıpkırmızı  bir  spor  arabası  istemiyor."  diyor.  "Ama başka  şeyler  istiyorlar,  örneğin  daha  fazla  dişiyle  çiftleşmek  ya  da  daha  fazla  kaynağı  kontrol  etmek." 

VVarvvick  Üniversitesi'nden  Ekonomi  Profesörü Andrevv  Osvvald  da  bu  çalışmaya  insanlarda  mutluluğu  20  yıldır  inceledikten  sonra  katılmış.  "Orangutan ve  şempanzelere  bakmak  istememizin  sebeplerinden  biri,  insanlarda  eğitim,  gelir  ve  evlilik  gibi  faktörleri  devreden  çıkardıktan  sonra  bile  U  eğrisinin  tıpatıp  aynı  kalmasıydı."  Profesör  Osvvald,  maymunlarda da  aynı  durumlarla  karşılaşmanın  kendisini  "dumura uğrattığını"  söylüyor.  Osvvald'a  göre  bu  sonuç  "Orta yaş  krizinin  gerçek  olduğunu  ve  biyolojik  açıdan  en yakın  akrabalarımızda  da  bulunduğunu  gösteriyor. 
Bu  da  krizin  biyolojik  ve  fizyolojik  faktörlerle  açıklanabileceğini  ortaya  koyuyor." 

Psikolog  Doktor  VVeiss  şimdi  tablonun  kalan kısmını  ortaya  çıkarmak  için  evrim  sürecine  bakmak  gerektiği  görüşünde.  VVeiss  "Evrim  tarihimize daha  yakından  bakmalı  ve  şempanzeler,  orangutanlar  ve  diğer  maymunlarla  paylaştığımız  atalarımızı  incelemeliyiz."  diyor. 


2012’nin  en  iyi icatlarından  biri 

HollandalI  sanatçı  ve  bilim  insanı  Berndnaut  Smilde, sis  makinesini  kullanarak  kapalı  alanda  bulut  oluşturmayı  sağlayan  bir  yöntem  geliştirdi. 

Gerçeğinden  hiçbir  farkı  olmayan  bulutlar,  bir  gün  oturma odanızda  belirebilir.  HollandalI  mucit  Smilde’nin  geliştirdiği yöntem,  havadaki  nemi,  ışığı  ve  ısıyı  ayarlayarak  kapalı  alanda  bulut  oluşturmayı  sağlıyor. 

Time  dergisinin,  ‘2012’nin  en  iyi  icatları’  listesinde  yer verdiği  buluş,  ortaya  sadece  birkaç  dakika  ömrü  olan  bir bulut  çıkarsa  da  oldukça  etkileyici  bir  manzara  oluşuyor. 
HollandalI  mucit  bulutlarını  koridor  veya  yatak  odası  gibi  farklı  ortamlarda  ortaya  çıkarabiliyor.  •  Araştırma  Merkezi 


rk'^F 
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Altı  bin  yavru penguenin yaşadığı  koloni 

Bilim  insanları,  Antarktika’nın  doğusunda  13  yıldır yerini  tespit  etmeye  çalıştıkları  penguen  kolonisini buldu.  Keşiflerinde  şaşkınlık  veren  bir  durumla karşı  karşıya  kalan  araştırmacılar,  koloninin  üzerinde  bulunduğu  buzuldaki  çatlak  nedeniyle  ikiye  ayrıldığını  gördü. 

Araştırmacılar,  Antarktika’da  büyük  bir  penguen  kolonisi keşfetti.  Üzerinde  bulundukları  buzulun  çatlak  olması  nedeniyle  iki  ayrı  grup  halinde  bulunan  penguenlerin  altı  bini, yavru  penguenlerden  oluşuyor.  Bu  rakam,  araştırmacıların keşiften  önce  karşılaşmayı  düşündükleri  yavru  penguen nüfusunun  üzerinde. 

Fransız  bilim  insanlarının  yaptığı  keşif,  Antarktika’nın Mertz  Buzulunda  gerçekleşti.  Araştırmacılar,  keşifi  Dumont d'Urville  İstasyonuna  hareket  halindeyken  yaptı.  Fransız yönetmen  Luc  Jacquet’in  çektiği  ‘İmparator’un  Yolculuğu’ adlı  belgesel,  bu  istasyonun  yakınlarında  çekilmişti. 

Mertz  Buzulu’nda  ortaya  çıkarılan  kolonideki  bir  grupta  iki bin,  diğer  grupta  ise  yaklaşık  dört  bin  yavru  penguen  yaşıyor. 
Araştırmacılar,  bir  imparator  penguen  çiftinin  yılda  bir  yavru yapabildiğini  öngörerek,  bölgede  8.500  yetişkin  çift  olduğunu  düşünüyor.  Bu  rakam  da,  önceden  tahmin  edilen  yetişken penguen  sayısının  üç  katı  civarında.  •  Araştırma  Merkezi 


Isınan  dünyada protein  baskı  altında 


Yeni  bir  rapor,  iklim  değişikliği sonucunda  muzun  milyonlarca insan  için  hayati  bir  besin  kaynağı  haline  gelebileceğine  ve  proteinin baskı  altında  olduğuna  işaret  ediyor. 

Uluslararası  Tarımsal  Araştırma  İçin 
Danışma  Grubu  (CGIAR)  araştırmacıları, gelişmekte  olan  bazı  ülkelerde  patatesin yerini  muzun  alabileceğini  söylüyor. 

Hava  sıcaklıkları  arttıkça  manyok  ve  az bilinen  börülce  bitkisi  de  tarımda  giderek artan  bir  rol  oynayabilir.  Geleneksel  ürünler  iklim  değişikliğiyle  mücadele  ederken, insanlar  yeni  ve  daha  farklı  mönülere  alışmak  zorunda  kalabilir.  BM  dünya  gıda güvenliği  komitesinin  talebi  üzerine  bir 
grup  uzman,  dünyanın  en  önemli  22 
tarımsal  ticari  ürününü  küresel  iklim  değişikliğinden  nasıl  etkileneceğine  dair senaryoları  inceledi. 

Uzmanlar,  sağladıkları  kalori  bakımından  dünyanın  en  yüksek  üç  ürünü olan  mısır,  pirinç  ve  buğdayın  gelişmekte  olan  pek  çok  ülke  de  azalacağı  tahmin  ediyor.  •  Araştırma  Merkezi 


Bulgaristan  Ulusal  Arkeoloji  Enstitüsüne  bağlı arkeologlar  Avrupa’nın  en  eski  kentini  keşfetti. 
Bulgaristan’nın  kuzeydoğusundaki  Provadia yakınlarında  en  eski  tuz  fabrikasının  da  bulunduğu  kent Profesör  Vasil  Nikolov’a  göre  bundan  6500  yıl  önce  inşaa edilmiş.  Avrupa  kıtasında  tuza  ilk  bu  bölge  rastlanıldığı çoktan  biliniyordu.  Kazıyı  yürüten  ekip  yerleşim  birimi¬ nin  oluşmasında  en  büyük  etkenin  bölgedeki  tuz  yataklarının  olduğunu  düşünüyor.  •  Araştırma  Merkezi 


Tarihte  bu  ay 

‘Aralık  1908’de  Birinci  Tüm  Rusya 
Kadın  Kongresi  toplandı. 

*5  Aralık  1930  Anayasa  değişikliği ile  kadınlara  yerel  ve  genel  seçimlerde seçme  ve  seçilme  hakkı  tanındı. 

‘Aralık  1988’de  Bekaret  Kontroluna 
Hayır  protestoları  yürütüldü.  90’lı  yıllarda  da  okullarda  bekaret  kontrolü yapılması  öğrencilerin  intiharına  yol açtı,  bu  da  protestoları  çoğalttı. 

‘Aralık  1993’te  özel  olarak  kadına karşı  şiddeti  ele  alan  ilk  insan  hakları belgesi  olan  “Kadınlara  Yönelik  Şiddete  Karşı  Bildirge”  BM  Genel  Kurulu’nda kabul  edildi. 
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Nevvaya  Jin 


Halklar  arası  çatışmasızlık  önemli 


“Kendi  öz  mekanizmalarını  belli oranda  hayata  geçirmiş  olan  halkımızın  statüsüz  ve  savunmasız kalmayı  artık  sindiremeyeceği açıktır.  Yaşanan  topyekûn  direniş ve  özgürlük  duruşu  toplumsal  sıçrama  yapma  kapasitesindedir” 

•  Haber  MERKEZİ 


Kürt  kadınları  2012  yılında  da  mücadelelerini her  alanda  sürdürdüler.  Partiya  Azadiya  Jin 
a  Kurdistan  (PAJK)  Koordinasyonu  2012 
yılının  kayıp  ve  kazançlarını,  kadın  mücedelesinin gelmiş  olduğu  düzeyi  ve  ödenen  bedellerin  anlamını gazetemize  değerlendirdi. 

PAJK  Koordinasyonu,  Kürt  halkının  yaratılış  zamanının  içinden  geçtiğini,  bu  mücadelenin  geri dönüşü  olmayan  bir  aşamaya  geldiğini  ve  statüsüzlüğü  kabul  etmediğini  belirtti.  "2012  yılı  halkın  ve kadınların  öz  kimliğinden,  özgür  yaşam  statüsünden vazgeçmemesi  inkâr  ve  imha  politikalarına  boyun eğmemesi  ve  özgürlük  değerleri  birikiminin  yarattığı duruşu  açığa  çıkarmıştır.  Kendi  öz  mekanizmalarını belli  bir  oranda  hayata  geçirmiş  olan  halkımızın  statüsüz  ve  savunmasız  kalmayı  artık  sindiremeyeceği açıktır.  Yaşanan  topyekûn  direniş  ve  özgürlük  duruşu toplumsal  sıçrama  yapma  kapasitesindedir"  dedi. 

PAJK  Koordinasyonu,  bu  sürecin  Kürt  halkı  açısından  son  derece  kritik  olduğunu  ifade  ederek,  Ortadoğu halklarının  da  kaderinin  yeniden  çizildiği  bir  dönemden geçildiğinin  altını  çizdi.  Kürt  halkının  içinde  bulunduğu süreci,  kritik  olarak  değerlendirmelerinin  temelinde; özgürlük  birikimlerinin  niteliksel  sıçrama  yapma  potansiyeline  ulaşmış  olması  ve  mücadele  dinamiklerini  en yoğun  düzeyini  yaşıyor  olmasıyla  ifade  eden  PAJK Koordinasyonu  şöyle  devam  etti:  "Ortadoğu’nun  bütün taşlarının  yerinden  oynaması,  bütün  halkların  kaderinin  yeniden  belirlendiği  anlamına  geliyor.  Bu  karşılıklı belirleme  durumu  halklarımızın  duyarlılık  ve  empatilerinin  yüksek  olmasını  sağlamaktadır.  Binyıllardır  birlikte  yaşadığımız  bölge  halklarının  geleceğine  ilişkin duyarlılık  kuşkusuz  ki  kadim  komşularından  gelecektir. 
Sadece  kendi  halkına  karşı  değil  bölge  halklarının geneline  karşı  bir  sorumlulukla  yakalaşma  ve  mücadeleyi  bu  çeperde  yürütme  anlayışı  demokratik  ve  özgür toplum  inancımız  gereğidir." 

Ortadoğu’nun  kaderi  ortaktır 

2012  yılının  Ortadoğu  halkları  açısından,  I.  Dünya 
Savaşından  sonra  yaşadığı  en  yaygın  ve  yüksek  dozlu şiddet  ve  kanlı  bir  yıl  olduğunu,  bunun  ABD,  İsrail, uzantıları  ve  bunlara  karşı  pay  kapmak  isteyen  güçlerin çatışmalarına  ve  nihayetinde  çıkarlarına  uygun  yeni  sistem  arayışlarına  dayandığını  belirten  Koordinasyon devamla;  "öncelikle  Arap  devletlerinde  yaşanan  çal¬ 


kantılar,  Arap  halklarının  anti  demokratik  devlet  diktatörlüklerine  karşı  meşru  demokratik  taleplerini  içeriyor olsa  da,  söz  konusu  emperyal  güçler  bu  durumu  suistimal  etmiş  ve  kendi  çıkarları  doğrultusunda  çatışmalara yön  vermişlerdir.  Bu  durum  nereye  varacak?  Sorusuna kuru  bir  siyasal  yaklaşımla  ‘Şu  devletin  yerine  şu  kurulacak,  şu  gücün  çıkarları  temelinde  şöyle  yeni  bir  sistem  oluşturulacak’  diyerek  halkların  yaşadığı  kırımı  dikkate  almamak  ne  ahlaki  ne  de  ideolojik  bakış  açımıza uygun  düşer.  Milyonlarca  insanın  öldürülmesinin, kadınların  yaşadığı  her  türlü  saldırıların  ve  acıların, çocukların  parçalanan  dünyalarının  getirileri  neler  olacak?  Yaşananların  telafisi  olmasa  bile  ne  yapılabilir? 
Tarihe;  Ortadoğu’nun  yeni  bir  sürece  girişi  olarak  geçmesinden  önce  ‘halkların  katliam  zamanı  olarak’  geçecektir.  Bu  durum  Arap  halklarıyla  sınırlı  kalmamış  ve kalmayacaktır.  Bölgenin  birçok  azınlık  halkının  ayaklar altında  kalma  tehlikesiyle  birlikte  Fars,  Kürt  ve  hatta Türk  halklarının  da  benzer  süreçleri  yaşama  tehlikesi kapıdadır.  Kadınlar,  çocuklar  ve  etnik,  kültürel,  dinsel farkı  olmaksızın  bütün  halklarımız  bu  tehlikeyle  karşı karşıyadır.  Ortadoğu  halklarının  kaderi  ortaktır.  Buna karşılık  hegemon  güçlerin  hiç  eskimeyen  temel  taktiği; halkların  kültürel  farklılıklarını  birbirine  karşı  kullanarak çarpıştırmak,  tarafları  zayıf  düşürüp,  güçsüzlerin  karşısına  kurtarıcı  maskesiyle  çıkmak  olmuştur.  Bu  kritik süreçte  halklar  arası  çatışmasızlık  pozisyonunu  yaratabilmek  ve  korumak  önemlidir"  vurgusunu  yaptı. 

‘Türkiye’  nin  politikaları  Rojava'  da 

iflas  etmeye  mahkumdur" 

Kürdistan  Özgür  Kadınlar  Partisi  (PAJK)  Koordinasyonu,  Güney  Batı  Kürdistan'ına  ilişki  ise  şunları belirtti:  "Halkımızın  özelde  de  kadınların  Rojava Kürdistan’ında  oluşturduğu  öz  savunma  ve  öz  yönetim sistemi  halkların  kendi  sorunlarını  demokratik  ve  barışçıl  tarzda  çözebilmesine  emsal  oluşturuyor.  Siyasal,  öz savunma  ve  toplumsal  yaşamın  örgütlendirilmesi  anlamında  bölgenin  (devletli-devletsiz)  en  örgütlü  gücü olarak  halkımızın  ortaya  koyduğu  somut  model,  tek alternatif  çözüm  modeli  durumundadır.  Bu  modelin 


başarısının  kuşkusuz  bölgenin  bütün  halklarına  katkısı olacaktır.  Suriye  ve  Rojava’daki  Kürt  halkının  duruşu bütün  taraflar  açısından  çok  hassas  bir  kırılma  noktasıdır.  Suriye  devleti,  Kürtleri  karşısına  almayarak  ayakta kalmaya  çalışmakta  bunun  tersine  AKP’ye  bağlı  silahlı muhalifler  halkımızı  savaşa  çekerek  hem  orduyla  çatıştırıp  zayıflatma  hem  de  fırsatını  yakalayınca  darbeleme uğraşında.  Ayrıca  AKP  devleti  Kürtlerin  statü  kazanmasını  engellemek  için  alanı  insansızlaştırma  ve  tampon bölge  oluşturma  hesaplarıyla  kuzey  Kürtlerinin  statüsüzlüğünün  devamını  garantileme  peşindedir." 

Türkiye’nin  yeni  Osmanlı  hayallerine  kapıldığını, bunun  ABD  ve  İsrail’in  çok  işine  geldiğini  belirten  PAJK Koordinasyonu,  Müslüman  geçinen  AKP'nin  kulağını halkların,  kadınların  çocuk  ve  yaşlıların  katliamına  sağır tuttuğunu  ve  Ortadoğu  halklarının  tarihinde  yaşadığı  en büyük  toplumsal  kırımın  altına  imzasını  attığını  söyledi. 
Devamla,  "Mevcut  rejimin  artık  düşürüleceği  açıktır. 
Tüm  Ortadoğu’yu  etkileyebilecek  düzeyde  farklı  kültürleri  barındıran  Suriye’nin  yeni  sistemin  de  bu  zenginlik ne  kadar  yansıyacak?  Sorusunun  cevabı  biraz  da  her kesimin  kendi  gücünü  ortaya  koyabilmesinde  yatıyor. 
Aynı  zamanda  İran’a  yönelik  saldırı  planlarıylada  bağlantılı  olan  bu  durum  daha  büyük  çatışmalara  gebedir. 

Kürdistan’ı  çepeçevre  saran  ve  göbeğine  yerleşen bu  saldırı  konseptleri,  eski  statünün  bütün  Kürdistan’da  yıkılması  anlamına  da  geliyor.  Belki  de  tarihte ilk  kez  Kürtlerin  ulusal  düzeyde  statülerini  belirleme imkânları  oluşmuştur"  diye  ifade  etti. 

2012  yılı  askeri  ve  siyasi 

alanda  kazandıran  bir  yıl  oldu 

PAJK  Koordinasyonu,  2012  yılının  mücadele  ve direniş  tarihlerinde  çok  önemli  aşamaların  katedildiği bir  yıl  olduğunu,  4.  hamle  sürecini  nicelik  ve  nitelik  olarak  çok  kapsamlı  ve  sonuç  alıcı  eylemliliklerle  geliştirdiklerini  belirtti.  Özellikle  alan  tutma  taktiğinin  askeri açıdan  önemli  sonuçlar  doğurduğunu  ve  tüm  baskılara rağmen  gerillanın  gündemi  belirlemesinin  önüne  gemlemediğine  dikkat  çekildi. 

PAJK  Koordinasyonu  68  gün  süren  ve  büyük  yankı uyandıran  açlık  grevlerine  ilişkinde  şunları  ifade  etti: "Mücadelemizin  girdiği  topyekûn  direniş  sürecinin  çok önemli  bir  mevzisi  de  cezaevleridir.  Topyekûn  mücadelenin  bir  ayağı  olarak  ve  devletin  çözümsüzlükteki  ısrarına  cevaben  direnişi  yükseltme  amacıyla  cezaevlerin¬ de  başlayan  açlık  grevleri  artık  hiçbir  biçimde  oyalama, yanıltma,  inkâr  ve  imha  politikalarının  kabul  edilmeyeceğinin  en  güçlü  ifadesiydi.  Bu  eylem,  bilinen  en  büyük zindan  direnişidir.  Dünyada  eşi  görülmemiş  kapsamda yaşanan  bu  direnişin  büyüklüğü  inkâr  ve  imha  siyaseti¬ ne  ve  ağırlaştırılmış  tecride  karşı  sabrın  taştığının  göstergesi  olmuştur.  Önderliğimiz  özgürleşinceye  ve  halkımız  demokratik  haklarını  elde  edinceye  kadar  bu mücadele  yükselerek  devam  edecektir." 

Kürt  Özgürlük  mücadelesinde  2012'de  yaşamını yitiren  gerillalara  yönelik,  "bu  topyekûn  direniş  sürecinin bedeli  halkımızın  en  onurlu  ve  kahraman  evlatlarının şahadeti  olmaktadır.  Önderliğimizin  özgürlüğü  ve  Kürt halkının  ulusal  birliği  temelindeki  özgür  geleceğini  sağlamak  uğruna  toprağa  düşen  değerlerimiz  mücadelemizi zafere  taşımanın  temellerini  atmışlardır.  Özgürlük  hareketimizin  en  güçlü  geleneği  gereği;  anılarına  olan  bağlılığa  devrimi  başarıya  götürme  temelinde  cevap  vermek boynumuzun  borcu,  yüreğimizin  yüküdür"  dedi. 


Kürt  illerinde  on  ayda 
56  kadın  öldürüldü 


IHD  Diyarbakır  Şubesi  Kadın  Komisyonu,  Doğu  ve Güneydoğu  Anadolu  Bölgesi  2012  Yılı  ilk  10  Aylık Kadına  Yönelik  Şiddet  Raporu'nu  kamuoyuna duyurdu.  İHD  tarafından  yapılan  açıklamada,  tüm  dünyada  olduğu  gibi,  bölge  illerinde  de  kadınların  erkek  egemen  sistemden  kaynaklı  politikalardan  dolayı  en  fazla acı  çeken  ve  bedel  ödeyen  kesim  olduğu  kaydedildi. 

İHD  olarak  açıkladıkları  raporların  sadece  sayılardan ibaret  olmadığını  belirten  İHD  Kadın  Komisyonu  üyesi Gülistan  Gencer,  "Bu  rakamların  her  biri;  tecavüze  uğrayan,  katledilen,  berdel  verilen,  zorla  evlendirilen,  polis şiddetiyle  iç  içe  siyaset  yapan,  demokratik  muhalefet yaptığı  için  cezaevinde  yıllarını  geçiren,  açlık  grevlerine yatan  kadınlardır.  Sadece  İHD  Diyarbakır  Şubesi'nin 
2012  yılının  ilk  10  aylık  verileri  dahi  tablonun  ne  kadar 
vahim  olduğunu  ortaya  koymaya  yetmektedir.  Buna göre,  bölge  illerinde  56  kadın  ölmüş  veya  öldürülmüş, 45'i  şiddet  sonucu  yaralanmış,  6'sı  tecavüze  uğramış, 10'u  da  cinsel  tacize  maruz  kalmıştır.  Gerçek  sayının bunların  çok  üzerinde  olduğunu  biliyoruz.  Ancak  bunlar,  tespit  edebildiğimiz  sayılardır"  dedi. 

Kadına  yönelik  şiddetin  yaşanmasında,  giderek  artış göstermesinde  ve  yarattığı  sonuçlarda,  eril  devlet  geleneği  ve  devlet  aklının,  tüm  bu  sonuçlardan  birinci  derecede  sorumlu  olduğunu  belirten  Gencer,  "Kadınlar  bir erkek  tarafından  öldürülmekte  ve  karşılığında  da  halen haksız  tahrik  hükümlerinden  yararlanmaktadırlar. 
Kadına  üç  çocuk  doğurmayı  tembihleyen,  kürtaj  konusunda  karar  verme  yetkisini  elinden  alan,  hamileliğini evdeki  erkek  bireye  anında  haber  veren  devlet  akli;  kız çocuklarının  33  kişi  tarafından  tecavüze  uğramasında rızası  olduğuna  da  hükmedebilmektedir.  AKP'nin  10  yıllık  icraatının  başında,  kadına  yönelik  şiddetin  yüzde  bin 
400  artış  göstermesi  gelmektedir"  diye  kaydetti. 

Anadil  yasağının  en  fazla  kadın  üzerinden  bir  toplumsal  travma  yarattığını  ifade  eden  Gencer,  "Kamusal şiddetin  kadına  yönelik  her  türlü  şiddeti  beslediğini  tekrar  vurguluyoruz"  diye  konuştu.  Türkiye'nin  kadın-erkek eşitliği  sıralamasında  132  ülke  arasında  127'nci  sıraya kadar  gerilediğini  vurgulayan  Gencer,  "Kadın  kotasını, tutuklu  muhalif  insan  hakları  savunucuları,  akademisyenler,  gazeteciler,  siyasetçiler  bakımından  harfiyle uygulayan  AKP,  cinsiyet  eşitliği  meselesinde  kadını  yok saymaya  devam  etmektedir"  dedi.  •  dİha 
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Aralık  ayı  ile  birlikte  bir  yılı  daha  geride  bırakacağız.  Bir  yıl  kendisiyle  beraber  acıları,  öfkeleri, katliamları  da  tarih  sayfalarına  gömerek,  yeni acılara  açtığı  kapılarla  da  2013’ü  karşılayacak.  2012  yılı başlarında  Ortadoğu’da  savaş  rüzgarları  zaten  esiyordu. 
Yönünü  bulamamış  rüzgar,  bir  yerleri  kendine  mesken edinmeye  çalışıyordu.  Nitekim  Suriye’ye  konuk  oldu. 
2011’de  Ortadoğu’da  Arap  Baharı  etkisiyle  başlayan ayaklanmalar  ilk  kez  Ocak  2012’de  sıcak  çatışmaya 
dönüştü.  İki  yıla  yakındırsüren  çatışmalarda  yaklaşık  40 
bin  insan  öldü,  yüzbinlerce  insan  göç  etmek  zorunda kaldı.  Suriye  halkı  2013’ü  meçhul  bir  savaşla  karşılamak zorunda.  Evet  meçhul  bir  savaş;  kimi  kesimler  Suriye halklarının  özgürlüğü  için  olduğunu  iddia  etse  de  gelinen aşamada  kimsenin  halkın  ihtiyaç  ve  taleplerine  kulak kabarttığı  yok.  Suriye  halklarının  savaş  taraftarı  olmadıkları,  Kürtlerden,  Asurilerden,  Arapların  önemli  bir kesiminden  anlaşılmaktadır.  Ancak  savaş  baronlarının amacı  savaşı  geliştirmek  olduğundan  bu  gerçekler gözardı  edilmektedir.  Özgürlük,  eşitlik  gibi  kavramlar ise  sadece  savaşı  meşrulaştırma  adına  kullanılan  kavramlara  dönüşmüş  durumda.  Arap  Baharı  da,  Ortadoğu  halkları  için  kara  kışa  dönüşmüş  durumda.  Başta kadınlar  olmak  üzere  demokrasi,  özgürlük,  eşitlik  gibi taleplerle  sokaklara  dökülen  milyonlarca  insanın  talep¬ 


leri  çoktan  raflardaki  yerini  almış  durumda.  Orta  - doğu ’da  savaşın  etkilerinden  kurtulmaya  çalışan  ülkeler ise  savaşı  kendi  ülkesinden  uzaklaştırmak  adına  başka topraklarda  zafer  kazanma  derdinde. 

Ortadoğu  üçüncü  dünya  savaşına  doğru  adım adım  yaklaşmaktadır.  Suriye’de  fiili  olarak  süren savaş  saflarını  netleştirerek  sürmekte,  İran’ın  ve Türkiye’nin  öncülük  ettiği  iki  kutup  her  gün  biraz  daha taraf  toplamaya  çalışmaktadır.  Ortadoğu  halkları  içerisinde  savaşın  her  türlü  sonucuna  maruz  kalmış  olan Kürt  halkı  ise  35  yıllık  mücadelesinin  her  yıl  etki  alanlarını  arttırarak  sürdürmektedir. 

Savaş  diyince  genellikle  ilk  akla  gelen  kadın  ve çocuklar  olur.  Ortadoğu’da  da  savaşın  maddi,  manevi sonuçlarıyla  birebir  kadınlar  karşı  karşıya  kalmaktadır. 
Ancak  kadınlar  sadece  savaşın  yoğunlaştığı  coğrafyalarda  acılarla  karşılaşmıyor.  Bu  yıl  kadınlar  için  yaşamın her  köşesi  neredeyse  savaş  alanı  gibiydi.  Ölüm,  şiddet, acı,  gözyaşı;  ailede,  sokakta,  iş  yerinde  de  buldu  kadınları.  Kadına  yönelik  şiddetin  her  anlamda  arttığı  bir  yılı yine  yaşadık.  Kadınlar  bu  yıl  da;  balkonlardan  atladı, intihar  etti,  kendini  yaktı,  evde  ölü  bulundu,  kafası 


koparıldı,  sokak  ortasında  bıçaklandı,  devlet  kapıların¬ da  öldürüldü.  Tabii  bunlar  olurken  erkeklerin  hiç  haberi olmadı,  toplum  hiç  görmedi,  devlet  hiç  duymadı. 
Sadece  yaşanmış  oldu.  Kimi  kadınlar  sırtını  döndü yaşama,  hepsi  buydu.  Ama  bu  kimi  kadınların  sayıları, her  yıl  neredeyse  savaş  nedeniyle  yaşanan  ölümlere ulaştı.  Ama  yine  de  kimseler  duymadı.  Duyan  kimi kadınların  ise  sesi  yetmedi  herkese  duyurmaya. 

2012  yılı  tarih  sayfalarında  yerini  alırken  de  kimseler  görmeyecek  kadın  katliamlarını.  Tarih  sayfalarında Ortadoğu’da  yaşanan  savaş  uzun  uzun  anlatılacak,  ekonomik  kriz  çokça  yer  alacak,  belki  doğal  afetlerde  kısmen  yer  bulacak;  ama  kadın  katliamlarının  yeri  olmayacak.  Kadın  örgütleri  kendi  mücadele  arşivlerine  yaptıkları  etkinlikleri,  yürüttükleri  mücadeleleri  kaydedecek, ama  yine  de  bir  yılda  katledilen  kadınların  sayılarından kimsenin  haberi  olmayacak.  Çünkü  kadın  katliamlarının toplumlara  neler  kaybettirdiği  henüz  ciddi  anlamda irdelenmiyor.  Her  kadın  katliamının  toplumlarda  yarattığı  dejenerasyon  bilinmiyor.  Hem  öldürende,  hem  öle¬ nin  çevresinde  ne  tür  yaralar  açtığı  henüz  ilgi  çekmiyor. 
Toplum  dejenere  oldukça  kadın  katliamları  artıyor. 


kadın  katliamları  arttıkça  toplum  dejenere  oluyor. 

Spinoza  "insan  köleliğinin  farkına  vardıkça  özgürleşir"  der.  Kadınların  kendi  köleliklerini  büyük  bedellerle elde  ettiği  günümüzde,  bu  farkındalığın  hızla  gelişmesi ve  kadın  katliamlarının  önüne  geçilmesi  aciliyet  gerektiren  bir  durum.  Sırf  kadın  olmaktan  kaynaklı  gördüğümüz  şiddet  ve  katliam  savaş  meydanlarında  yaşanan katliamların  bedenimizdeki  iz  düşümleridir.  Bu  izleri  salt bedenlerimiz  yaşamamakta,  ruhlarımız,  yüreklerimizde nasibini  almaktadır.  Dolayısıyla  kendi  benlerimizin  savaş alanı  olmasını  engelleyemediğimiz  sürece,  hiçbir  savaşı engelleyemeyiz.  Ancak  bunun  için  kadınların  sanal özgürlüklerden,  yetinmeci  yaklaşımlardan,  bananeci tutumlardan  bir  an  önce  vazgeçilmesi  gerekiyor.  Aksi halde  2013’ün  sonu  için  bu  yazı  şimdiden  geçerlidir. 
Eğer  bir  yılı  daha  kadın  katliamlarının  artışıyla  geçirmek istemiyorsak;  yaşamımızın  her  alanında  kadın  mücadelemizi  yükseltmeliyiz.  Salt  sesimizi  duyurmak  için  değil, bedenimizde,  yüreğimizde  ve  ruhumuzdaki  izleri  silmek  için  bunu  yapmalıyız. 

Kadınca  bir  yılı  yaratma  mücadesi  veren  herkesin, yaşamlarından  umudun,  sevginin,  barışın  eksik  olmaması  dileği  ile  yeni  yılınızı  kutluyoruz. 
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Ayrıntılar 

2012  yılında  nelerde  oldu  diye  haberler  arasında  gezinirken  aşağıda  ifade  edeceğim « ayrıntılarla » karşılaştım. 
Bunlar  nasıl  ayrıntılar  mı? 

Mesela  şöyle  bir  ayrıntı :  İran’da  36  üniversite,  77  akademik alanda  kadınlara  eğitim  vermeyeceğini  açıklamış.  Bilim  Bakanlığı ise « şanına  »uygun  bir  gerekçeyle  açıklamış  bu  kararını. « bir  çok meslek  kadınların  doğasına  uygun  değil,  “miş.  Ee  ne  de  olsa İran’da  bilim  böyle  yapılıyor! 

Bir «  önemsiz »  ayrıntı  daha;  Pakistan’ın  Pencap  eyaletinde yaşayan  Alla  Rakhi  13  yaşındayken  evlendirilir.  Yıllar  boyu  şiddet görür  ve  en  sonunda  19  yaşındayken  kocasından  ayrılmak  istediğini  söyler.  Bir  kadının  ayrılmasının  asla  kabul  edilmediği Pakistan’da  Alla  rakhi’yide  korkunç  bir  bedel  bekler.  Kocası  Alla Rakhi’nin  burnunu  keser.  32  yıl  önce  yaşanan  bu  olay  yüzünden yıllardır  yüzünü  peçeyle  gizleyen  Alla  Rakhi,  Hepatit  C  hastası olduğu  için  yıllarca  ameliyat  olamamış.  Ancak  Asit  Kurbanları Vakfının  aracı  olmasıyla  bu  yıl  mart  ayında  bir  estetik  cerrah  sayesinde  yeni  burnuna  kavuşmuş.  Pakistan’da,  Afganistan’da  boşanmak  isteyen,  ya  da « uygunsuz » kıyafet  giyen  kadınlara  ya  burnu kesilerek,  ya  yüzlerine  kezzap  dökülerek  ya  da  öldürülerek  ceza veriliyor.  En  yaygın  cezalandırma  yöntemlerinden  biri  olan  burun kesmede  ise  burun  “aile  şerefi,  namusu”  anlamına  geliyormuş. 
Genç  kızlara  nasihat  verilirken  “burnuna  dikkat  et,  onu  iyi  koru” deniliyormuş.  İşte  bazılarımızın  görünen  organları,  bazılarımızın ise  görünmeyen  ruhları  kesik  altında.  ..Peki  bu  tarifi  zor  ızdıraba  ne demeli.  İsparta’da  uzun  süredir  tecavüzüne  uğradığı  erkeği  öldürüp,  kafasını  köy  meydanına  atan  N.Y.  hamile  olduğu  kız  çocuğunu doğurmak  zorunda  bırakıldı.  Tecavüz  sonucu  hamile  kaldığı  için doğurmak  istemediğini  daha  önce  de  ifade  ettiği  halde  adeta « al sana  bu  kadar » dedirtmek  için  doğurtturuldu.  N.Y.  ise  bebeğe devletin  bakmasını  istedi.. .Sözün  tıkandığı  nokta.  Ötesi  yok... 

Bir  ayrıntı  daha ;  Suudi  Arabistan  din  polisi,  Mekke’de  2002 
yılında  bir  okulda  çıkan  yangından  kaçmaya  çalışan  15  kız  çocuğunun  dini  kurallara  uygun  giyinmedikleri  için  dışarı  çıkmalarına izin  vermemiş.  Bu  yüzden  de  kız  çocukları  yanarak  can  vermişler. 
Suudi  Arabistan  Eğitim  Bakanlığı  olaydan  8  yıl  sonra « gerekli » dersleri  çıkardığını  söyleyerek,  bundan  böyle  kız  çocuklarının  da okullarda  meydana  gelen  yangınlar  sırasında  itfaiye  erlerince  kurtarılmasına  izin  verdiklerini  açıklamış.  Aman  ne  büyük  lütuf... 

31  yaşındaki  Hindistanlı  dişçi  Halappanavar,  17  haftalık 
hamileydi  ve  sancı  şikayeti  ve  düşük  ön  belirtileriyle  hastaneye kaldırıldıktan  bir  hafta  sonra  28  Ekim’de  hayatını  kaybeder. 
Halappanavar’ın  yaşadıklarını,  ölümünün  ardından  eşi  Praveen dile  getirir :  İrlanda’da  yıllardır  devam  eden  kürtaj  hakkı  mücadelesine  dikkat  çekmiş,  eşi  Halappanavar’ın  hastaneye  kaldırılmasından  dört  gün  sonra,  doktorlar  fetüsün  kalp  atışları  durana kadar  kürtaj  yapmayacaklarını  söylemiş,  birkaç  saat  içinde  eşi¬ nin  organları  iflas  etmeye  başlamış  ve  Halappanavar,  üç  gün sonra  kan  zehirlenmesinden  hayatını  kaybetmişti.  Ne  de  olsa kanunlar  insanlardan  daha  değerlidir ! 

Evet  bir  ayrıntı  daha  paylaşalım  :  İHD’nin  açıklamasına  göre 
2005  ve  2011  yılı  arasında  Türkiye’de  toplam  4190  kadın, 
erkekler  tarafından  öldürülmüş.  1997-2012  arasında  363 
kadın  Gözaltında  Cinsel  Taciz  ve  Tecavüze  Karşı  Hukuki  Yardım Projesi’ne  başvurmuş.  Raporuna  göre,  bu  kadınlardan  82’si tecavüze,  2811  tacize  uğradığını  ifade  etmiş.  Gözaltında  gerçekleştirilen  taciz  ve  tecavüzlerin  2711  polis,  951  asker  ve  jandarma,  17’si  Özel  Tim,  151  korucular,  43’ü  infaz  koruma  memurları,  dördü  itirafçılar,  biri  gazeteci,  24’ü  adli  tutuklular,  biri belediye  başkanı,  biri  adliye  bekçisi,  üçü  ise  diğer  kamu  görevlilerince  gerçekleştirilmiş.  Mağdur  kadınların  çoğunluğunu  ise Kürt  kadınları  oluşturmakta.  Rakamlar,  rakamlar  ve  kaybolan hikayeler.. .Daha  binlerce  haber  dünyanın  bütün  coğrafyalarına yönelik  sıralanabilir.  Kadınların  yaşadığı  tüm  bu «  ayrıntılar » bilinçli  olarak  egemen  sistem  tarafından  karartılımakta. 

Ha  bitirmeden  :Haberler  arasında  gezinirken  ilginç  denebilecek  bir  başka  «  ayrıntıya  »  da  rastladım.  “Togo’yu  Kurtaralım” kolektifi,  2005’ten  beri  iktidarda  bulunan  devlet  başkanının  istifa etmesi  ve  ülkeye  daha  fazla  demokrasi  gelmesi  için  ülkedeki  tüm kadınları  bir  haftalığına  “seks  grevi”  yapmaya  çağırmış.  Erkekler her  ne  kadar  bir  haftayı  çok  görselerde  kadınların  inadı  kazanmış. 
Evet  bu  küçük « ayrıntı » en  azından  ülkeye  demokrasinin  kapısını aralamış.  Darısı  tüm  dünyanın  başına...  Şöyle  sesleniyorlar: “Dünyada  her  üç  kadından  biri,  hayatında  bir  kere  şiddet  görüyor ya  da  tecavüze  uğruyor.  Bir  milyar  kadının  haklarının  ihlal  edilmesi gaddarlıktır.  Bir  milyar  kadının  dans  etmesi  devrimdir.”  V-Day hareketi,  “Bir  Milyar  Ayaklanıyor”  kampanyası  dahilinde  dünyanın 
tüm  kadınlarını  hareketin  kuruluşunun  15.  yıldönümü  olan  14 
Şubat  2013’de  küresel  ayaklanmaya  çağırıyor. 

Evet,  Kürt  kadınları  da  kendi  devrim  danslarını  yıl  boyunca yaptılar.  Onbinlerce  kadın  yıl  boyunca  sürekli  isyan  halindeydi. 
Kürt  kadınlarının  o  muhteşem  dansı  tüm  dünyayı  etkileyebilecek  bir « ayrıntı » olmaya  devam  ediyor... 
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Almanya'da  kadına yönelik  şiddet  artıyor 

Birleşmiş  Milletler(BM)  İnsan  Hakları  Komisyonu  tarafından  hazırlanan  raporda  ülkede  yaşayan  kadınların  durumu  da  ele  alındı. 
Raporda,  başta  Türkiyeli  ve  Rus  olmak  üzere  göçmen  kökenli kadınların  yoğun  olarak  ev  içi  şiddete  maruz  kaldığına  dikkat  çekiliyor. 
Almanya'da  insan  hakları  durumunun  ele  alındığı  rapor,  rappru  hazırlayan uzmanlar  tarafından  merkezi  Cenevre'de  bulunan  BM  İnsan  Hakları Komisyonu'na  sunuldu. 

Hükümetin  ve  Alman  kurumlarının  kadına  yönelik  şiddet  konusunda  da daha  sıkı  önlemler  almasını  talep  eden  BM  uzmanları,  bu  konuda  yetkili kurumların  işbirliği  içinde  çalışması  ve  alınan  önlemlerin  etkin  olup  olmadığının  da  denetlenmesi  gerektiğini  kaydetti.  BM  İnsan  Hakları  Komisyonu tarafından  hazırlanan  rapor  aynı  zamanda  ülkede  yaşayan  yabancıların  ırkçı ve  aşırı  sağcı  şiddetin  hedefi  olduğuna  dikkat  çekti.  Almanya'da  ırkçı  ve  aşırı sağcı  şiddet  olaylarının  arttığına  işaret  eden  BM  uzmanları,  bu  tür  saldırılardan  ülkede  yaşayan  yabancıların,  sığınmacıların,  Yahudilerin,  Sinti  ve Romanların  etkilendiğine  dikkat  çekti.  •  Haber  Merkezi 


Utamara  II. öykü  ve  şiir  etkinliği  başladı 

'Bu  hikayeler,  mücadele  eden  kadınların  hikayeleridir.  O  yüzden  kadınların  yazmaya cesaret  etmeleri  aslında  yaşamlarını  değiştirmeye  cesaret  etmeleri  demektir.’ 


•  Nergiz  GARİN 


Utamara  Kadın  Buluşma  Merkezi,  ‘Her 
Kadının  Bir  Hikayesi  Var’  etkinliğinin, İkincisini  düzenliyor.  Kadınlar  öykü  ve şiir  dallarındaki  eserlerle  etkinliğe  katılabilirler. 

Almanya’da  faaliyet  gösteren  Utamara  Kadın Buluşma  Merkezi,  ‘Her  Kadının  Bir  Hikayesi  Var’ adlı  öykü  ve  şiir  etkinliğinin  İkincisinin  startını 
25  Kasım  Kadına  Yönelik  Şiddetle  Mücadele 
Gününde  verdi. 

'Kadınlar  yazamaz'  yargısı  yıkıldı 

Geçtiğimiz  yıl  ilki  düzenlenen  etkinliğe  Kürtçe, Türkçe,  Almanca  dillerinde  toplam  75  eser  katılmış,  etkinliğin  sonuçları  8  Mart’ta  açıklanmıştı. 

Etkinlik  başta  öykü  ve  şiir  yarışması  olarak açıklansa  da,  daha  sonra  Utamara  yetkilileri  , “yaptığımız  tartışmalarda  kadınların  yaşamları¬ nın,  trajedilerinin,  düşlerinin  asla  yarıştırılamayacağı  sonucuna  varılmıştır"  diyerek  eserleri  derecelendirmeyeceklerini  açıkladı.  Etkinliğe  gelen 
75  eser  etkinliğin  adıyla  kitaplaştırıldı. 

Utamara  Kadın  Merkezi  çalışanlarından 
Fadile  Yıldırım,  etkinliğin  ‘kadınlar  yazamaz’ şeklindeki  önyargıyı  kırdığını  ifade  ederek, kadınlara  etkinliğe  katılmaları  çağrısında  bulundu.  Yıldırım,  “Avrupa’dan,  Türkiye’den,  Kürdistan’dan  birçok  yerden  kadınlar  etkinliğe  katıldı. 
Bir  anne  de  kendi  hikayesini  yazdı.  Zorla  evlendirilen  bir  genç  kız  da  kendi  hikayesini  yazabildi.  Eşinden  boşanan  ve  kendi  ayakları  üzerinde durmayı  öğrenen  bir  kadın  da  yazdı;  zindanda tek  başına  hücrede  kalan  siyasi  bir  tutuklu kadın  da  kendi  hikayesini  yazabildi.  Bu  etkinlik şunu  gösterdi;  kadınlar  nerede  olursa  olsun kadınların  kendi  hikayelerini  yazması  onun mücadele  ettiğinin  bir  ifadesidir.  Bu  hikayeler, mücadele  eden  kadınların  hikayeleridir.  O  yüzden  kadınların  yazmaya  cesaret  etmeleri  aslında  yaşamlarını  değiştirmeye  cesaret  etmeleri demektir.  Birileri  ne  der,  beğenir  mi  beğenmez mi  düşüncesinden  kurtulup  bir  cümle  de  olsa 


on  cümle  de  olsa  mutlaka  yazmalıdırlar”  dedi. 

Katılım  koşulları; 

Bu  etkinlik  kadınlara  yöneliktir. 

Sadece  kadınlar  katılabilir. 

1-  Bu  yarışmada  ‘kadın’  üzerine  yazılmış öykü  ve  şiirler  buluşacaktır.  Öykü  veya  şiirlerin daha  önce  başka  bir  yerde  yayınlanmamış olması  gerekmektedir. 

2-  Katılımcılar  en  fazla  iki  öyküyle  veya  iki  şiirlerle  veya  bir  şiir  ve  bir  öyküyle  etkinliğe  katılabilir. 
Eserler  dereceye  girsin  ya  da  girmesin  yazara  geri verilmeyecektir.  Seçilen  öykü  veya  şiirlerin  yayınlanmasını  katılımcılar  önceden  kabul  ederler. 
Katılımcıların  talebi  üzere  yazıları  da  farklı  bir 


isimle  yayınlanabilir. 

3-  Öyküler,  el  yazısı  veya  bilgisayar  yazılımıyla  yazılabilinir. 

4-  Öyküler  aşağıdaki  iletişim  adresine  gönderilecektir. 

5-  Edebiyat  etkinliğine  öykü  veya  şiiri  ile  katılan  kişi,  yanısıra  adı,  soyadı,  adresi,  iletişim  bilgileri  ve  kısa  bir  özgeçmini  eklemesi  talep  edilir. 

6-  Katilim  dilleri  olarak  Kürtçe,  Türkçe  veya Almanca  kabul  edilir.  Son  katılma  tarihi: 

1  Şubat  2013 

Adres :  Frauenbegegnungsstâtte 

İn  der  Stehle  26 

53547  Kasbach-Ohlenberg 

Tel.  0049  (0)  2644-602424 

Email:  utamara@web.de 


Isveçte  cinsiyetsiz  anaokulu! 


Stockholm’de  bir  anaokulunda  “cinsiyetçilik  ve  her  türlü  ayrımcılıktan” arındırılmış  bir  anaokulunda  eğitim veriliyor:  Bu  okulda  çocuklara  ne  kitapta, ne  de  hitapta  kız  erkek  ayrımı  yapılıyor. 

Devlet,  cinsiyet  ayrımcılığının  daha küçük  yaştan  başladığı  kabulüyle,  okullarda ayrımcılıktan  arındırılmış  müfredat  uyguluyor.  Anaokulunun  ismi  bile  farkını  ortaya koyuyor:  Egalia,  İsveççe  “eşitlik”  demek.  Okulun  temel  prensiplerinden  biri. 


kızlara  kız,  oğlanlara  oğlan  dememek! 
Bunun  yerine  “arkadaş”  veya  “çocuk”  diyorlar.  Okulun  müdiresi  Lotta  Rajalin,  “Kızlar kız,  erkekler  de  erkek  olduklarını  biliyorlar. 
Biyolojik  cinsiyetle  değil,  işin  sosyal  tarafıyla  ilgileniyoruz”  diyor. 

Bir  ile  5  yaş  arasındaki  çocukların  eğitim  gördüğü  Egalia’da  oyuncaklar  ve  kitaplar  da  cinsiyetçilikten  arındırılmış.  Mutfak oyuncakları  ve  bebeklerle  kızlarla  erkekler beraber  oynuyor.  •  Haber  Merkezi 
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Nevvaya  Jin 


Bağımsız  örgütlenme  şart 

Bolşevik  Parti  ve  sosyalist  ideolojinin  bütün  ezilmişlikleri  kapitalizm  ekseninde  ele alması,  bağımsız  kadın  hareketlerinin  oluşması  önünde  engel  olmuştur. 


•  Roje  UMUT 


Kadın  özgürlük  mücadelesinin  kilometre taşlarından  biri  de  Ekim  devrimine  katılan kadınlardır.  Ekim  devrimi  sonrası  oluşun 
Sovyet  Sosyalist  Cumhuriyetler  Birliği  (SSCB) ülkelerinde  gelişen  devrim  süreçlerine  her  yaştan, her  kesimden  kadınlar  aktif  olarak  katılmışlardır. 
Bu  devrimci  kadınların  yaşamları  ve  mücadeleleri romanların,  şiirlerin,  hikayelerin  konusu  olmuş,  sol klasiklerde  ölümsüzleşmiş,  binlerce  insana  ilham kaynağı  olmuştur.  Soğuk  savaş  yıllarında  gerek  reel sosyalizmin  demokratikleşmeyen,  toplumsallaşmayan  politikaları,  gerekse  de  kapitalist  sistemin politikalarıyla  başlayan  yarış  büyük  bedellerle  elde edilmiş  değerlerin  gözden  düşmesine  ve  antipati toplamasına  sebep  olmuştu.  Reel  sosyalizmin  yıkılmasından  sonra  toplumun  bütün  kesimlerinde büyük  altüst  oluşlar  yaşanmış,  Rus  kadınlarıda  bu süreçten  nasibini  almıştır. 

Ekim  devrimi  ve  sonrası 

Rus  kadınlarının  özgürlük  mücadelesi  Ekim  devrimi  ile  başlamıyor  tabii.  Çarlık  Rusya’nın  son dönemlerinde  kadınların  arayışları  bulunmaktadır, ivanovo  Devlet  Üniversitesi  Tarih  Fakültesi  Öğretim görevlisi  ve  Cinsiyet  Çalışmaları  İvanovo  Merkezi Direktörü  Olga  Shnyrova  Rus  Feminizmine  ilişkin değerlendirmesinde;  Rus  feminist  hareketinin  gelişimini  üç  aşamada  ele  almakatadır:  a)  1860-1870, b)  1905-1907  ilk  Rus  devrimi  ve  c)  1917  Ekim devrimi  sonrası  dönem.  Olga  Shnyrova  değerlendirmesinde;  “Rusya’da  feminist  kronoloji  siyasi gelişmelerle  bağlantılı  olarak  farklı  gelişmiştir... 
1858-1917  ‘de  Rus  kadın  hareketinin  gelişimi  1. 
dalga  olarak  yerini  almıştır.  1850’lerin  başında gelişen  liberal  atmosfer  altında  kadın  sorunu  gündeme  geldi  ve  1860’lara  kadar  sürdü.  1860’larda kölelik,  yerel  yönetimlerde  reformların  yapılması, yargı  sisteminde  ki  değişim  sosyal  yapıda  değişim meydana  getirdi.  Liberal  fikirlerin  yayılması  Rus imparatorluğunda  ilk  kadın  örgütlerinin  kurulmasına  yol  açtı.  Batı’da  olduğu  gibi,  orta  sınıfın  temsilcisi  vardı”  demektedir.  Feminist  hareketlerin  ikinci aşaması  1905  yılında  yapılan  demokratik  reformlarla  gelişmiştir.  Ancak  Shnyrova,  o  dönem  kabul edilen  seçim  yasasında  kadınların  yer  almadığını; oy  hakkı  ve  cinsiyet  eşitliğini  savunan  kadın  örgütlerinin  -kadınlar  için  eşit  haklar  birliği,  kadın  ilerle¬ me  partisi,  eşitlik  ligi-  oluştuğunu  belirtmektedir. 
Yine  1917  Devrimi  sonrası  kadın  haklarının  tanınması  konusunda  Rusya’nın  en  ileri  ülke  olduğunu da  ifade  etmektedir.  Rus  kadınları  ekim  devrimi  ile çok  önemli  haklar  elde  ettiler.  Devrimin  ardından iktidarı  ele  geçiren  Bolşevik  Partisi,  devrimden hemen  sonra  kadın  haklarına  dönük  yeni  düzenlemeler  yaptılar.  Sekiz  saatlik  iş  gününü  getiren  bir kararname  yürürlüğe  kondu  ve  kadınların  uzun süreli  çalışmaları  yasaklandı. 

Kadınların  ve  çocukların  ağır  ve  sağlıksız  koşullarda,  yeraltı  ve  gece  işlerinde  çalışması  da  yine aynı  kararnameyle  yasaklandı.  Kadınların  oy  hakkı da  1917 Temmuzunda  kabul  edildi.  Miras,  boşanma,  ücretli  çocuk  izni  gibi  bir  çok  yasa  çıkarıldı. 
Kadınlara  yönelik  düzenlemeler  anne  evleri,  kreşler,  çocuk  bahçeleri,  okullar,  ortak  yemekhaneler, çamaşırhaneler  ve  bakım  merkezleri  gibi  komünal kurumların  açılmasını  içeren  bir  dizi  yasa  ve  tüzük¬ 


le  sürdürüldü.  Yapılan  yasal  değişiklikler  için Kollontay  “evlilikle  mutfağın  ayrılması  kadının  tarihinde  Kilise  ve  Devletin  ayrılmasından  daha  önemsiz  bir  reform  değildir”  tespitini  yapıyordu. 

1918  Kasım’ında  I. Kadın  İşçiler  Kongresi 
örgütlendi.  Partiye  bağlı  kadın  örgütlenmesinin ilk  adımının  atıldığı  bu  kongreden  sonra  yapılan çalışmaların  devamında,  1919’da  Jenotdel  (Zhenotdel)  adını  alan  Bolşevik  Partisi’nin  kadın  seksiyonu  oluşturuldu. 

Bolşevik  Parti  ve  sosyalist  ideolojinin  bütün ezilmişlikleri  kapitalizm  ekseninde  ele  alması,  kadının  ezilmişliğini  de  kapitalizm  ve  ideolojisinin  ortadan  kalkmasıyla  giderileceği  düşüncesi,  bağımsız kadın  hareketlerinin  oluşması  önünde  engel olmuştur.  Parti  yaklaşımları  Aleksanra  Kollontay, Clara  Zetkin  gibi  kadın  öncüler  tarafından  eleştirilmişse  de  sonuç  alıcı  olmamıştır.  “Bolşevik  Parti kadın  kolları  olarak  örgütlenen  Jenotdel  1932’de feshedildi.  1930’larla  birlikte  Ekim  devriminde kadınların  elde  ettikleri  haklar  adım  adım  geri  alınmaya  başlandı.  Geniş  kadın  kesimleri  nezdinde, uygulamadaki  ve  kadın  örgütlenmesindeki  eksikliğin  Marksist  teorinin  yeniden  ele  alınmasıyla  bilince  çıkışı  ancak  1960’larla  birlikte  “bağımsız”  feminist  hareketin  yükselişe  geçmesiyle  mümkün oldu.”(Bianet/  Hülya  Osmanoğlu) 

Sovyet  sonrası  kadın  örgütleri 

Olga  Shnyrova’ya  göre,  1990’lara  kadar  devam eden  femist  oluşumlar  Rus  kadın  hareketleri  açısından  2.  Dalga  feminizme  denk  gelmektedir.  Ki  bu dönemler  Batı’da  üçüncü  dönem  feminizmi  yaşanmaktadır.  Üniversiteler  ve  akademik  kurumlarda gelişen  cinsiyet  eşitliği  çalışmalarıyla  bağlantılı  olarak  bağımsız  Rus  kadın  hareketi  gelişmiştir. 
Feminist  teoriye  dayalı  bu  çalışmaların,  gelişmekte olan  kadın  örgütlerinin  ideolojisi  üzerinde  belirgin bir  etkisi  vardır.  Cinsiyet  eşitliğini  teşvik  etmeyi amaçlayan  sosyal  projeler  ile  birleşmiştir.  Oluşan bu  yeni  akım,  liberal  feminizm  teorisine  dayanmaktadır  ve  çok  sayıda  kadın  örgütü  oluşmuştur.  Ancak başka  bir  değerlendirmeye  göre  Sovyetler  Birliği 


döneminde  ki  baskıdan  dolayı,  1990’da  Sovyetlerin  yıkılmasından  sonra  çok  sayıda  ulusal  ve  yerel düzeyde  kadın  örgütü  kuruldu.  O  dönem  kurulan örgütlerden  bazıları  şunlar;  Toplumsal  Cinsiyet Çalışmaları  Araştırma  Enstitüsü,  Feminist  Alternatif  örgütü,  Rusya  Kadınlar  Birliği,  Asker  Anneleri Hareketi  (Çeçen istan’da  yaşanan  savaşa  muhalefet amacıyla  kurulmuş).  Rusya’nın  en  büyük  kadın örgütü  1992’de  kurulan  ve  sivil  toplum  örgütlerinden  oluşan  Konsorsiyum’dur. 

Kadın  Konsorsiyumu 

Kadın  Sivil  Toplum  Dernekleri  Konsorsiyumu uluslararası  koalisyon  ‘BDT-ABD  Kadın  Konsorsiyumunun  bir  parçası  olarak  1992  yılında  faaliyetlerine  başlamıştır.  2003  yılında  Konsorsiyumu kadın  sivil  toplum  kuruluşları  Tüm  Rus  Derneği 
olarak  tescil  edilmiştir.  Konsorsiyum  Rusya’da  53 
bölgede  162  kadın  örgütünden  oluşmaktadır.  Bu bileşim  içerisinde  yer  alan  tüm  örgütler  bağımsız ve  eşit  haklara  sahiptir.  Cinsiyet,  eğitim,  toplumsal  cinsiyet  analizi,  kadınların  karar  vermelerini teşvik  etmek,  kadına  yönelik  şiddet  gibi  pratik sorunları  ile  ilgili  araştırmalar,  hekimler,  girişimciler,  çiftçiler,  gazeteciler,  avukatlar;  kısacası  üye kuruluşlar  ve  çeşitli  meslek  gruplarının  çıkarlarını  temsil  etmektedir. 

Konsorsiyumun  en  başarılı  projeleri:  Rusya “Kadın  Liderlik  Okulu”  (1992) ;  “TV  muhabirleri¬ nin  cinsiyeti  eğitimi”,  yesi  üniversitede  “Toplumsal  Cinsiyet  eğitimi  Rusya  “(1997-1999);”  çeşitli  düzeylerde  seçimler  için  çalışan  kadınları  desteklemek  için  Yükseköğretim  Kadın  Kursları “(2000-2003);”  insan  hakları  için  bölgesel kamu  denetçiliği  cinsiyeti  eğitimi  “(2005  ),” belediye  ve  kamu  makanlarında  bölgesel  cinsiyet  eğitimi  (pilot  model)  “(2010-2012). 

Konsorsiyum  çeşitli  araştırma  ve  projeler  ile de  kamuoyunun  dikkatini  çekmiştin  emek  ve istihdam  alanında  ayrımcılığın  kaldırılması  ve kadının  korunması;  aile  içi  şiddetin  önlenmesi  ve ortadan  kaldırılması,  kolluk  kuvvetlerinin  aile  içi şiddet  konusunda  eğitilmesi  gibi. 


Küresel  bir  direniş 


ABD'nin  Nevvyork  kentinde  bulunan  V- 
Day  hareketi  yeni  bir  kampanya  başlattı.  Kadına  ve  kız  çocuklarına  yönelik  şiddete,  tecavüzlere,  enseste,  sünnete  ve seks  köleliğine  dikkat  çekmeye  çalışan  V-Day hareketi,  "One  Billion  Rising  /  Bir  Milyar Ayaklanıyor"  kampanyası  dahilinde  dünyanın tüm  kadınlarını  hareketin  kuruluşunun  15. 
yıldönümü  olan  14  Şubat  2013'de  küresel ayaklanmaya  çağırıyor. 

V-Day  kampanyayı  şöyle  özetliyor:  "Kam  - panyanın  konsepti  basit;  Her  üç  kadından  birinin  şiddeti  deneyimlediği  istatistiğini  hesapladığınızda,  dünyada  bir  milyonu  aşkın  kadının şiddetten  etkilendiğini  görürsünüz.  V-Day'in 
15.  yıldönümünde  bir  milyon  kadını  ve  onlara 


değer  verenleri  bu  şiddete  son  vermek  için sokağa  çıkmaya,  yürümeye,  dans  etmeye  ve taleplerini  yükseltmeye  çağırıyoruz.  V-Day, kolektif  gücü  ve  sınırlar  ötesi  dayanışmayı  tüm dünyanın  görmesini  istiyor." 

V-Day  hareketi  kendini  "küresel  bir  direniş,  dansa  davet,  kadınlara  ve  erkeklere  tecavüz  ve  tecavüz  kültürü  sona  erene  kadar  statükoyu  reddetmeleri  için  bir  çağrı,  kadınların mücadelesinde  bir  dayanışma  hareketi,  kadın  ve  kız  çocuklarına  yönelik  verili  şiddetin kabulüne  bir  itiraz,  yeni  bir  zaman  ve  yeni  bir varoluş  biçimi"  olarak  tanımlıyor. 

Kampanya  Web  sitesinden  devam  ediyor. 
Kampanya  hakkında  bilgi  almak  isteyenler  siteden  takip  edebilir.  •  Haber  Merkezi 


Yıl  biterken 

2012  yılını  geride  bırakıyoruz.  Bir  yılı  bitirmek  kadar,  bizler  açısından  yeni  bir  yılı  doğru  temellerde  karşılamak, hedefler  belirlemek,  buna  göre  yaşamı  ele  almak  da önemlidir.  Geride  bıraktığımız  2012  yılı  Kürt  kadınları  açısından büyük  bir  mücadele  yılı  olarak  geçti.  Kürt  kadınları  örgütlülükleriyle,  sosyal-siyasal  gelişmelere  dönük  tavır  ve  tutumlarıyla, geliştirdikleri  eylem  ve  etkinlikleriyle  önemli  bir  toplumsal  güç haline  geldiklerini  ortaya  koymuşlardır. 

Ortadoğu’yu  merkezine  alan  bir  değişim  ve  altüst  oluş  süreci yaşanıyor.  2000’li  yıllara  girişle  birlikte  başlayan  bu  sürecin  tahlilini, değerlendirmesini  yapanlardan  biri  de  Kürdistan  Özgür  Kadın Hareketi  olmuştur.  Hareket,  Kürdistan’da  demokratik-ahlaki  ve  politik  bir  toplum  inşa  sürecinde  aktif  olma  ve  rolünü  oynama  hedeflerini  belirlemiştir.  Kürdistan  Özgür  Kadın  Hareketi,  Kürdistan’ın  dört parçasında,  yurt  dışında  ve  özellikle  de  Ortadoğu  coğrafyasında ataerkil  sistemin  tüm  zihniyet  ve  davranış  kalıplarına  yönelik  mücadelesini  yoğunlaştırmayı  hedef  olarak  belirlemiştir. 

2012  yılı,  bu  anlamda  çok  kapsamlı  olan  bir  sürecin,  yani 
Ortadoğu’da  devrim-yeniden  şekillenme  mücadelelerinin  yürütüldüğü  bir  sürecin  parçası  ve  basamağı  olma  özelliğine  sahip  olmuştur. 
Erkek  egemenlikli  sistem  kültürü,  bu  yıl  içinde  de  şiddet-savaş  sarmalını  ülkemizde-coğrafyamızda  sarmaya  devam  etti.  Arap  coğrafyaları  içinde  geçen  yıllarda  yaşanan  değişim  süreçlerinin  kadına  yansıyan  değişim  payı  ‘özgü rl ü k-demokrasi-eşitl ik’  vb’nin  tersine  olmuştur.  Ataerkil  sistemin  kurnazlığa  ve  yalana  dayanan  sistem  uygulayıcılarının  kadına  yönelik  en  büyük  değişimine  bir  örnek  verelim: Mısır’da  Hüsnü  Mübarek  yönetiminin  devrilmesinden  sonra,  tüm çalışanları  tepeden  tırnağa  çarşaflı  kadınlardan  oluşan  bir  TV  kanalı¬ nın  yayınına  başlaması.  Evet  tüm  çalışanları  kadın,  ama  bu  TV  kanalının  sahibi,  yani  patronu  ise  bir  erkek..  .Bu  ülkelerde  yaşanılan  gelişmeler  Ortadoğu’daki  kadın  özgürlük  mücadelesini  yürüten  kadın kişi,  çevre  ve  hareketlerinin  bir  araya  gelmesi,  Ortadoğu  değişim süreci  içinde  kadın  özgürlük  alternatif  sistem  tartışma  ve  planlamalarını  ortaklaştırmaları  çok  önemli  bir  ihtiyaç  haline  gelmiştir. 

Kapitalist  sistem  güçlerinin  halkların,  kadınların  özgür  kimlik  ve iradelerine  dönük  sürdürdüğü  ezme-dıştalama-yok  sayma  saldırılarına  karşı  bu  süreci  biçimlendirmek,  Ortadoğu  kadın  mücadele hareketini  inşa  etmek  tarihsel  bir  görev  haline  gelmiştir.  Kürdistan Özgür  Kadın  Hareketi  30  yıldan  fazla  sürdürdüğü  mücadele  tecrübesiyle  önemli  bir  güç  ve  avantaja  sahiptir.  Gerek  Kuzey  Kürdistan, gerek  Batı  Kürdistan,  yine  Güney  ve  Doğu  Kürdistan  zemininde mücadele  yürüten  Kürt  Kadın  Hareketi,  hem  coğrafyasal  hem  de uluslararası  boyutta  sahip  olduğu  alternatif  kadın  sistemi  projesi  ile mücadelesini  yürütmektedir.  Bu  mücadelenin  Ortadoğu  kadınlarıyla  buluşturulması  2013  yılına  girişin  önemli  bir  hedefi  olarak yaşamsallaştırılabilir.  Kürt  kadınları  açısından  böylesi  birçalışmanın yürütülmesi,  Kürt  ulusal  kadın  konferansı  çalışmasından  da  görüldüğü  gibi  ertelenemez  bir  gerçekliği  ifade  etmektedir.  Kürt  halkı  açısından  özgürlük  ve  demokratik  bir  statüye  kavuşulması  artık  somut bir  gerçekliği  ifade  ettiği  gibi,  kadın  özgürlüğünün  de  bu  temelde güçlendirilmesi,  Kürt  halkının  özgürlüğünde  temel  bir  ölçü  olan, egemenlere  hizmet  eden  tüm  geri-ataerkil  politikaları  aşma,  Ortadoğu  halkları  ve  kadınları  açısından  da  gerekmektedir. 

Kürt  kadınları  ile  birlikte  Arap,  Fars,  Türk,  Ermeni,  Asuri-Süryani, İsrailli,  Beluci,  Azeri  vd  halklardan  kadınların  Ortadoğu’ya  ve  burada¬ ki  erkek  egemenlikli  sistemin  politikalarına  güçlü  müdahalesini  sağlamak  yeni  dönemi  belirleyecek  bir  çalışma  olacaktır.  2012  yılında özellikle  Batı  Kürdistan’da,  yine  Kuzey  Kürdistan’da,  yine  genelde olarak  Kürt  kadın  mücadelesinin  deneyimleri,  meclisleşmeleri,  kadın özsavunma  güçlerinin  oluşumu,  2012  yılı  içindeki  kadın  eylemsellikleri  ve  sergilenen  büyük  direniş  dünya  kadınlarındaki  heyecan  ve umudu  büyütmüştür.  Yine  özellikle  siyasetteki  kadın  duruşu,  egemenlerin  saldırılarına  karşı  sergilenen  duruş  Ortadoğu  kadın  kimliği¬ nin  inşasının  adımları  olmaktadır. 

Ataerkil  sistemin  kadınlara  vereceği  en  büyük  şeyin  acı-kan- savaş-şiddet  olduğunu  yeniden  yeniden  tartışmaya  gerek  yok.  Bu sistemin  kadınlara  verdiği  değerin  bir  örneği  geçenlerde  basına  yansıdı.  Büyük  bir  müjde  gibi  verilen  habere  göre;  Uluslar  arası  polis  teşkilatı  olan  İnterpol’ün  başkanlığına  bir  kadının  getirileceği  yansıdı. 
Aman  ne  büyük  lütuf!  Erkek  egemenlikli  sistemin  zihniyet  ve  politikalarının  uygulayıcısı  haline  getirilmiş  olan,  fiziği  kadın  ama  her  şeyiy¬ le  erkek  olan  birini,  temel  işlevi  toplumların  düşmanlığı  olan  bir  kurumun  başına  vermek,  mısır’daki  gözlerine  kadar  kapatılan,  her  şeyiy¬ le  günaha  çağrı  nesnesi  olarak  görülen  çarşaflı  kadınlara  TV  kanalı açıp  patronluğuna  da  bir  erkeği  vermekle  aynı  düzeyde  ‘demokrasieşitlik  (!?)’  içermektedir.  Biri  kadını  kendi  zihniyetinin  kullanımına ‘açarak’  sunuyor,  diğeri  de  kadını  ‘kapatarak’  sunuyor, işte  tam  bir  tüccarlık  ve  ticaret  örneği.... 

2013  yılında  kadın  özgürlük  mücadelesinde  sınırları  aşarak 
yürüyelim.  Bu  yürüyüş  olduğu  müddetçe  tüm  yeni  yıllar  bizlere kutlu  olacaktır. 
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Elimizin  altında  bir  gezegen 


“Elimizin  altında  bir  gezegen daha  varmış  gibi  yaşıyoruz. 
Dünyanın  sağlayabildiği  kaynakların  yüzde  50  fazlasını  kullanıyoruz.  Yönümüzü  değiştirmezsek,  bu  oran  büyük  bir  hızla  artacak  ve  2030  yılında  bize  iki gezegen  bile  yetmeyecek.” 

•  Güle  CAN 

İnsanla  doğa  arasındaki  ilişkinin,  Neolitik  çağ öncesi  dönemi  dışında  tutarsak,  çoğu  zaman problemli  olduğunu  söyleyebiliriz.  Yaşamak  için doğaya  uyum  sağlamak  zorunda  olan  insan,  giderek doğayı  kendi  ihtiyaçları  çerçevesinde  değiştirmiş  ve  bu durum  kapitalizm  ile  doruğa  ulaşmıştır. 

Asırlarca  sürecek  olan  küresel  felaketler  şimdilerde etkisini  daha  fazla  göstermeye  başladı.  Daha  az  soğuk günler,  daha  sıcak  geceler,  öldüren  sıcak  hava  dalgaları,  seller  ve  yoğun  yağışlar,  yıkıcı  kuraklıklar  ve  kasırga ile  tropikal  fırtına  göçünde  artış...  Hava,  su  ve  toprağın kirlenmesi,  ormansızlaşma,  elektromanyetik  kirlenme, çölleşme,  iklim  değişikliği,  küresel  ısınma,  sera  etkisi, asit  yağmurları,  ozon  tabakasındaki  incelme,  biyolojik çeşitliliğin  ve  türlerin  yok  oluşu,  genetik  müdahaleler, nükleer  enerjinin  yarattığı  riskler,  ekolojik  sorunlar dendiğinde  ilk  aklımıza  gelen  başlıklardır. 

Doğanın  zarar  görmesini  durdurmayı  ve  verilen zararları  onarmayı  amaçlayan  uluslararası  bir  sivil  toplum  kuruluşu  olan  Dünya  Doğayı  Koruma  Vakfı  (World Wide  Fund  for  Nature  ya  da  kısaca  WWF), '  2012  yılı yaşayan  gezegen  endeksi '  ni  yayınladı. 

Dünya  kaynaklarının  ve  dayanıklılığının temelini  sarsıyoruz 

WWF’nin  yayınladığoı  raporda;  1970-2008  arasında  biyolojik  çeşitliliğin  küresel  olarak  yüzde  30  düştüğü belirtilerek,  tropikal  bölgelerde  bu  düşüşün  yüzde  60'a vardığı  vurgulandı.  Rapor,  "Doğal  kaynaklara  yönelik talep  1966'dan  bu  yana  iki  katına  çıkmıştır,  mevcut durumda  faaliyetlerimizi  sürdürebilmek  için  1.5  gezegene  eşdeğer  kaynak  arıyoruz"  ifadelerine  yer  verdi. 

Dünya  kaynaklarının  ve  dayanıklılığının  temelinin sarsıldığını  ortaya  koyan  Yaşayan  Gezegen  Raporunda, 
2012  yılı  basımı,  gezegen  üzerinde  yarattığımız  baskı¬ 
nın  boyutunu  ve  yaşamlarımızı  mümkün  kılan  ormanların,  nehirlerin  ve  okyanusların  yapısında  bozulmaların 


baş  gösterdiği  vurgulandı.  VVVVF’nin  raporu  şöyle devam  ediyor:  "Elimizin  altında  bir  gezegen  daha  varmış gibi  yaşıyoruz.  Dünyanın  sağlayabildiği  kaynakların yüzde  50  fazlasını  kullanıyoruz.  Yönümüzü  değiştirmezsek,  bu  oran  büyük  bir  hızla  artacak  ve  2030  yılında  iki gezegen  bile  yetmeyecek.  Tercih  bizim.  2050  yılında gezegeni  paylaşacak  9  belki  de  10  milyar  insana  gıda, su  ve  enerji  sağlayan  rahat  bir  gelecek  yaratabiliriz. 
İhtiyacımız  olan  gıdayı  üretebiliriz.  Çözümler;  atıkları azaltmak,  daha  iyi  tohumları  ve  daha  iyi  üretim  tekniklerini  kullanmak,  bozulmuş  alanları  yeniden  üretime kazandırmak  ve  yüksek  gelirli  ülkelerde  et  tüketimini azaltarak  beslenme  şeklimizi  değiştirmek  gibi  alanlarda yatar.  Sağlıklı  nehirleri,  gölleri  ve  sulak  alanları  koruyarak  ihtiyacımız  olan  suya  sahip  olabiliriz." 

Dünyayı  yaşayan  bir  gezegen  olarak  korumak 

Yaşayan  Gezegen  Raporu’nda;  akıllı  sulama  yöntemleri  ve  kaynak  planlamasının  iyileştirilmesinin suyun  verimli  kullanılmasına  yardımcı  olacağı;  enerji ihtiyacının  rüzgâr  ve  güneşle  sağlanabileceği,  yine enerjinin  etkin  kullanımının  öncelikli  bir  zorunluluk olarak  kabul  görmesi  gerekliliğine  vurgu  yapıldı. 
“Binalarımızın,  arabalarımızın,  fabrikalarımızın verimliliğini  arttırarak  kullandığımız  enerjiyi  yarıya düşürebiliriz.  Bunlar  ve  Yaşayan  Gezegen  Raporu’  - nda  ifade  edilen  diğer  çözümler;  dünyamızı,  herkes için  suyu,  gıdası  ve  enerjisi  olan,  yaşamı  mümkün kılan  canlı  ekosistemleri  barındıran  yaşayan  bir gezegen  olarak  korumakta  hepimizin  üstlenmesi gereken  roller  olduğunu  gösterir"  denildi. 

En  büyük  beş  baskı  unsurunu  şöyle  sıralamış ; 

•  Habitatların  kaybı,  değişikliğe  uğraması  ve  parçalanması  -  Bunun  en  temel  nedeni  tarım,  kültür  balıkçığı,  endüstri  ve  kentsel  kullanım  alanlarına  dönüştürülmeleri;  nehir  sistemlerine  sulama  ve  akış  düzenleme amacıyla  baraj  yapılması  ve  diğer  müdahalelerdir. 

•  Doğal  türlerin  popülasyonlarının  aşırı  sömürüsü  - Hayvan  ve  bitkilerin  yeniden  üreyebildikleri  miktardan daha  fazla  toplanarak  gıda,  malzeme  ya  da  ilaç  üretimi için  kullanılması. 

•  Kirlilik  -  Tarımda  ve  kültür  balıkçılığında  aşırı  miktarda  pestisit  kullanımı,  kentsel  ve  endüstriyel  kirli sular,  madencilikteki  atıklar  ve  fazla  yapay  gübre  kullanımından  kaynaklanan  kirlilik. 

•  İklim  değişikliği  -  Fosil  yakıt  kullanımı,  ormanların yok  edilmesi  ve  endüstriyel  süreçler  nedeniyle  atmosferdeki  sera  gazı  miktarının  artması. 

•  İstilacı  türler  -  Dünyanın  bir  yerinden  başka  bir yerine  kasten  ya  da  yanlışlıkla  taşınan  istilacı  türler doğal  türlerin  rakibi,  predatörü  ya  da  paraziti  haline gelir.  Biyolojik  çeşitlilik,  insan  sağlığı  ve  yaşamı  için  çok önemlidir.  Yaşayan  organizmaların  (bitkiler,  hayvanlar ve  mikroorganizamalar)  karşılıklı  etkileşimleri,  karmaşık  ve  birbirine  bağlanmış  ekosistem  ve  habitat  ağları oluşturur.  Bunlar,  tüm  yaşamın  bağlı  olduğu  pek  çok 


ekosistem  hizmeti  sağlar.  Tüm  insan  faaliyetleri  ekosistem  hizmetlerinden  yararlanır;  ancak,  aynı  zamanda  bu sistemleri  destekleyen  biyolojik  çeşitlilik  üzerinde baskı  oluşturur.  Teknoloji,  bazı  ekosistem  hizmetlerinin yerigeçebilmekte  ve  bozulmalarını  engellemektedir. 
Yine  de,  çoğu  ekosistem  hizmetinin  yerine  bir  başkası konamaz.  Biyolojik  çeşitlilik,  ekosistem  hizmetleri  ve insanlar  arasındaki  etkileşimin  anlaşılması,  önceki  sayfalarda  özetlenen  gidişatı  tersine  çevirmenin  ve  insan toplumlarının  gelecekteki  güvenliğini,  iyiliğini  ve  sağlığını  korumanın  çıkış  noktasıdır. 

Zarar  görmüş  ormanlar:  Yeryüzündeki  ormanların sağladığı  karbon  depolama  hizmetinin  iklimin  dengede tutulması  açısından  yaşamsal  önemi  bulunmaktadır. 
Avrupa  ve  Amerika’yı  bir  kenara  bırakacak  olursak,  yeryüzünde  insan  etkinlikleri  sonucunda  kesilmiş  ve  zarar görmüş  ormanlar  atmosfere  sera  gazları,  özellikle  de C02  salmaktadır.  Küresel  olarak  2000-2010  yılları arasında  her  yıl,  13  milyon  hektar  orman  yok  olmuştur. 

Tatlı  su  ekosistemleri:  Tatlı  su  dünya  yüzölçümünün yaklaşık  yüzde  l’ini  kapsıyor  olsa  da,  bilinen  tüm  hayvan  türlerinin  neredeyse  yüzde  10’unu  barındırır.  Bu ekosistemler,  yeryüzündeki  konumları  gereği,  karasal ve  kıyısal  deniz  biyomlarını  birbirine  bağlar.  Nehirler; balıkçılık,  tarımsal  ve  evsel  su  temini,  hidrolojik  akış düzeni,  denizcilik  ve  ticaret,  kirlilik  kontrolü  ve  detoksifikasyon  gibi  insan  topluluklarının  sağlığı  ve  dengesi için  yaşamsal  hizmetler  sunar. 

Protein  kaynağı  okyanuslar:  Milyarlarca  insanın  başlıca  protein  kaynağı  olan  balıkları  ve  diğerdeniz  ürünle¬ 


rini  sunmanın  yanı  sıra  gıda,  kimyasal  madde,  enerji  ve inşaat  malzemesi  üretiminde  kullanılan  yosun  ve  deniz bitkilerini  temin  eder.  Mangrovlar,  kıyı  bataklıkları  ve resifler  gibi  denizel  habitatlar;  kasırga  ve  tsunamilere karşı  tampon  bölge  görevi  üstlenir  ve  önemli  miktarda karbon  depolar.  Bu  habitatların  bazıları,  özellikle  de mercan  resifleri,  turizm  endüstrisi  açısından  çok önemlidir.  Okyanuslardaki  dalgalar,  rüzgârlar  ve  akıntılar,  yenilenebilir  enerji  arzı  için  önemli  bir  potansiyel oluşturmaktadır. 

Eko  sistemin  birsinin  var 

VVVVF’nin  2012  raporu,  ekosistem  de  yaratılan  tahribatların  yaşama  etkisini  göstermesi  bakımından  da önemli  veriler  sunmaktadır.  Yaşayan  Gezegen Endeksi’ndeki  düşüşü  tersine  çevirmek  için  Ekolojik Ayak  İzi’nin  gezegenin  sınırları  içine  çekilmesi,  tehlikeli iklim  değişikliğinin  önlenmesi  ve  sürdürülebilir  kalkınmanın  gerçekleştirilmesinin  önemi  üzerinde  de  durulmaktadır.  Dünyanın  doğal  sermayesi  olan  biyolojik çeşitliliğin,  ekosistemlerin  ve  ekosistem  hizmetlerinin bir  sınırının  olduğunun  temel  bir  gerçeklik  olarak  ele alınması  ve  ekonomilerin,  iş  modellerinin  ve  yaşam biçimlerinin  temelini  oluşturmasının  önemine  dikkat çekildi.  Dünya  gezegeninin  yaşayan  ve  soluk  alan  bir organizma  olduğu  belirtilen  rapordaf'Yaşamımıza  ve bizden  doğanların  yaşamlarına  asıl  olarak  biçim  veren, daha  az  bilinçli  düşüncelerimiz  ve  daha  az  bilinçli eylemlerimizdir"  vurgusu  yapıldı. 


Balık  yemiyle 

yetişen 

domatesler 

Suyla  dolu  variller  içinde  yetiştirilen  ve  balık  artıklarından  elde edilen  besinleri  emen  Thess domateslerinin  aslında  diğer  domateslerden  bir  farkı  yok.  Balıkların  ve  bitkilerin  simbiotik  olarak  yaşadığı  bu  sisteme Aquaponic  sistem  adı  veriliyor.  Berlin merkezli  Efficient  City  Farming  (ECF)  şirketi  kurucularından  Nicolas  Leschke, geliştirdikleri  varil  çiftçiliği  sisteminin sürdürülebilir  şehir  hayatı  için  önemli  bir adım  olduğu  kanısında:  “Bu  sistemde güzel  olan  şey  karbonhidratı  nötralize etmemiz.  Balıkların  salgıladıkları  karbonhidratı  bitkiler  gübre  olarak  kullanıyor.Bu şekilde  doğal  bir  karbonhidat  döngüsü elde  etmiş  oluyoruz.” 

Aquaponic  sistemde  şehir  çiftçisinin ihtiyacı  olan  tek  şey  balık  yemi.  Yaklaşık 
20  yıldır  çeşitli  Aquaponic  sistemler 
bulunuyor.  •  Araştırma  Merkezi 


Bu  ‘kırkayak’ 

750  ayaklı 

Bu  canlı  ilk  olarak  80  yıl  önce  görüldü.  Son olarak  kısa  bir  süre  önce  California’da  yeniden  keşfedilen  bu  canlı  ‘lllacme  plenipes’ olarak  biliniyor. 

Şimdi  araştırmacılar,  bu  türün  çok  sayıda  ayağa sahip  olmanın  yanında,  bugünkü  hemcinslerinden ziyade  milyonlarca  yıl  önce  yaşayan  akrabalarına  daha çok  benzediğini  söylüyor. 

Araştırmanın  sonuçları  ZooKeys  adlı  dergide  duyuruldu.  Araştırmayı  kaleme  alan  ekibin  başkanı  Doktor Paul  Marek,  1.  plenipes’in  “Çok  ayaklılar  dünyasının sırlarla  dolu  bir  canlısı  olduğunu”  söylüyor. 

Bu  tür  canlıların  ortak  adı  kırkayak  olmakla  birlikte aslında  çoğunun  çok  daha  fazla  sayıda  ayağı  var.  Bu familyaya  ait  canlıların  büyük  bölümünün  ayak  sayısı 
62  olarak  biliniyor.  Ancak  Doktor  Marek,  ‘I.  plenipes’in 
alanında  rekortmen  olduğunu  gönül  rahatlığıyla  söyleyebileceklerini  belirtiyor. 

Dişilerin  750’ye,  erillerin  562’ye  varan  sayıda  ayağı bulunuyor.  Doktor  Marek,  bu  kadar  çok  sayıda  ayağın toprak  altındaki  yaşama  uyum  sağlamak  için  evrildiğini düşündüğünü  söylüyor:  “Yerin  altında  yaşıyorlar. 
Çalışmalar  sırasında  yerin  10-15  santimetre  kadar  altında  yaşadıklarım  belirledik.”  •  Araştırma  Merkezi 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Nevvaya  Jin  | 


Diyarbakır'ın  merkez  Bağlar  Belediyesi, kadın  projelerine  bir  yenisini  daha ekledi.  Bu  kapsamda  Bağlar  Belediyesi  Proje  Ofisi  tarafından  yürütülen  ve  Anna Lindh  Vakfı'nın  desteğiyle  gerçekleştirilecek olan  "Sinemaya  Mor  Bir  Dokunuş:  Zula  Hikayeler"  projesini  hayata  geçirecek.  Bu  proje  18-30 yaş  arasında  sinema  eğitimi  almamış  tüm kadınlara  açık  olacak. 

Proje  Koordinatörü  Esra  Özban,  sinemaya  ilgisi  olan;  ancak  sosyo-ekonomik  koşulları,  toplumsal  cinsiyet  eşitsizliği  ve  bölgenin  politik  sebeplerinden  dolayı  sinema  eğitimine  erişememiş kadınlara  açık  olduğunu  belirtti.  Toplam  25  ka- 


Zula  Hikâyeler 

dınla  projeyi  hayata  geçireceklerini  söyleyen Özban,  "Proje  5  ay  sürecek.  3  ay  daha  çok  teorik eğitim  süreci  olacak,  bir  ay  çekimler  ve  bir  ay  ise 
kurgu  süreci  olarak  tasarladık.  Dolayısıyla  bu  5 
aylık  projeden  25  kadının  5  kişililik  gruplar  halinde  5  film  üretmesini  bekliyoruz.  Projenin  kadınların  kendileri  bir  şeyler  paylaşarak  film  yapmaları¬ nın  güzel  bir  olanak  olduğuna  inanıyoruz"  dedi. 

Sosyo-kültürel  etkinliklerle  kadınların  görünürlüğünün  artmasına  yardımcı  olacaklarını  kaydeden  Özban,  "Diyarbakır'daki  kadınların  gizli  kal¬ 


mış,  anlatamadığı  veya  bir  şekilde  anlatmak  istediklerini  ekrana  taşınmasını  istiyoruz.  Bunun  için böyle  bir  ayrıcalık  yapmak  istiyoruz"  diye  konuştu. 
Sinemanın  kadınların  kendini  ifade  edebilecekleri güzel  bir  alan  olduğunu  dile  getiren  Özban,  "Yine kadınlarla  hep  beraber  tartışarak,  öğrenerek  ve paylaşarak  bir  şeyler  yapmak  önemli.  Bu  akademik  bir  eğitim  değil,  daha  çok  deneyim  aktarımı üzerinden  ilerleyecek  bir  eğitim.  Oradan  çıkacak senaryolar  oraya  gelecek  insanların  yaşadıkları, anlatmak  istediklerinin  payı  olacak.  Bu  nedenle çıkacak  projeler  kadar  kadınların  hep  beraber üretmeleri  ve  çalışmalarının  önemli  olduğunu düşünüyoruz"  diye  ifade  etti.  #  dîha 


Kürt  tiyatrosunun  mihenk  taşı:  Hamlet 


Şehir  tiyatrosu  Kürdistan’da ki  tek  kurumsal  tiyatro  olmakla  birlikte  oyuncu  kadrosuyla da  ilgi  topluyor.  Oyuncuların 
Hamlet  oyununda  sergiledikleri  performas  ise  seyircilerde büyük  beğeni  topladı. 

•  Nilay  EGELİ 


Ingiliz  şair  ve  oyun  yazarı  VVİlliam  Shakespea- re’in  Hamlet  oyunu  akıllarda  belki  de  en  fazla ‘olmak  ya  da  olmamak,  bütün  mesele  bu” sözüyle  kaldı.  Tekil  ya  da  kolektif  varoluş  sorunu,  o gün  bugündür  bu  sözle  ifade  edilir  oldu. 

Kürtler,  bu  sözü  hep  başka  dilde  duydular, Hamlet!  başka  dillerde  izlediler  hep.  Ta  ki,  Çelil Toksöz’ün  yönettiği  ve  Diyarbakır  Büyükşehir Belediyesi  Şehir  Tiyatrosu  oyuncularının  büyük  bir 
başarıyla  rol  aldığı  ‘Kürtçe  Hamlet’e  kadar...  400 
yılı  aşkın  bir  süre  sonra  Kürtçe  seslenen  Hamlet, dengbejlik  geleneğinden,  Ava  Süse  satan  satıcıya, Diyarbakırın  ‘qirix’ına  has  Avare  oyununa  kadar Kürt  motifleriyle  yeniden  yaşam  buldu. 

Hamlet’te  rol  alan  Diyarbakır  Şehir  Tiyatrosu’  - nun  kadın  oyuncuları  ile  Hamlet!,  anadilde  tiyatro yapmanın  hem  oyunculara  hem  izleyecilere  neleri kattığını,  tiyatroda  kadın  olmayı  konuştuk. 

Rejisör  Yardımcısı  Berrin  Çelik:  2003’te  Amed Şehir  Tiyatrosunda  tiyatroya  başladım,  ilk  Kürtçe oyunda  oynadım,  daha  sonra  bu  alanda  uzmanlaşmak  istedim.  Önce  Bilkent,  ardından  Ankara  Üniversitesi  ile  öğrenimime  devam  ettim.  Ankara  üniversitesi  oyunculuk  bölümü  mezunuyum.  Üniversitedeyken  sokak  tiyatrosu  yapıyordum.  Sokak  tiyatrosu  daha  interaktif.  Örneğin  Ankara’dasınız. 
Kızılay’da  sokağın  ortasına  çıkıp  oynamaya  başlıyorsunuz.  Diğerinden  farklı  seyirciyi  de  oyuna  katıyorsunuz.  Daha  keyifli  aslında. 

Şehir  tiyatrosu  Kürdistan’daki  tek  kurumsal tiyatro.  Ve  oldukça  profesyonel  çalışıyor.  Kürtçe oynuyoruz.  Benim  Amed’e  geri  dönmemin  esas sebebi  de  buydu.  Anadil  üzerinde  çalışıyoruz.  Bu bizim  bilinçli  tercihimiz,  bu  konuda  diretiyoruz  da. 
Çocuklar  gelip  izlediğinde  kendine  ait  bir  şeyler buluyor,  kendini  evinde  gibi  hissediyor.  Sadece onlar  için  değil  bizim  için  de  çok  şey  katıyor  anadil¬ 


de  oynamak.  Kürtçe  replikler  var,  Hamlet’teki  ‘ava süse’  repliği  gibi  mesela.  Ne  güzel  ne  zengin  dilimiz varmış  bizim  diyoruz.  Bize  ait,  bizim  kültürümüze ait  bir  ürün  çıkıyor  ortaya.  Belleğimizde  o  var,  olması  gereken  de  zaten  bu. 

Amed’de  2  konservatuarımız  var.  Aram  Tigran Belediye  Konservatuarı  ve  Cegerxwin  Akademisi. 
Bunlar  2  yıl  tiyatro  eğitimi,  1  yıl  Kürtçe  olmak  üzere 
3  yıllık  bir  eğitim  veriyorlar.  Amed’de  ilgi  giderek 
büyüyor,  bu  oldukça  umut  verici. 

Kürt  tiyatrosunda  Hamlet  önemli  bir  deneysel çalışma.  İlk  kez  böyle  bir  klasik  eser  Kürt  tiyatrosunda  yorumlandı.  Yönetmen  bunu  müzikal  tarzda ama  kendi  motiflerimizle  denedi.  Denbejlerimizdi, stranlarımızdı,  kostümlerimizde  en  basit  repliklere kadar  Kürtlere  ait  bir  oyun  çıktı  ortaya.  Bana  göre Kürt  tiyatrosunun  mihenk  taşı  oldu  bu  oyun. 

Elvan  Koçen  On  yılı  aşkın  bir  süredir  Diyarbakır ŞehirTiyatrosu’ndayım.  Hamlet’te  oynamak  benim için  bir  şans.  İki  kadın  oyuncudan  biri  ben  oldum. 

Her  alanda  olduğu  gibi  tiyatro  alanında  da kadının  yaşadığı  zorluklar  var.  ilk  başlarda  aile içinde  çok  mücadele  verdim.  Tiyatro  oyuncusu olabilmek  için.  Aldığınız  rollerde  de  öyle  oluyor. 
Mesela  bir  hayat  kadınını  oynadım.  İzleyici  nasıl tepki  verecek.  Bunu  bazen  bilemiyorsunuz.  O yönlü  zorlanmalarınız  olabiliyor.  Çok  canlı  dinamik  karakterleri  de  canlandırdım,  tragedya  dram türü  oyunlarda  da  rol  aldım.  Bir  oyuncu  her  karaktere  girebilmeli.  O  rolü  bedeninize  giydirmeniz,  o 


karakteri  içselleştirdiniz  mi  siz  o  oluyorsunuz. 

Leyla  Batgi:  13  yıldır  tiyatro  oyuncusuyum. 
Tiyatro,  Kürt  toplumu  açısından  yeni  bir  alan. 
Devlet  tiyatrolarına  giderdim,  ilgimi  çekiyordu. 
Oyuncular  dev  gibi  gelirdi  gözüme.  İstanbul MKM’ye  gittim  ilk  önce.  Başvurdum.  Kurslara  gittim.  Ardından  Diyarbakır  Şehir  Tiyatrosuna  girdim. 
Küçük  küçük  rollerle  başladık. 

Bireysel  olarak  kadın  tiyatrocu  olmanın  da  zorlukları  var.  Şu  an  bulunduğumuz  ortamda  çok  fazla bir  problem  yok.  Kürt  kadını  artık  daha  güçlü  çünkü. 

Anadilde  tiyatro  yapıyoruz.  Bu  şekilde  daha iyi  oynayabiliyorum,  daha  fazla  zevk  alıyorum; daha  iyi  ifade  edebiliyorum  kendimi.  Hamlet benim  için  büyük  bir  sürprizdi.  Anlatıcı  rolündeyim  oyunda.  Bu  projede  oynamayı  çok  istiyordum  seçildiğimde  inanamadım.  Ö  an  bir  çığlık attım.  Oyunculuk  konusunda  kıskancımdır.  Çok mutluyum  ve  iyi  bir  çalışma  oldu. 

Farklı  bir  deneyim  olarak  “Ax  u  Jiyan”  dizisinde de  oynadım.  Bir  ilkti  Kürt  televizyonculuğu  açısından.  Tiyatroya  göre  daha  sınırlayıcı,  insan  kendisini  kamera  karşısında  daha  fazla  sınırlandırıyor. 
Tiyatro  daha  sanatsal  bana  göre.  Ama  Ax  û  Jiyan bir  ilkti.  Çok  heyecanlandım.  Acaba  nasıl  olacak, tutacak  mı  izlenecek  mi  diye  düşündüm.  Orada babaanneyi  oynadım.  Ağır  bir  makyajla  oldukça yaşımdan  büyük  bir  kişiyi  canlandırdım.  Ama  ayrı birtat  verdi.  2  yıllık  bir  çalışma  oldu.  Şu  an  bir  çalışma  var  ama  onu  ben  açıklamış  olmayayım. 


Küba’da  kadınlar 

Akademi  Yayın  tarafından  yayınlanan  Margaret  Randall  tarafından  kaleme  alınan Küba'da  Bu  kitap,  Küba  Devriminin  ilk  yirmi  yılını,  yani  1959-79  arasını  anlatıyor. 
Sosyalist  devrimin  kadınları  eşit  yurttaşlar  olarak  gördüğünü,  yasalar  önünde  eğitimden  çalışma  yaşamına  bütün  haklarda  ve  özgürlüklerde  erkekle  eşitlendiğini  aktarıyor. 
Ve  kadınların  kurtuluşunun  devrimle  bir  ihtimal  değil  gerçeklik  olduğunu  gözlerimizin önüne  seriyor.  Devrimden  önce  binlerce  kadının  ya  fahişe  ya  da  hizmetçi  olarak  çalıştığı Kübada  bugün,  kadınlar  siyasette  de  sanatta  da  yaratıcılıklarını  kullanıyor,  fabrikalarda tütün  sarıyor,  kendi  hayatlarına  sahip  çıkıyor.  İşte  devrimin  başarısı  ve  kadının  gücü Küba  dünya  gündeminden  düşmeyen  ülkelerden  biri.  Kimi  kesimler  için  ürkütücü,  kimi kesimler  içinse  cazibe  merkezi.  Şurası  bir  gerçek  ki  Küba  bir  çok  alanda  günümüz  dünyasının  en  demokratik  sistemine  sahip.  Eğitim  ve  kadınlar  açısıdan  önemli  imkanların  olduğu ülkelerden  biri.Ancak  bu  imkanların  yaratılması  büyük  mücadelelerle  elde  edilmiş.  Özellikle  kadın  hakları  konusunda  yaşanan  gelişmeler  Kübalı  kadınların  devrime  katkılarıyla  birebir  bağlantılı.  İşte  bu  kitap  devrimin  başarısında  yer  alan  kadınları  anlatıyor.  Beğeniyle okuyacağınızı  düşünüyoruz. 


Defne’nin  gözyaşları 

Bugün  sizlere  bir  efsaneden  yola  çıkarak  duygularımı ve  düşüncelerimi  iletmek,  insanin  aidiyet  duygusunun  önemine  ve  bu  duygunun  yarattığı  ruhsal  doygunluğa  dikkat  çekmek  istiyorum. Geçtiğimiz  hafta  şu  sıralar hemen  hergün  haberlere  konu  olan  Hatay  Hindeydim.  Bir çoğunuzun  bildiği  gibi  Hatay  dünyanın  en  eski  yerleşim  yerlerinden  birisidir,  bunun  yanı  sıra  birden  fazla  kültürün  , inancın ve  kimliğin  mozayiği  olması  ile  de  barışçıl  bir  öneme  sahiptir.Hatayın  bu  farklı  yüzü  ne  yazık  ki  değişmeye  yüz  tutmuş. 

Son  Suriye  olaylarından  sonra  paralı  çete  üyelerinin  pervasızca  kol  gezdiği  şehrin  harmonik  yapısı  bu  özelliğini  yitir¬ me  tehlikesi  ile  karşı  karşıya.  Ancak  bütün  bunlar  bir  yana Hatay  da  gezerken  bu  tarihi  şehrin  her  köşesinde  bu  şehrin bir  insanı  olarak  ait  olduğunuz  topraklarda  olduğunuzu  fazlasıyla  hissedersiniz.  Bazen  Roma  ve  Bizans  dönemlerine gider  şehrin  parke  taşli  yollarında  dolaşır,  kral  mezarlarını ziyaret  edersiniz,  bazende  hıristiyanlığın  ilk  kilisesinde  ibadet  edersiniz.  Bazen  Musa  dağda  katledilen  bir  Ermeni  olur, bazende  Fransızlara  direnen  bir  Fellah  olursunuz. 

Ben  dolaşırken  toprağın  kokusundan  tarihi  taşların  yapısına  kadar  her  yerde  buldum  kendimi,  işte  ben  buraya  aitim dedim.  Bu  öyle  bir  duygu  ki  asla  hiçbir  yerde  bir  daha  yaşanması  mümkün  değildir.İşte  bu  aidiyet  duygusudur  ki  insanı yaşadığı  topraklara  karşı  sorumlu  kılan  ve  duyarlı  yapan.  Bu duyguyu  hissetmeyen  birinin  yurdunda  olup  bitene  duyarlı olması  beklenemez  ve  bu  duygusunu  yitirmiş  bir  kişinin  ruhsal  yapısının  da  cok sağlıklı  olduğu  söylenemez.  Burda  Defne Efsanesi  bize  ne  söyler  bir  bakalım; 

Apollon,  Yunan  deniz  tanrılarından  biri  olan  Peneus’un kızı  Su  Perisi  Daphne’ye  aşık  olmuştur.  Daphne’ye  umutsuzca  aşık  olmasının  nedeni,  aşk  tanrısı  Erosun  oklarından birine  hedef  olmasıdır. 

Apollon  aslında  çok  iyi  bir  okçudur  ve  kendiyle  övünmeyi  çok  sever.  Birgün  kendisi  gibi  iyi  bir  okçu  olan  Afrodit’in oğlu  genç  Eros  ile  karşılaşır  ve  onun  okçuluk  kabiliyeti  ile ilgili  alaycı  sözler  söyler.  Buna  karşılık,  Eros  öç  almak  ister ve  iki  ok  hazırlar.  Biri  altın  suyuna  batırılmıştır  ve  saplandığı  kişiye  tutku  ve  sonsuz  aşk  verecektir.  Diğer  ok  ise  saplandığı  kişiyi  aşk  ve  tutkudan  tamamen  uzaklaştıracaktır. 
Altın  ok  Apollon  un  kalbine  saplanır  ve  Daphne’ye  umutsuzca  aşık  olur.  Fakat  ne  yazık  ki  diğer  ok  Daphne’nin  kalbine  saplanmıştır.  Daphne,  Apollon’dan  sürekli  kaçar  ve aşkını  reddeder. 

Birgün  Daphne  yine  kaçarken  Apollon’la  karşılaşır  ve  kaçmaya  başlar.  Bu  sefer  yakalanacağını  anlayan  Daphne,  babası  Peneus’dan  yardım  ister.  Peneus,  Daphneyi  Defne  ağacına dönüştürür  ve  Apollon  ona  ulaştığında  kalp  atışları  halen duyulmaktadır.  Daphne  sonsuza  dek  defne  ağacı  olarak kalacaktır.  Ama  içinde  aşk  ateşi  yanan  Apollon  onu  unutmayacağına  ve  unutturmayacağına  söz  verir. 

Apollon,  Defne’nin  ağaç  oluşunu  hayret  ve  üzüntü  ile  seyreder.  Sonra  da  sarılır  ve  sert  kabukları  altında  hala  çarpmakta  olan  kalbinin  sesini  duyarak  şöyle  seslenir:  “Defne, bundan  sonra  sen,  Apollon’un  kutsal  ağacı  olacaksın.  O  solmayan  ve  dökülmeyen  yaprakların,  başımın  çelengi  olacak. 
Değerli  kahramanlar,  savaşlarda  zafere  ulaşanlar,  hep  senin yapraklarınla  alınlarını  süsleyecekler.  „ 

Defne  ağaç  olunca  Apollon  öyle  çok  ağlar  ki  gözyaşları şelalelere  dönüşür  der  kimi  tarihçiler,  kimileri  ise  bu  şelaleler  defne'  nin  gözyaşlarıdır  derler . 

Efsaneler,  tarihte  yaşananları  günümüze  aktarırken  bizlere  yaşanılanlardan  ders  çıkartmamızı  da  söyler.  Defne  efsanesinde  erkeğe  yenilip  toprağa  tutsak  olan  ve  aşk  adına  özgürlüğünü  yitiren  kadını  görerek  aşkın  sevginin  olmazsa olmaz  kuralı  olan  eşit  ve  özgür  birliktelikleri  esas  almak  kadar bir  o  kadarda  günümüzde  yaşanan  savaşlarda  gözyaşları döken  defneleri  de  görebilmeyi  ve  tüm  bunlara  karşı  durabilmeyi  de  esas  alabilmeyiz. 

Ancak  ait  olduğumuz  topraklarda  yaşanan  acılara  duyarlı  olarak  toprağımızın  yüzüne  bakabiliriz,  toprağımızın  önünde  boynu  bükük  durmadan  işte  ben  sana  aitim  sen  de  bana diyebiliriz  utanmadan. O  zaman  geleceğe  gözyaşları  ile  dolu değil,  güleryüzlü  Defnelerin  hikayelerini  birakabiliriz. 
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Devlet  sorunu ve  devrim 


Devrimlerin  çoğunlukla  amaçlarıyla  ters  düşmesi hiyerarşi,  iktidar  ve  devlet  sorununu  doğru  çözememeleriyle  ilgilidir.  Tarih  bu  konuda  da  amaçlarıyla ters  düşmüş  çok  sayıda  devrim  enkazıyla  doludur. 
Tanrısal  olduğunu  en  çok  idea  eden  İslam  devriminden  kendini  18.  yüzyıl  aydınlanmasının  devrimi sayan  Fransız  Devrimine,  bilimsel  sosyalizmin  Rus Bolşevik  Devrimine  kadar  ve  onlarca  benzeri  örnekler  kısa  süre  içinde  amaçlarıyla  çelişmekten  kurtulamamışlardır.  Bu  olgunun  temel  nedeni  “kısa  süre” içindeki  bir  devleti  veya  hiyerarşik  iktidar  gücünü yenmenin  (uzun  süre)  kurumu,  kültürü  olan  uygarlık ve  moderniteyi  yenmek  anlamına  gelmediğidir. 
Hatta  yenilen  devlet  mevcut  uygarlık  veya  modernite  sistemi  içinde  bir  engel  haline  gelmişse  devrimle daha  da  güçlenecek  olan  tüm  o  dönem  devletlerine karakterini  veren  uygarlık  ve  modernite  olacaktır. 
Devleti  yenmekle  iktidar  ve  modernite  yenilmiş sayılmaz.  Çoğunluklada  daha  da  güçlenmesinin altındaki  temel  gerçeklik  budur.  Hiyerarşi,  iktidarlar 


iç  içe  geçmiş  olgular  olarak  binlerce  yıllık  sürelerle yaşarlar.  Devletler  daha  kısa  süre  ürünüdürler. 
Devrimler  ise  anlık  süre  olaylarıdır.  Önemli  rol  oynamadıkları  anlamına  gelmez.  Fakat  uzun  ve  orta  süre uygarlıklar  ve  devlet  yapılanmaları  içinde  özümlen¬ me  tehlikesinin  güçlü  bir  olasılık  olarak  hep  mevcut olduğudur.  Örneğin  Ekim  1917  devrimi  hiçbir  devlete  yenilmedi.  Fakat  uzun  süre  yapısal  sistemi  olan kapitalist  moderniteye  yenildi.  Bunda  şüphesiz sadece  modernitenin  kapitalizm  unsuruyla,  o  da devlet  kapitalizmi  adı  altında  en  gerici,  tutucu  biçimi olan  vasıtasıyla  mücadele  etmenin  payı  belirleyicidir.  Endüstriyalizm  ve  ulus-devlet  unsurlarını  ise azami  geliştirmeye  çalıştı.  Moderniteyi  çözümlemeden  bu  tür  saplantılı  takınması  elbette  sonuçta amaçlarıyla  ters  düşürecekti.  20.  yüzyıl  bu  tür  devrimlerin  enkazıyla  doludur.  Hiyerarşi,  iktidar  ve  devlet  kültürüyle  mücadele;  tarihin  doğru  yorumunu (demokratik  unsurların  tarihi)  ve  kendi  doğru tanımlanmış  karşıt  öğelerini  kullanmayı  gerektirir. 


Devrimler  ancak  bu  temelde  amaçlarıyla  çelişmeden  uzun  vadeli  sistem  olan  demokratik  moderniteyle  bütünleşirse  başarılı  olur. 

Ortadoğu  toplumlarında  süre  ve  yoğunluk  olarak en  uzun  ve  güçlü  yaşanmış  uygarlıklar,  hiyerarşi, iktidar  ve  devlet  kültürünün  doruğunu  ifade  ederler. 
İktidarın  hastalık  olduğu  daha  Gılgameş  zamanından  beri  bilinmektedir.  Bilgeler  iktidar  hastalığından hep  bahsetmişlerdir.  En  cazibeli  fahişe  rolünde tanımlamışlardır.  Hiyerarşinin  doğduğu,  tüm  iktidar ve  devlet  oluşumlarına  yataklık,  kaynaklık  ettiği  en uzun  kültürün  de  beşiği  olması  itibariyle Ortadoğu’da  neden  demokratik  kültürün  hep  altta kaldığını  daha  iyi  anlayabiliriz.  Her  aile  başkanının kendini  küçük  bir  imparator  saydığı  toplumda  devrimlerin  rolünün  neden  sınırlı  kaldığı  da  anlaşılırdır. 
Modernitenin  tümüyle  devrim  sayılması  ise  günümüz  toplumsal  sorunlarının  boyutlarını  daha  iyi anlamamıza  imkân  sunar.  Sorunların  kaynağı  olan bir  fetihçi  sistemi  temel  sorun  çözümleyici  olarak uygularsan  elbette  sonuç  daha  da  ağırlaşmış  toplumsal  sorunlar  olacaktır.  Son  yüzyıl  neredeyse  bir ulus-devlet  sahibi  olmak,  tanrısıyla  en  büyük  buluşmayı  gerçekleştirmek  gibi  algılandı.  Eski  tanrılar  bile yeni  ulus-devlet  tanrısının  hizmetine  koşuldu. 
Ortadoğu  ulus-devletleri  halen  gerek  birbirine  karşı, gerek  vatandaş  bellediklerine  karşı  bir  savaş  aracı olarak  işlevselleştirildiklerini,  sistemin  hegemonyasının  onlara  bu  rolü  biçtiğinin  farkında  bile  değiller. 
İktidarı  merkezileştirmek,  devleti  aşırı  ulusallaştırmak  adeta  ulusal  devrime  yüklenmiş  rol  sayılmaktadır.  Bu  kadar  çelişkilerle  yüklenmiş  hiçbir  devrimin 


bırakın  başarı  şansını,  idea  ettiği  eşitlik  ve  özgürlüğe  darbe  teşkil  etmesi  işten  bile  değildir.  Devrimler ancak  anti-merkeziyetçi,  anti-iktidarcı  olduklarında demokrasiye,  eşit  ve  özgür  bir  topluma  hizmet  edebilir.  Ortadoğu’da  demokratik  kültür  abartılmış ulus-devletçi  kültürü  aştığı  oranda  gelişme  şansı bulabilir.  Özünde  sermaye  ve  diğer  sömürü  tekellerinin  yoğunlaşmış  ifadeleri  olan  iktidar  ve  devlet yapılanmaları,  yoğunlaşmış  ekonomik  ve  ekolojik toplumun  ifadesi  olan  demokratik  toplumla  aşıldıkları  oranda  toplumsal  sorunların  gerçek  çözüm yoluna  girecekleri  açıktır.  Demokratik  uluslar  ve sistematik  ifadesi  olarak  demokratik  modernite; hiyerarşi,  iktidar  ve  devletten  kaynaklanan  sorunların  aşıldığı  çağı  temsil  ederler. 

Devrimlerin  anlamlı  olabilmeleri  ve  amaçlarıyla paradoksa  girmemeleri  için  akabinde  iktidar  hastalığına  ve  devletçilik  oyunlarına  düşmemeleri  gerekir. 
Hemen  iktidarlaşan  ve  devletleşen  devrimler  sadece  bitmiş  sayılmazlar,  eşitlik,  özgürlük  ve  demokrasi ideallerine  de  ihanet  etmiş  olurlar.  Devrimler  tarihi bu  anlamda  ihanet  tarihinin  trajedisini  de  yaşarlar. 
Fransız,  Rus  ve  İslam  devrimleri  bu  açıdan  büyük derslerle  doludur.  Dolayısıyla  devrimleri  hemen  iktidar  ve  devlet  şartlarına  bağlamak  yerine  uzun  süreli ahlaki  ve  politik  toplum  değerlerine  bağlamak büyük  önem  taşır.  Ahlaki  ve  politik  toplumun  temelleri  ise  demokratik  siyasetle  döşenebilir  ancak.varmak  tarihin  yaşadığı  en  büyük  paradokstur. 
Demokratik  topluma  varılmadan  da  hiçbir  eşitlik  ve özgürlük  amacı  gerçekleştirilemez,  demokratik uygarlık  çağına  erişilemez. 


Her  alanda  yaşanan siyasi  şiddettir 


Doğayla  demokratik ilişki  kurmak 


Edaf  Özgül  /  Giresun  E  Tipi  Cezaevi 


§iddet  nedir?  Şiddetin  yarattığı  karşı  şiddet döngüsel  olarak  şiddetin  doğumuna neden  olur  mu?  Bu  döngü  kırılabilir  mi? 
geçtiğimiz  21.  Yüzyıl  bu  soruların  cevaplanacağı  bir  yüzyıl  olacaktır.  Özellikle  de  insanlığın beşiği  olan  Ortadoğu  coğrafyası  bunun  en  bariz örnekleriyle  doludur. 

Şiddet  her  şeyden  önce  içinde  geçtiğimiz  yüzyıl¬ da  bir  siyasi  çerçeve  kazanmıştır.  Çünkü  içinden  geçtiğimiz  yüzyıl  gerçek  anlamda  ideolojilerin  mücadele yüzyılı  olduğundan,  karşımıza  yeni  bir  tanımla  ortaya çıkmaktadır.  Özel  olan  herşey  politikse,  o  zaman yaşamın  her  alanında  yaşanan  Siyasi  Şiddet’tir! 

Devletin  doğuşundaki  insanları  düşürme,  gereksizleştirme,  değersizleştirme  ve  tereddütsüz  ezip geçme  bir  karakter  özelliği  olarak  iktidarın  doğasına yerleşmiştir.  Herşeyden  önce  kadın  üzerinde  gerçekleştirilen  bu  sistem  kendi  alternatifini  yoketmenin peşindedir.  Ve  bu  ideolojinin  argümanları  günümüzde  çok  bariz  bir  siyaset  anlayışıyla  yaşamın  en  basit sorunundan  en  büyük  sorununa  kadar  dayatılmaktadır.  Sorgulamayan  bir  sistem  yaratılmak  istenmektedir.  Sorgulamasızlık  ise  iktidarın  birey  üzerinde  gerçekleşmesinin  en  eski  adımlarındandır.Batı  toplumunda  en  üst  düzeyde  yaşanan  bu  sorgulamasızlık ve  bireycilik  bu  ideolojik  anlayıştan  kaynaklıdır. 
Neden  bu  kadar  tepkisiz  bir  toplum?  Neden  bu  kadar benliğine  kadar  bireyciliği  yaşayan  bir  Avrupa?  Çünkü  bireyi  toplumsallaşmanın  en  önemli  niteliğinden koparan  bir  gerçeklikle  karşı  karşıyayız.  Bunun  siyasi,  hukuksal  ve  toplumsal  tanımı,  yaşamın  bütün odaklarına  nüfus  ettirilmiştir.  Bu  yüzden  sorumsuzluğu,  sorgulamasızlığı  ve  hatta  hiçleşmeyi  kabul  ettiren bir  siyasi  şiddetle  karşı  karşıyayız. 

Günümüz  dünyasındaki  ulus-devlet  anlayışı  batı toplumlarında  böyle  yaşanırken,  insanlığın  beşiği olan  ve  alternatifini  doğurmaya  gebe  olan  ortadoğu gerçekliğinde  ise  başta  kadın  olmak  üzere  tüm  toplumsal  sorunlar  karşısında  bu  politikanın  en  iyi uygulayıcılığını  yapmaktadır.  Eğer  bugün  milliyetçilik,  dincilik,  bilimcilik  ve  cinsiyetçilik  en  üst  boyutta ortadoğuda  yaşanıyorsa,  adeta  bir  ahtapot  gibi  yaşamın  her  boyutuna  sızmışsa,  bu  hegemon  sistemin  kendini  yeniden  yapılandırmasının  en  temel yöntemidir.  Kadın  üzerinden  gerçekleştirilen  iktidara  dayalı  mülkiyet  ilişkisi  bu  ideolojiler  aracılığıyla toplumun  her  kesimine  indirgenmektedir.  Yaygın egemenlik  bu  ideolojiler  yoluyla  oluşturulmaktadır. 
Hegemonik  sistemler  bunalımlarını  zor  aygıtları olan  hapishane,  işkencehane  ya  da  ıslahhane  niteliğindeki  kumullarıyla,  jenositlerle,  silahlar  ve  savaşlar  yoluyla  aştıkları  gibi,  hegemonyanın  ideolojik çıkışlarıyla  da  bu  krizlerini  aşmaya  yönelmektedirler.  Bunun  toplumsal  alan  yansıması  kadın  üzerinde de  aynıdır.  Kadını  eve  kapatan,  işkence  eden  ve ıslahetme  için  tüm  toplumsal  kurumlan  harekete 


geçiren,  öldürme  ve  tehdit  araçlarıyla  kadının  karşı direnişini  yıkmak  isteyen  erkek  egemen  ideoloji, yaşamın  tüm  sahasına  indirgenmiştir. 

Bugün  özellikle  Kürt  tutsakların  her  an,  saniye saniye,  bedenlerini  kapitalist  sisteme  karşı  siper etmesi,  sistemin  beyinsel,  ruhsal  ve  fiziksel  tecavüzüne  karşı  tamamiyle  bir  kopuşu  ve  direnişi ifade  etmektedir.  Kürt  kadının  ve  toplumunun  vermiş  olduğu  bu  mücadelenin  bu  kadar  keskin  olmasının  temel  sebebi  de  budur.  Çünkü  tamamiyle yaratılmak  istenen  tümüyle  iradesiyleşmiş,  sorgulamayan  ve  var  olanı  bir  kader  gibi  kabul  edilmesi gereken  bir  sistemdir.  Zindanlarda  yaşanan  bir karşı  devrimdir.  Yok  olmaya,  kimliksizliğe,  adı  olup kendisinin  olmamasına  karşı  verilen  bir  savaşımın en  yalın  halidir.  Açlığa  yatırılan  bedenler  neolitiği en  derin  yaşayan  bir  toplumun  bu  zülme  karşı mücadelesidir.  Çünkü  bir  bütün  olarak  insan  olmaya  karşı  verilen  bir  mücadeleyle  karşı  karşıyayız. 

Bu  anlamda  Kürt  tutsakların  vermiş  olduğu  mücadele  kadının  cins  köleliğine  ve  erkeğin  karılaştırılmasına  karşı  derinliği  bir  özgürlük  mücadelesidir.  Kadın  ve erkek  şahsında  yok  edilmek  istenen  neolitik  toplumun  öncü  toplumu,  varoluş  mücadelesidir.  Çünkü milliyetçilik,  köken  bakımından  kendini  ulusların  oluşumundan  ayrıştırarak  bir  ideoloji  biçiminde  gerçekleşmeye  yöneldiğinden  tek  sesliliği  de  benimsemiş  ve güç  olduğu  oranda  benimsetmiştir.  Milliyetçilikteki tek  seslilik,  erkek  egemen  dünyanın  erkek  tek  sesliliğiyle  bütünleştiğinden  bu  ideoloji  dünya  egemenleri tarafından  desteklenerek  bugüne  kadar  gelmiş,  farklılıkların  yani  ‘ötekinin,  katledilmesiyle  kendini  yaşatmıştır.  Bugün  de  Kürtün  kanıyla  beslenen  bir  ideolojiyle  dişe  diş  bir  mücadele  verilmektedir. 


Evrendeki  ekolojik  sorunların  temelinde, insanların  doğayla  ilişkileri  değil,  insanların diğer  insanlarla  ilişkilerinin  özündeki  sorunlar  vardır.  İnsan  topluluklarını  diğer  canlılardan  ayıran  düşünme  yetisi  ve  iletişim  dilidir.  Doğadaki  tüm canlılar  arasında,  gelişmiş  toplumsal  değişim  süreçlerinde  doğal  oluşumlar  kendi  bilincini,  kültürünü doğurmuştur.  İlk  kurumsal  bilinci  taşıyan  ana  kadın en  büyük  üretim  merkezi  olmuştur.  İnsanlık  tarihi açısından  tüm  canlılarla  olan  ilişkilerinde,  var  olan tüm  değerlerini  birbiriyle  uyum  içinde  paylaşmıştır. 
Demokratik  ve  ekolojik  toplum  sistemi,  doğayla  sürdürülebilir  bir  diyalektik  ilişki  kurarak,  kendi  içinde tahakküme  dayanmayan,  ortak  yararı  doğrudan demokrasiyle  belirleyen  ahlaki  bir  sistemdir. 

İnsanın  doğayla  ilişkilerine  baktığımızda,  doğal bilincin  yükseltilmesiyle  başta  mitoloji,  din,  felsefe ve  bilim  ana  paradigma  haline  gelmiştir.  Bugün  yaşlı gezegenimizde  örgütsüz  toplumlar,  doğayı  kapitalist sistem  öncülüğünde  bir  sömürü  aracı  olarak  kullanıyor.  Özelde  ise,  devletçi  egemen  sistemler  çıkara dayalı  doğal  birikimlerimizi,  tarihsel  varlıkları  yok ediyor.  İnsanların  birbirleriyle  ve  diğer  canlılarla  olan ilişkileri  büyük  uçurumlar  yaratıyor.  İnsan,  evren bütünselliğine  ulaşmak,  varlığımıza  anlam  vermek gerek.  Hızla  gelişen  ekolojik  dengeler  karşısında  bir canlı  varlık  olarak  sürekli  arayış  içinde  olmalıyız. 

Aksine  doğadan  kopmak  çaresiz,  çözümsüz hale  gelmek  kapitalizme  doğrudan  kapı  açmak demektir.  Doğayla  demokratik  ilişki,  sistemin  de demokratikleştiği  uygarlık  dönemi  olacaktır.  Ekoloji  anlayışı,  onu  değerlendirme  mantığı,  bireyin sosyal  ve  siyasal  özgürlüklerini  de  geliştirecektir. 
Ancak  ekoloji,  böylesi  bir  toplum  merkezli  anlayış gerektirir.  Doğada  bir  anlam  ve  amaç  olmadığını iddia  eden  akılsallık  doğanın  ve  sosyal  çevrenin tahribatlarından  sorumlu  tutulmaya  başlanmıştır. 
Böylece  toplumda,  hareketsizleştirme  ve  bürokratikleştirme  anlayışı  hakim  kılınıyor.  Sorumsuzluk insanlara  empoze  edildiği  andan  itibaren  vicdani hareket  etme  olanağı  sıfıra  düşecektir. 

Merkeziyetçi  devlet  sistemleri,  kapitalist  mülkiyeti  geliştiren,  anti-toplum,  anti-doğa  anlayışını  uyguluyor.  Toplumlarda  demokratik  ilişki  olduğu  gibi,  doğada  da  ademi  merkeziyetçilik  ilkesiyle  komünal  sınırlar  içinde  ihtiyaçların  mümkün  olduğu  kadar  uyum içinde  karşılanması  mümkündür.  İnsan  doğa  ilişkisinde,  doğayı  sadece  ihtiyaçların  karşılanacağı  bir yer  olarak  görülmesi  yanlış  olur.  Toplumsal  sorumluluk  bilincinin  hızla  çöktüğü  rekabetçiliğe,  aç  gözlü kişisel  çıkarlara  karşı  herkese  saygılı  sorumluluk anlayışını  yükseltmeliyiz. 

Ekoloji,  tüm  dünyanın,  bedenimizin  bir  parçası olduğunu  ve  kendimize  saygı  gösterdiğimiz  gibi, ona  da  saygı  göstermeyi  öğrenmemiz  gerektiğini söyler.  Kendimiz  için  duyduğumuz  endişeleri  bitki¬ 


ler,  hayvanlar  yani  yeryüzünde  bütün  canlılar  içinde  duymalıyız.  Bugün  savaşları,  bizim  de  dahil  olduğumuz  doğanın  uyumlu  gücü  ile  aşabiliriz. 
Toplumda  barış  ise  ancak  birbirini  karşılıklı  olarak anlamak  ile  mümkündür.  Şiddet  dolu  amaçsız  yaklaşımlar,  bütün  canlılar  üzerinde  acımasız  sömürü ile  her  geçen  gün  telafisi  mümkün  olmayan  tahrifatlar  yaratıyor.  Tarihten  günümüze  toplumların iktidarlarla  hep  mücadelesi  olmuştur. 

Egemenlerin  topluma  dayattığı  doğaya  yabancılaştırma,  kendi  çizdiği  kapitalist  modernite  çizgisini aşılamaya  karşı  çıkmalıyız.  Ahlaken  bakıldığında hava,  toprak,  bitki,  hayvanlar  her  gün  çektiklerini duymamız  için  bizlere  sesleniyorlar.  Aslında  animizm  ile  doğa  birliğini,  doğanın  bir  parçası  olduğumuzu  duyurmaya  çalışıyor.  Tüm  bunları  görmemiz için  at  gözlüklerinden  kurtulup,  bedenimize,  etrafımıza  baktığımızda  gerçekleri  göreceğiz.  Evrendeki değişimlerle  birlikte,  dünyadaki  çevresel  acılar, insan  özelliğinin  ana  merkezi  olmuştur.  Bununla  birlikte,  ırk,  cinsiyet,  ezen-ezilen  bütün  sorunların  temelinde  savaş  gerçeği,  çevre  kirliliği  ve  doğaya  olan borcumuz  söz  konusudur. 

Bitki  ve  hayvanlar  bizden  çok  daha  çok  önce doğayı  oluşturdular.  Bu  yüzden,  bilgi  ve  bilimin  kaynağı  doğadandır.  İnsanlar,  doğadan  öğrendikleriyle yaşamlarını  kurdular.  Doğal  yaşam,  devletli  uygarlığa ulaşınca  kirlenmeye  başladı.  Ekolojiye  saygısızca davranmanın  kökenlerinde  ataerkilliğe  geçişin  de büyük  günahı  vardır.  Ancak  doğayla  dostluk  kurmak ve  demokratik  bir  ilişkiyle  uyum  içinde  yaşamak  için halen  büyük  fırsatlar  bulunmaktadır. 
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Di  bin  çavan  de  jinen 
Kurd  rastî  tundiye  ten 

Di  daneyen  15  salan  de  yen  derbare  jinen  di  binçavan  de  rastî  tacîz  û  tecavvize  hatin  tesbîten  gelek cidî  derketin  hole.  Jinen  rastî  tacîz  û  tecavviza hezen  devvlete  hatin  piranî  Kürdin  û  dosyayen  derbare  kiryaran  de  hatin  vekirin  jî  hemû  be  encam  man.Li  gorî daneyen  Büroya  Alîkariya  Hiqûqî  ya  li  Dijî  Tecavviz  û  Tacîza Zayendîya  Di  binçavan  deyen  ji  363  jinen  di  navberasalen 
1997  û  2012’an  de  serledan  ji  buroye  re  kirin  hatin  girtin, 
tundiya  devvlete  ya  li  hemberî  jine  radixe  berçavan.  Ji  363 
jinen  daxwaza  alîkariya  hiqûqe  kirin  je  82  jin  bi  hinceta rastî  tecavvize  hatin  daxwaza  alîkariya  hiqûqî  kirin  û  ji  van jinan  2  jin  piştî  rastî  tecavvize  hatin  întîhar  kirin  û  jinek  jî  ji ber  îşkenceya  dît  demek  direj  di  bin  bandora  we  de  ma  û jiyanaxwejidestda.  Li  gorî  daneyan  4  jin  bizore  bere  vvan da  fihûşe  û  21  jin  di  binçavabûna  beqed  de  rastî  tacîz  û tecavvize  hatin.  10  jin  jî  bi  zaroken  xwe  re  rastî  işkenceye hatin.  Li  gorî  daneyan  hejmara  jinen  ji  ber  tecavvize  ducanîbûn  5 ’in  û  5  jin  jî  rastî  kontrola  bekarete  hatin.  Di  nav kesen  li  hemberî  jine  sûc  kirin  de  27 1  polîs  di  reza  yekemin de cih  digirin  û  di  reza  duyemîn  de  95  kiryar  leşker  û  di  reza seyemîn  de  jî  gardiyan  cih  digirin.  •  Nawenda  Nûçeya 


Gülen  bûhara  gelan  we  bi  deste  jina  azad  vebin 

Rebere  gele  Kurd  Abdullah  Ocelan  weke  kesayeta  yekemîn  di  dîroke  de,  doza  jine  û  rola  we  şîrove  kir,  re  û  rebazen  azadiya  jine  nîşan  da.  û,  jina Kurd  li  ser  zemînekî  fireh  rexistina  xwe  di  bin  nave  Yekîtiya  Star  de,  bi  armanca  avakirina  civakek  demokratik,  ekoloji  û  zayendîparez  avakir. 


•  Samiye  YILMAZ 


Endama  tevgera  jine  ya  rojavaye  Kurdistane Dilşa  Heso  di  derbare  rojavaye  Kurdistane  de nirxandinen  giring  da. 

Dilşa  Heso  di  derbare  şoreşa  gel  ya  ku  li  rojavaye Kurdistane  rolekî  mezin  list  de  vviha  dibeje: 

Weke  gel  û  kemnetevven  dîtir  ku  li  Surye  dijîn, gele  Kurd  li  rojavaye  Kurdistane,  di  bin  zordariya rejima  Baas  ye  şovînîst,  paşverû,  kû  hebûna  gelen din  na  pejrîne  û  bi  hemû  cureyen  zore  û  nezikatîyen dûrî  pîvanen  mirovahiye  egementiya  xwe  ji  (30 
)Salî  ve  devvam  dike.  Vejîna  şoreşa  sûrye  ye  kû  ji  21 
mehan  ve  berdevvam  dike,  encame  van  polîtîka  û  nezikatiyen  dûrî  mirovahiye  a  rejîma  Baas,  ji  ber  ve  gele Kurd  di  serî  de  xwe  parçekî  bingehîn  ji  şoreşa  azadiye didît,  xwedî  li  şoreşe  derket,  û  weke  heza  seyemîn  li  ser xeta  siyaseta  demokratik  û  diyaloge,  bi  hemû  heza  xwe kar  û  xebata  xwe  kir,  bi  armanca  kû  ev  şoreş  ji  xeta  aştî dûr  nekeve  û  ber  bi  şere  çekdarî  ve  neçe  û  bibe  sedema vvindakirinazemina  civake  ya  bingehîn,  lemixabinji  ber İsrara  rejime  ji  aliyekî  ve  û  opposisyona  kû  giredayî hezen  derve  ji  aliyekî  din  şoreş  veguherî  şerekî  çekdarî û  kesen  sivîl  en  be  guneh  bûn  qurbana  vve. 

Endama  tevgera  jine  Dilşa  Heso  her  vviha  di  derbarî rola  jine  ya  di  nava  şoreşa  azadiye  de  lîstiye  de  vviha  got: 

Hezen  siyasî  ya  Kurdan  kû  jin  di  nav  de  cihekî  balkeş  digre,  bi  polîtîkayeke  zelal  helvvesta  xwe  di  ware parastina  bercevvendiyen  gele  Kurd  û  xeta  demokrasiye  de  heremen  Kurdan  rizgarkirin  û  li  ser  bingeha proja  xweseriya  demokratik  jiyan  hat  rexistin  kirin,  ji ber  ve,  gelek  kesen  kû  ji  ber  şer  reviyane,  bere  xwe dan  ber  heremen  Kurdan  û  li  wir  bi  cîh  bûn . 

Jina  Kurd  di  parastina  ziman,  çand,  hevgirtina civaka  Kurd,  roleke  bingehîn  da  ser  mile  xwe,  hervviha  nirxen  tevgera  azadiya  Kurdistane  ya  ku  li  rojavaye  Kurdistane  belav  bû,  fikr  û  ramane  rebere  gele Kurd  Abdullah  Ocelan  weke  kesayeta  yekemîn  di dîroke  de,  doza  jine  vekir  û  rola  vve  şîrove  kir,  re  û rebazen  azadiya  jine  nişanda.  Li  ser  van  nirxan,  jina 


Kurd  li  ser  zemînekî  fireh  rexistina  xwe  di  bin  nave Yekîtiya  Star  de,  bi  armanca  avakirina  civakek demokratik,  ekoloji  û  zayendîparez  avakir. 

Azadiya  jine  bingeha  azadiya  civake  ye 

Dilşa  Heso  da  zanîn  ku  jina  Kurd  li  rojavaye Kurdistane  ji  bo  civakek  demokratî  avabike  di  her qaden  jiyane  de  xwe  birexistin  kiriye  û  vviha  pede  çû: Azadiya  jine  bingeha  azadiya  civake  ye,  ji  ber  ve,  jinen Kurd  li  rojavaye  Kurdistane  xebate  xwe  li  dijî  hemû şevvazen  egementiya  bavsalarî  be  hempa  devvam dikin,  û  tene  di  çarçoveya  potansiyela  xwe  û  planen giştî  de  nema,  bi  vîn  û  nasnama  xwe  ya  rexistinî  di mekanizma  biryargirtîne  de  cîh  girt,  bi  rola  peşeng  di meş  û  xwepeşandanan  de  rabû.  Li  ser  bingeha  ve  ked û  xebate  revvabûna  xwe  di  stand  û  doza  jin  ji  aliye 


siyasî,  rexistinî  û  civakî  gîhand  asta  herî  bilind,  û  bi hez  û  bavverî  hemû  astengiyen  di  riya  avakirina  rexistinajine  li  rojavaye  Kurdistane  ji  hole  rakir  û  di  avakirina  navenden  pervverde  û  hişmendî,  çandî,  civakî  û siyasî  de  li  hemû  bajaran  ji  Derike  heya  Efrin,  gaven girîngavet.  Hervvehaji  bo  ku  jin  bikaribin  pirsgireken xwe  bi  xwe  çaraser  bike,  komîteyen  jine  hatin  avakirin û  bi  berpirsiyariyek  dîrokî  û  mirovahî  kar  û  xebaten xwe  di  vekirina  malen  jinan  li  her  dere  (Oamişlo, Derik,  Dîrbesiye,  Efrîn,  Kobane,  Reqa,  Heseke, 

Tirbesipiye, _ jhatin  vekirin.  Di  nav  van  malan  de  bi 

dehan  jin  ji  kuştinen  di  bin  naven  cüda  cüda  ten  kirin de  hatin  xelaskirin,  parastin  û  pirsgireken  vvan  hatin çaraserkirin,  û  bi  her  avvayî  re  li  peşiya  feraseten  şaş û  şideta  li  ser  jine  û  sûcen  di  dermafe  jinan  de  ten kirin  vvekî  (keçen  bi  çûk  dane  mer,  berdel,  heyar, qeleng,  bi  pir  jinan  zewac....)hate  girtin,  û  di  milekî 


din  de  jî  destek  ji  bo  projen  parastina  jine  hatin  kirin. 

Ye  herî  zede  di  şerde  zirare  dibînin  jin  û  zarokin 

Meclîsen  jinan  li  hergund,  bajarû  heremen  Kurdan bi  hejmaren  mezin(heya  350)  hatin  avakirin,  projen jiyane  vvekî  (  projen  zarokan,  pîr,  kala,  parastina mafe  jine)  hatin  sazkirin,  hervviha  komîten(  pervverde,  tekilîyen  diplomasî,  aborî,  çandî,  li  ser  revvşa malbaten  koçberan  seknandin,...hwd)  hatin  amade- kirin.  Jina  cihe  xwe  di  nav  hemî  aliyen  jiyane  de  girt  û peşengiya  civake  dike  û  hervveha  temsila  xwe  di  nav cihe  biryargirtine  de  vvekî  partî,  rexistin,  dezgeh  û saziyen  civaka  sîvîl  de  girt,  û  bi  vina  xwe  ya  azad  û heza  xwe  di  nava  refen  yekîneyen  parasina  gel  de  cih girt  û  bi  vverekî  gele  xwe  parast. 

Endama  tevgera  jinan  a  rojavaye  Kurdistane  Dilşa Heso  her  vviha  da  zanîn  ku  jinen  Kurd  ji  bo  ku  jinen netevve  û  ölen  din  jî  rexistin  bikin  bi  vvan  re  di  nav  tekiliya  dene  û  vviha  got.  Ji  ber  kû  zarok  û  jin  kesen  kû  herî zede  ji  revvşen  şer  zirare  dibînin,  saziye  dayiken  aştiye hat  avakirin.  Ji  ber  ku  jina  Kurd  weke  çavkaniya  demokrasiye  te  ditin  û  hîsa  vve  ya  civkbûyîne,  bi  jinen netevve  û  ölen  din  Ereb,  Asurî,  Ermenî.. .  di  bin  sivvana tevgera  civaka  demokratik  de,  li  gorî  pîvanen  xweseriya  demokratik  tekîlî  hatin  peşxistin. 

Herî  davvî  Dilşa  Heso  da  zanîn  ku  ji  bo  şoreşa  azadiye  li  Rojavaye  Kurdistane  bigheje  armanca  xwe  pevvîs- te  jin  rola  xwe  ya  ku  heya  roja  îro  lîstiye  bilize,  peşengtiya  şoreşe  bik  û  vviha  got.  Buhara  gelan  rastiyeke,  le  ji aliye  hezen  emperyalizme  ve  hat  çilmisandin  û  ji  rastiya  vve  hatiye  dûrxistin.  Rojavaye  Kurdistne  şoreşeke dirokî  jiyan  dike,  gelek  pîlanen  qirej  bi  desten  hezen  ji hindir  û  ji  derve  jî  te  meşandin.  Gele  Kurd  û  di  peşî  de jin  di  bin  berpirsyariyeke  mezin  de  ne,  û  ji  bo  ev  şoreş bigheje  armanca  xwe  û  bi  ser  bikeve,  dive  jin  di  peşengtiya  vve  de  be  û  feraseta  kû  peşketina  vve  asteng dike  derbas  bike,  cihe  xwe  di  nav  refen  peşî  ye  serhilanen  gel  yen  demokratik  de  bigre  û  hervviha,  ji  bo afrandinajiyaneke  azad  û  bi  rûmettebikoşe . 


Ji  her  5  jinan  4  je  li  rastî  tecavvize  hatine 


Her  çendî  Svved  vveke  vvelate  mînaka  vvekheviya  jin-mer  te  destnîşankirin,  le  pirsgireken  tundî,  tecavviz  û  destdirejiyen  zayendî yen li  ser  jinan  hîna  jî  yek  ji  pirsgireken  mezin  en  civake  ye.  Konseya Peşîlegirtina  Sucdariyan  (BRÂ)  saziyeke  devvlete  ye,  aşkere  kir  ku  sala  par 
6532  kes  li  rastî  tecavvize  hatine.  Ji  van  kesen  li  rastî  tecavvize  hatine  ji 
seyan  yeke  vvan  temene  vvan  ji  15  salî  biçûktir  in.  Li  borî  BRAye  ji  sedî  20e sucen  zayendî  digihin  ber  deste  polîsan.  Ev  yek  jî  te  we  vvateye  ku  sala  par derdora  26  hezar  jin  li  rastî  tecavvize  hatine.  Parezer  û  parezvana  mafe jinan  Elisabeth  Massi  Fritz  da  zanîn  ku  daneyen  ji  aliye  BRÂye  ve  hatine aşkerekirin,  rast  dibejin  û  diyar  kir  ku  gava  jinen  li  rastî  tecavvize  ten  serî  li 


buroyen  parezeren  jin  û  parevanen  mafen  jinan  didin  û  naxwazin  serî  li polîsan  bidin.  Yek  pisporen  sucen  zayendîn  Firtz  diyar  dike  ku  vvana  derbare  gelek  jinen  civvan  û  jinen  nû  hatine  Svvede  yen  li  rastî  tecavvize  hatine agahî  nedane  polîsan.  Piraniya  jinan  ditirsin  ku  kes  ji  vvana  bavver  nekin  û ne  bavver  in  ka  de  dadgeh  bikare  suce  tecavvize  tesbîd  bikin  an  na.  Her vviha,  da  zanîn  ku  jin  nizanin  ku  mafe  vvan  e  vvergirtina  parezeran  heye  û dixwazin  fişten  hatine  sere  vvan  neye  gotin  û  bedeng  dimînin. 

Fritz  da  zanîn  kuji  bojin  bikarinserîli  polîsan  bidin,  dive  beriya  her  tişte nerîna  civake  ya  li  hemberî  tecavvize  biguhere,  dive  polîs  û  dozger  derbare  mafen  kesen  li  rastî  tecavvize  hatine  de  agahdarî  bidin.  »anf 


10 


Kanûn  201 2 


Nevvaya  Jin 


ji  nav  jiyane 


Jin  bi  eşa  dil  nahesin 
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Zanisten  li  Emrîkaye,  diyar  kirin  ku rastî  bermayiyen  hestiye  n  herî kevn  yen  ku  nîşan  didin  miroven destpeke,  di  serdema  antîk  de  koçî  Asyaye  kirine,  hatine. 

Zanisten  li  Zanîngeha  Illinois  a  Emrîkaye, di  lekolîna  li  ‘Şkefta  Meymûnan’  kirin  de, rastî  encameke  balkeş  hatin.  Zanist,  rastî bermayiyen  hestiyen  herî  kevn  en  ku  nîşan didin  miroven  destpeke,  di  serdema  antîk de  koçî  Asyaye  kirine,  hatine.  Le  agahiyen anatomîk,  nîşan  didin  ku  peşiyen  miroven modern,  200  hezarsal  beriya  nihaji  Efrîka- ye  hatine.  Ger  ku  di  encama  test  û  lekolînan de  esehî  bibe  ku  hestiyen  li  Laose  hatine dîtin  aydî  63  hezar  sal  beriya  niha  ne,  de fosîlen  herî  kevn  en  aydî  peşiyen  miroven modern  en  li  heremen  li  Rojhilata  Navîn,  ben bidestxistin.  •  Navvenda  Nûçeya 


Gena  renge  çerm diyar  dike  hat  dîtin 

Genetîkvanen  Amerîkî  wexta  ku  liser  pençeşere  lekolînek  dikirin  bi  tesadüf  gena ku  renge  çerm  diyar  dike  dîtin. Ev  gen  yek ji  mezintirîn  sura  biyolojiyete  qebûlkirin.  Genetîkvane  Zanîngeha  Pennsylvania  Keith  Cheng  dideje ku,  “tene  yek  guherandinek  di  amîno  asîta  ku  di gen  de  ye,  di  renge  çerm  de  rolek  mezin  dilîze  û eşkere  dike  ku  jiber  çi  renge  çerme  Evvrûpiyan  ji  ye Afrîkiyan  vekirîtir  e.” 

Ev  gena  nûdîtî  di  peşeroje  de  ji  devla  madeyen kîmyewî  jibo  vekirina  renge  çerm  de  jî  we  karibe bikar  be  anîn.Genetîkvan  eşkere  dikin  ku  heta  niha jî  sura  genen  ku  bandore  liser  renge  nîjadan  dike veşartî  ye.  •  Nawenda  Nûçeya 


‘Min  sere  xwe  li  ber  koletiye  tewandibû’ 


Dayika  Rindixan:  “Heta  ku min  ve  tekoşîne  nasnedikir min  sere  xwe  ji  bo  koletiye direj  kiribû.  Serokatiye  hez  da destek  da.  Dive  jin  serokatî qet  ber  nedin.  Dive  jin  zanibin ku  serokatî  can  û  jîn  dajine. 

•  Aylin  GÜNEŞ 
VVerger:  Haşim  KANAR 

Dayiken  Kurd,  bi  salan  ketin  dûv  bavveriya  zaroken  xwe.Bawerkirin,  armancen  wan  weke armancen  xwe  dîtin.Bİ  bavverî  û  fikren  zaroken xwe  li  cîhane  nerîn  û  naskirin.  Li  ser  reya  wan  şexsiyet  û nasnameya  xwe  ya  bi  hezar  salane  vvendakirine  dîtin, xwe  keşf  kirin.  Dayiken  kurd  edî  revviyen  reya  zaroken xwe  ne.  Rindixan  Nergîzlî  jî  ji  van  yeke.  Le  bele  we  reya zaroken  xwe  ne  pejirand.  Koçberî,  eşkence  û  erdheje mohra  xwe  li  sohbeta  me  ya  bi  vve  re  xist.  Le  bele  herî zede  mijaren  li  ser  malbat  û  jine  bi  kurahî  xwe  raxist  ber cavan.  Li  gorî  vve  ‘  Dijmin  dijmin  e.  Ev  heta  dereke  bandore  xwe  li  ser  mirov  dike,  le  bele  ya  bi  bingehîn  bandore  xwe  le  dike  malbata  jine  ye. 

Tekoşîn  vejîna  kesekî  miriye’ 

Dayika  Rindixan  got,  ku  astengiya  herî  mezin  ji  aliye malbate  ve  hatiye  danîn  û  wiha  devvam  kin  ‘  Eğer  malbat ji  jine  re  nebe  asteng,  jin  dikare  hertiştîbike.  Bi  tene  bila nebin  asteng.  Jin  cima  nikarin  bikin?  Ji  ber  ku  şexsiyet û  rûmeta  xwe  difikire,  difikire  ku  di  civake  de  vve  cawa be  nirxandin.  Civak  dibeje  li  hember  malbata  xwe,  li hember  hevsere  xwe  derdikeve.  Axaftinen  bi  vî  rengî bandora  xwe  li  jinan  dike.  Mînak  hevsere  min:  eğer  fikren  me  weke  hevba,  min  dikarîbû  bigota  ez  dikarim  cibikim.  Le  bele  min  ev  re  nedît.  Heta  ez  dicûm  dereke  û dihatim  bitirs  min  dikir.  Astengiya  herî  mezin  nevvekheviya  fikren  jin  û  inere.  Di  civaka  mede  kare  jinan  gelek zahmete.  Le  bele  eğer  di  malbateke  de  fikrekî  hevpar hebe  jin  dikarin  her  tiştî  bikin.  Jin  nikarin  keda  xwe  herdin,  naxwazin  tekoşîna  xwe  berdin.Eger  berdin  we  ji qehr  û  nexweşiye  bimrin.  Piştgiriya  miroven  vvelatparez û  rexistinkirî  ya  ji  bo  jinen  wisa  pir  girîng  e. 

Mer  dema  ji  bo  berjevediye  xwe  be  re  li  ber  jine  vedike,  le  bele  eğer  ne  li  gorî  berjevediye  wan  be  ji  dijmin zalimtirin.  Tişta  ku  dikeve  ser  mile  jine  rexistinbûyin  û piştgirîdayina  hev  e.  Rindexan  Nergîzlî  beriya  tekoşîne  û pişti  naskirina  tekoşîne  xwe  bi  gotinen  balkeş  tine  ziman. 

Dayika  Rindixan:  “  Beriya  naskirina  ve  tekoşîne  min serexweji  bo  koletiye  direjkiribû.  Min  hertiştqebûl  kiribû.  Le  bele  serokatî  hez  û  piştgirî  dajine,  ji  ber  ve  yeke dive  jin  serokatiye  qet  bernedin.  Dive  jin  zanibin  ku  serokatî  can  û  jîn  da  jine.  Cûdahiyeke  pir  mezin  di  navbera Rindexana  ku  beriya  tekoşîne  û  pişti  tekoşîne  naskir  de heye.  VVeke  ku  mirovekî  mirîji  nüve  zîndî  bibe.  Ledan  bi tu  awayî  naye  qebûlkirin.  Barekî  giran  ku  şevval  nikaribe rake  hûn  li  sevvalekî  bikin,  pişt  re  tu  lede  lede  vve  bimeşe, jina  beriya  tekoşîne  wiha  ye.  Serokatî  rih  da  jinan.  Ji jinan  re  got,  ku  hûn  miroven  hûn  cawa  dikarin  ve  qebûl bikin.  Ve  yeke  qebûl  nekin,  eğer  hûn  tinebin  ew  jî  tine ne.’  Bere  jin  wiha  bûn,  pişti  tekoşîne  jinan  edîxwe  naski¬ 


rin.  Bi  hezaran  caran  eze  bi  qurbana  cihe  ku  serokatî  pel kiribe  bibim.  Ez  li  xwe  mikurnayem  ku  zaroken  min  çûne. 
Roja  ku  ez  li  xwe  mikur  bem,  bila  xwede  rihe  min  bistîne. 

Zaroken  min  di  reyeke  bi  rûmet  de  ne.  Keça  min  jî, küre  min  jî  di  reyeke  rast  de  ne.  Yen  zanin  dizanin.  Eze  bi qurbana  wan  jî  bi  qurbana  serokatî  jî  bim. 

Dayik  niha  di  reya  “Apocî  û  talebeyan”  de  ye 

Çîroka  tekoşîne  ya  Dayika  Rindexan  a  ku  ji  xwe  re  weke vejîne  dibîne  jî  tijî  ked,  eş  û  tecrubeyan  e.  Jiyana  tekoşîne ya  dayika  Rindexan  jî  li  Îzmîte  dest  pe  kiriye.  Her  çikas  di mala  vve  de  vvelatparezî  hebe  jî,  bandora  cend  gotinen weke  “  Apocî,  telebe”  yen  ku  di  zarokatiya  xwe  li  Farqîne  li günde  Derûnî  bihîstiye,  re  daye  tevahiya  jiyana  vve. 

Zevvaca  di  zarokatiya  xwe  de,  dayikbûna  vve  hesten  di hundire  we  de  neguhartiye.  Le  bele  tevî  ve  yeke,  li  günde xwe  dest  bi  tekoşîne  nekiriye.  Ji  ber  ku  hem  ti  elqeya malbata  hevsere  we  bi  tekoşîne  re  tinebûye  û  hem  jî  li gund  jinek  eleqeya  jineke  ya  bi  tekoşîne  re  nedihat  pejirandin.  Pişti  ku  hate  Îzmîte  naskirina  we  ya  derdoren vvelatparez,  bi  gotina  vve  “  partiyiyan”  bi  navekî  din  naskirina  Siyaseta  legal  a  Kurdan,  hesten  vvelatpareziye  yen bi  salane  vedişart  derxist  derve.  Ji  ber  ku  hevsera  vve  li hember  derdiket  bi  salan  bi  avvayekî  veşartî  tevlî  xebatan bûye.  Ji  ber  ku  xebaten  xwe  bi  avvayekî  vekirî  nedimeşand,  hevalen  we  yen  bi  we  re  xebatan  didan  meşandin peşniyarkirine  ku  bi  avvayekî  îllegal  tevlî  xebatan  bibe. 
Nezî  penc  salan  bi  avvayekî  dizî xebatkiriye,  pişt  reji  ber ku  hevalen  we  hatine  girtin,  vveke  reveber  xebaten  siyasî daye  meşandin.  Dayika  Rindixan  rastiya  hezen  devvlete  ji  gotinen  Apicî,  Telebe  yen  di  zarokatiya  xwe  de  bihîstiye  û  pişt  re  jîji  buyeren  ku  dîtiye,  ji  kuştinen  kiryarnediyar  baş  dizane.  Ji  ber  ve  yeke  dema  hevalen  vve  hatine girtin,  xwe  bixwe  diyarkiriye  ku  ewe  cawa  tevbigere. 

Dema  hevalen  vve  hatiye  girtin,  taxmîn  dike  ku  polîsen  bi  ser  mala  vve  de  bigrin  û  peşiye  hevsere  xwe  ji male  derdixe.  Weke  ku  taxmîn  dike  polîs  bi  ser  mala we  de  digrin.  Polîsen  hatine  mala  we  hevalekî  we  ye xebate  je  pirs  dikin.  Ji  xwe  yek  hatiye  girtin.  Dayika Rindxan  we  roje  vviha  anî  ziman:”  Rojî  bû.  Me  xwarin xwar.  We  deme  Xezûre  ji  derve  hat.  Min  xwarin  da  vvî jî.  Tam  di  vve  deme  de  li  derî  dan.  Eğer  derî  ne  hesin  ba w  e  bişkiya.  Min  derî  vekir  venekir,  çeken  giran  dan sere  me.  Li  male  legerîn  kirin.  Li  zarokan  mezekirin. 


Hevsere  min  pirskirin.  Min  got  “hevsere  min  li Stenbole  dixebite”.  Dest  bi  lepirsîne  kirin.  Ji  min  re gotin  “kî  ten  û  diçin?”.  Min  got,  Ji  vvelet  kî  te  çend  rojan li  cem  min  dîmîne,  dema  ji  xwe  re  male  dibinin  diçin.” 

Gotin  em  vvan  pirs  nakin,  yekî  ku  nave  vvî  Mehmet  bû pirs  kirin  ,  gotin  ev  te  û  dice  an  na.  Min  jî  got  “ere  te’. 
Gotin  niha  li  ku  dere  ye.  Min  got  ve  şeve  nehatiye.  Gotin “  Tu  vvîji  ku  nasdike”.  Min  got  biraye  min  e.  Dema  gotin em  Mehmete  biraye  te  pirs  nakin,  min  jî  got  “  biraye  min, pismamen,  di  nava  xizmen  min  de  gelek  Mehmet  hene  û ten  cem  me.  Gotin  em  van  pirsnakin,  Mehmete  ku  tu dayik  û  bave  vvan  nasnake  em  pirs  dikin. 

Min  jî  got,  “  kesekî  ku  ez  dayik  û  bave  vvan  nasnakim çima  be  mala  min,  biraye  min  û  xizmen  min  ten  mala  mi.” 

Min  got, "dayik  û  baven  min  her  roj  li  min  diğerin, dibejin  tu  çima  biraye  xwe  naşîne  gund,  le  bele  he  jî neçûye,  kesen  ten  ev  in.  Pişti  ku  polis  çûn  bi  rojeke Hevaîe  Mehmet  li  male  geriya.  Polîs  jî  telefone  guhdar dikin.  Min  telefone  rakir,  got  ’  abla’  min  got’  Tu  çi  dibeje abla,  daye  û  bave  her  roj  li  min  diğerin,  te  pirs  dikin,  li  her dere  te  ji  min  pirs  dikin,  here  male.’  VVÎ  jî  got, 'daye  û  bavo dîsa  te  aciz  kirin’,  min  jî  got:  ’ere’. 

Heta  dema  Rebere  gele  Kurd  Abdûllah  Ocalan  derket  Romaye  Dayika  Rindixan  a  ku  xebaten  xwe  bi  dizî dimeşand,  dive  deme  de  bi  avvayekî  fermî  vveke  reveber  tevlî  xebatan  bûye.  Hem  di  xebaten  jinan  de,  hem jî  di  xebaten  giştî  de  cîh  girtiye  û  bi  avvayekî  aktif  tevlî xebat  û  çalakiyen  partiya  siyasî  jî  bûye.  Pişti  du  rojan polîs  û  faşîstan  derî dişkînin  dikevin  hundur  û  ye  li  hundur  lînc  dikin.  Ji  qata  seyemîn  ya  avahiye  çalakgeran digrin  û  di  ser  derenceyan  vvan  dikşînin  heta  xware  û dibin  qereqole.  Di  re  de,  li  qereqole  û  lepirsîne  de eşkence,  heqaret  û  ledan  devvam  dike  û  mamosteye teqawitkirî  ye  bi  nave  Metin  Yurtsever  te  qetilkirin. 

Dayk  rindixan  di  derbare  we  operasyone  de  vviha dibeje;  'Li  ser  derenceyan  xwîn  herikî.  Ez  nizanm  û  naye bîramîn,  ku  em  çend  hefte  li  wir  man,  le  her  roj  li  me eşkence  kirin.  Jinan  xistibûn  odeyekî teng  ya  ku  dîvvaren vvan  bi  alaven  lastik  hatibû  peçan  û  jin  nikaribûn  nefes bidin  û  bistînin.  Odeyek  gemarî  û  pîs  bû.  Her  çare  dihatin  yekî  dibirin,  paşe  hatin  min  jî  birin.  Ji  min  pirsin  'ji malbata  te  ke  çûye?  Min  jî  got  haya  min  tine  ye.  Paşe  li ferden  malbata  min  pirsîne  û  fer  bûne,  ku  küre  biraye min  û  miroven  min  tevlî  refen  gerila  bûne.  Dîsa  gazî  min kirin  û  gotin;  Tu  derevvan  dikî,  nîve  malbata  te  li  çiye 


ye.. .Min  careke  din  got,  hay  min  ji  ti  kesî  nine.  Yekî  got çaven  vve  vekin.  Dema  ku  çaven  min  vekirin,  min  dît  ku yek  ji  vvan  kesen  avetibûn  ser  mala  me  li  wir  bû.  Û  ji  min re  got,  te  em  xapandin,  te  derevvan  li  me  kir,  me  bavveriya  xwe  bi  te  anî,  le  te  em  xapandin.  Belki  we  deme  te hinekena  li  mala  xwe  vedişart.  Min  got  na,  tiştek  wisa nebû.  Dema  ku  me  ji  cihekî  dibirin  devereke  din  her  tim di  re  de  ledan  û  eşkence  li  me  dikirin.  Ji  bo  darbe  li  sere me  nekeve,  me  desten  xwe  dida  ser  sere  xwe  û  xwe diparast.  Carek  dema  ku  min  desten  xwe  dabû  ser seren  xwe,  yekî  eşkencekar  cigareya  xwe  li  ser  desten min  tefand  û  her  du  desten  min  behemde  xwe  ji  hev vebûn  û  dema  ku  desten  min  ji  hev  bûn  hema  yekser  bi betelan  li  sere  min  xist.  Lebele  dema  ku  li  sere  min didan  sere  min  nedieşiya,  le  ji  ber  derbeyen  betele  agir ji  çaven  min  derdiket  û  İaşe  min  tevizî. 

Dayik  Rindixan  dibeje;  pişti  serdegirtin  û  operasyona li  hember  çalakiya  ji  bo  azadiya  Rebere  Gele  Kurd Abdullah  Ocalan,  Kur,  keç  û  Tiye  we  tevlî  gerila  bûne.  Kur, Keç  û  Tirye  we  li  pey  hev  çûn  refen  gerila  û  ji  ber  ve  yeke hevser  û  malbat  we  sucdar  dikir.  Ferden  malbate  ji  vvelat ten  û  li  ser  dayk  Rindixan  zexten  manevvî  dikin.  Het  pişti ku  keça  we  diçe,  Tiyek  vve  dixwaze  tevî  Rindixan  hemû kesen  ku  bûne  alîkar  gilî  bike  û  vvan  bide  girtin.  Dayik Rindixan,  ji  çûyîna  zaroken  xwe  yen  refen  gerila,  herî  zede li  ber  zexten  malbate  dikeve.  Ji  bo  ku  malbate  aş  bike  û  da ku  dev  ji  gilîkirine  berdin  pirr  hew  dide  û  paşe  biser  dikeve.  Malabat  gilî  nake,  le  helvvesta  dijber  ya  li  hember vvelatparezî  û  tekoşîna  dayik  Rindixan  devvam  dike. 

Tevî  gef  û  şantajan  jî  devji  tekoşîna  xwe  berneda. 

Dayîka  Rindixan  ji  malbata  xwe  desteke  nabîne.  Tevî ku  hevjîne  vve  dixwaze  derbare  zaroken  vve  de  agahiyan jî  bîne,  nikare  alîkariye  bide.  Dayîka  Rindixan  bi  alîkariya zaroken  xwe  pasaporte  derdixe  û  dikeve  pey  zaroken xwe.  Her  çiqasî  xwe  gihan  dibe,  çiyayen  Kurdistane  jî nikare  zaroken  xwe  bibîne.  Di  zîvire  û  li  îrane  15  rojan  te girtin.  Dayîka  Rindixan  di  tevahiya  15  rojan  de  dikeve greva  birçîbûne  paşe  te  berdan.  Le  bele  dixwaze  jinekeji Tirkiye  yeke  civvan  a  pe  re  girti  jî  vvere  berdan.  Ji  ber  ku ev  daxwaza  vve  naye  qebûlkirin,  li  peşiya  girtigehe  dest bi  çalakiya  rûniştine  dike.  Di  davviye  de  hevvldanen  we yen  bi  İsrar  bi  ser  dikevin  û  jina  civvan  jî  digire  cem  xwe  û be  pere  û  xwarin  dikeve  ser  riyan.  Revvîtiya  xwe  bi  zehmetî  diqedîne  û  di  revvîtiye  de  bi  bertîlxûran  re  pev  diçe û  paşe  bi  piştgiriya  vvelatparezan  xwe  dighîne  Îzmîte. 
Polîsen  ku  nikarin  xebaten  dayîka  Rindixan  asteng  bikin, ve  çare  jî  bi  zaroken  vve,  gefan  le  dixwin.  Dayîka  Rindixan dibeje:  Hin  tişt  li  ser  min  tespit  kiribûn,  tim  ez  rastî  gefan dihatim.  Bi  taybetîli  ser  zaroken  min  ez  tehdit  dikirim.  Bi gotina  'ji  biçûk  heta  mezin  eme  hemû  zaroken  te  bikûjin û  paşe  te  bikûjin'  sond  dixwarin.  Nexasim  tişten  ku  gotin jî  kirin.  Pişti  van  tehdîtan  bi  demeke  kurt,  küre  min  e  herî biçûk  dema  diçe  berber  li  ser  re  vvî  digirin  û  direvînin. 
Firat  12  salîbû.  Firat  hate  male,  tazî  bû  û  İaşe  vvî  şînûreş bûbû.  Dema  di  nava  vvesaîte  de  eşkence  le  dikin,  yen  li derûdore  denge  qerîna  vvî  dikin.  Li  ser  ve  yeke  vvî  di  berdin  û  ji  wir  direvin.  Firat  eşkere  kir,  ku  kesen  vvî  revandi- ne  sivîl  in  û  ev  ji  bo  min  tehdîteke  zelal  bû.  Min  Firat  nebir nexweşxaneye  ji  ber  ve  yeke.  Hemû  nas  û  cîran  hatin  serdana  me.  Di  vve  navbere  de  ji  şaxe  zarokan  a  muduriyeta polîsan  komek  hat.  Le  min  zanîbûn  polîs  in.  Kesen  hatin hundir  ji  min  re  gotin,  'Tu  ye  ji  ti  kesî  re  nebejî,  nedî  çapemeniye,  heke  tu  bidî  tu  ye  mirina  hemû  zaroken  xwe  bibînî'.  Min  zanîbû  vve  ve  yeke  bikin,  jixwe  ma  ji  ke  ditirsin,  ku nekin.  Paşe  yen  partiye  hatin  û  gotin,  bidin  çapemeniye. 
Le  min  neda  çapemeniye  û  tene  vveneyen  vvî  qeyd  kirin'. 

Dayîka  Rindixan  pişti  revandina  küre  vve  ye  biçûk,  3 
zaroken  xwe  digire  cem  xwe  û  ber  bi  Evvrûpaye  ve,  yanî  ber ba  hevjîne  xwe  ve  dest  bi  revvîtiyeke  zor  û  zehmet  dike. 
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Di  qerîna  jine  de  mîrata  dengbejiye 


Salih  ji  bo  Nûre  di  navbera  9  heya  14  kesan  dikuje û  dikeve  zîndana  Diyarbekire  û  101  sal  ceza  le te  birîn.  Di  we  deme  de 
Nûre  pe  dihise  ku  Salih kirine  zîndane. 


•  Sultan  ÖĞER 
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Nûre  û  Salih  dotmam  û  pismame  hevû  din bûn.  Ji  zaroktiye  ve  hevû  din  nas  dikirin  û bi  hevdû  re  bûn.  Şevval  xwedî  dikirin  û diçûne  zozana.  We  deme  qismekî  mezine  kurd, mîna  li  koçberiye  dijiyan  û  digeriyan.  Heremen  ku  le diman,  mile  Sîlvvan  û  Ûulpe  bûn.  Li  we  derdore diman.  Li  gorî  nîqaşen  di  nava  gel  de  û  Cevvat Mervvanî  jî,  ve  yeke  pistrast  dike  ku,  di  we  deme  de buyerekî  kurştine  qewimî  ye. 

Di  nava  gel  de,  li  we  hereme  dibejin:  Salih  ji  bo Nûre  di  navbera  9  heya  14  hesan  dikuje  û  dikeve zîndana  Diyarbekire  û  101  sal  ceza  le  te  birîn.  Di vve  deme  de  Nûre  pe  dihise  ku  Salih  kirine  zîndane  de.  Di  nava  şert  û  mercen  we  deme  de  Nûre  li dayik,  bav  û  bira  û  sülale  guhdar  nake  û  bexcika xwe  dadigre  û  bere  xwe  dide  ser  riya  Diyarbekire. 
Di  riyan  re,  ciyan  re,  di  mile  Sîlvvan  û  ûulpe  re  bi rojan  dimeşe.  Di  re  de  gelekî  zehmetiyan  dibîne. 
Be  şûştin,  birçî  û  tî  dimîne,  heta  ku  xwe  bighîne dotmame  xwe  yî  Salih  e  ku  di  zindane  de.  Li  gel perîşaniya  ku  di  riyan  de  dikşîne  xeman  nake Nûre,  tene  mebest  û  xwesteka  we  dîtina  hezkiriye vve  Salih  e.  Jina  bedevv  û  li  xwe  bavver  Nûre,  bi xeyale  dîtina  Salihe  ku  101  sal  ceza  le  hatî  birîn,  bi pirs  û  pirs  xwe  dighînîne  Diyarbekire.  Û  di  re  de difikire  be  ma  we  Salih  çavva  ji  zindane  derîne. 
Heta  ku  diçe  û  hevdîtine  bi  Salih  re  dike,  gelek zehmetiyan  dikşîne.  Destûra  hevdîtine  nadine  û  bi rojan  perişan  dibe  li  ber  sûren  zîndana  Amede. 
Piştî  demeke  diçe  hevdîtine  bi  Salih  re  dike  û  ji Salih  re  dibeje:  Ez  e  te  ji  hepse  azad  bikim. 

Ez  hatime  ji  bo  hezkiriye 

Salih  bi  van  gotina  dikene  û  heneke  xwe  pe  dike û  dibe:Tu  ci  dibeje?  Min  cezaye  sermedî(müebbet) xwariye,  li  min  101  sal  ceza  hatiye  birîn  û  tu  jinekî  û hatiye  dibeje  ez  e  te  azad  bikim.  Ma  bi  hiş  û  aqilan dikevin  ev  gotinen  te? 

Nûre  dîsa  dubare  dike:  Ez  e  te  ji  zindane  azad bikim.  Ez  e  zere  xwe ,  pez  û  sermaya  mala  bave  xwe ji  bo  xatire  çave  te  di  oxira  te  de  birijînim.Le  Salih  bi qasî  ku  je  bavver  nake,  her  wiha  pişt  re  van  gotinan jibîr  jî  dike.  Nûre  piştî  hevdîtina  bi  Salih  re,  dest  bi hevvldane  dike  be  çavva  pismame  xwe  û  evîndare xwe  ji  zindane  xelas  bike.  Davviye  hinek  je  re  dibejin 


ku  ew  e  nikaribe  pismame  xwe  vvisa  hesan  xelas bike  le  encex  bi  cuyina  li  gel  Mustafa  Kemal  Paşa,  ev de  pekan  be.  Piştî  van  gotinan  Nûre  hewl  dide  biçe cem  Mustafa  Kemal  Paşa  le  ji  aliye  kesen  ku  evvlehi- ya  wî  dikin  ve,  destûr  naye  dayin  û  li  hole  dimîne  û perişan  dibe.  Li  gel  hemû  İsrar  û  hevvldanen  vve,  her bersiva  neyenî  je  re  te  dayin.  Dîsa  diçe  û  xwe  daveje  ber  dest  û  piyen  parastvanen  Kemal  Paşa  le  dîsa dibine  asteng.Dİ  ve  deme  de  kürde  ku  bi  Mustafa Kemal  paşa  re  hevkarin,  li  cem  devvlete  cihe  xwe girtine,  dibejin:  di  edete  me  kurdan  de,  ku  kustin  jî çe  bibin  û  xwîn  jî  be  rijandin,  dema  jineke  xwe  avete nav  dest  û  piyen  neyare  xwe  de  jî  be,  evv  te  efûkiri- ne.  Piştî  ve  Mustafa  Kemal  paşaqebûl  dike  û  Nûre  je re  vviha  dibeje:  Ez  hatime  ji  bo  hezkiriye  xwe  yî  ku  di zindane  de  hûn  berdin.  Eğer  hûn  neberdin  jî,  ez  e xwe  bikujim.  Kemal  Paşa  qebûl  dike.  Nûrejîji  bo  ku biçe  Salih  berde  hinek  qaxiz  je  re  lazim  in.  Hemû prosedura  pek  tîne  û  dide  meşandine.  Diçe  zîndane ji  bo  ku  ji  Salih  re  beje“  Tu  ye  be  berdan“.  Salih  piştî ve  hevoke  matmayî  dimîne,  şok  dibe. 

Jina  bedevv  û  li  xwe  bavver 

Di  vve  deme  de  jî  nave  Mustafa  Kemal  paşa  bi xerabî  û  neyenî  di  nava  gele  Amede  û  her  vviha kesen  di  girtîgehe  de  ne  belav  bû  ye.  Dibejin Mustafa  Kemal  Paşa  di  mala  xwe  de  havvuzek  daye çekirin  û  nava  wî  hawuzî  jî  dije  şîr  dike  û  bangî  keçen kurd  dike,  bi  vvan  re  dileyîze  û  wan  dilevvitîne.  Piştî gotina  Nûre,  Salih  je  dipirse:  Çavva  tu  dibe  derbike- ve,  ma  te  çi  kiriye  Nûre? 

Nûre  dibersivîne:  Ji  bo  ku  ez  te  xelas  bikim,  ez çûm  cem  Mustafa  Kemal  Paşa. 

Piştî  ve  bersiva  Nûre,  gotinen  ku  di  derbare Kemal  paşa  de  hatine  gotin,  tene  bîra  Salih  û  ji  xwe re  dibeje:  demekî  tiştek  bi  te  kiriye,  yanî  berdelek  te 
dayiye  heta  ku  min  berdidin.  Yekî  vveke  min  ku  101 
sal  ceza  le  hatiye  birine  vvisa  hesanî  naye  berdan. 

Yen  di  hepse  de  jî  bi  ve  yeke  dihesin  û  Salih  tahrik  dikin.  Dibejin,  demekî  Nûre  fuhuştî  kiriye  û  xwe firotiye,  ji  ber  ve  yeke  Kemal  Paşa  berdela  ve,  Salih ji  zindane  berdide. 

Dema  wî  tahrik  dikin  û  bi  vî  rengî  kûr  dikin, piştî  ku  Salih  te  berdan,  qisase  ku  nûre  dixwaze bi  xeyal  û  hezkirina  ku  Salih  ji  zindane  derbixe  û 


dikeve  nava  hevvldanan  de  û  perişan  dibe  le  bi qasî  evv  zihniyeta  bi  sala  û  evv  niyeta  xerab,  edî Salih  li  Nûre  guhdar  nake. 

Kes  fesîhî  û  zelaliya  ve  mesele  nizane,  ji  bo  ve  jî hinek  dibeje  Nûre  di  Sûre  Amede  de  hatî  avetin  û hatiye  kuştin.  Hinek  dibejin  bi  kera  Nûre  hatiye  kuştin.  Nûre  nikarîbû  Salih  qanî  bike.  Le  mixabin  ev îmaj  û  ev  tahrîkbuyin  û  ewqas  hevvldan,  Nûre  dike qurban.  Beri  ku  Nûre  be  kuştine,  li  ser  evîna  xwe, eşa  xwe  stranekî  çe  dike  û  dibeje: 

Ez  li  Sûra  Diyarbekire  dinerim. 

Li  van  kafire  eskere  sebqekirî. 

Kesen  xwedane  xere  nîne, li  hale  min  û  pismame  min  bipirsî. 

Ez  û  Salihe  pismam, wekî  cohte  kevokan, em  bifirin  û  xelas  bibin  ji  vî  agirî. 

Ev  vvekî  parçeyekî  ji  strana  we  ye.  We  ev  stran çe  kiriye  û  avetiye  ser  xwe  û  pismame  xwe.  Hiştiye ku  ev  buyer,  heta  roka  îro  di  nav  civake  de  bimîne. 
Bi  ve  ve  giredayî  ez  dixwazim  li  ser  naveroken  strane  dengbejî  vvisa  bejim:  Ne  ku  evv  bi  hünere  re mijûl  dibûn,  an  ku  dengbej  bûn.  Le  vveke  jineke  li ser  eşa  xwe  stran  gotiye  û  ev  stran  bû  ye  sedemekî ku  ev  buyer  vvenda  nebe  û  di  roka  me  yî  îro  de dengbej  vve  strane  dibejin .  Ya  ku  ev  stran  çe  kiriye jin  e.  Nûre  bixwe  ye.  Bele  ji  ve  dîroka  desthilatdarî heta  roka  em  te  de  jiyan  dikin,  hem  merhemjîhişmendiya  ku  ketiye  nava  civake  de  û  civak  bi  ve  nerîne  jî  meyze  dike,  roj  tine  ku  jin  nebine  qurbane paşverûtiye.  Dema  jinek  bi  hez  be  û  bi  sekna  xwe di  nava  civake  de  hinek  tabuya  dişkîne  û  gavan daveje,  demekî  bi  fikre  xwe  û  bi  cinsiyetbûne  te naskirin.  Weke  ku  evv  jin  ne  bi  fikre  xwe,  ne  bi  kûrbûna  xwe  tabuyan  dişkîne  te  dîtin.  Zihniyeta  desthilatdar  a  mer  nikarin  û  naxwazin  heza  jin  û  xurtbûnajîne  qebûl  bike.  Bi  Nûre  ve  giredayî,  Nûre  jineke  sadik  û  li  xwe  bavver  bû  ye.  Salih  her  çiqasî  ji aliyexwe  ve  bixwaze  we  nerîne  bide  peş  ku  evv  ji  bo hezkiriya  Nûre  hewqasî  derketiye  le  bele  evv  zihniyeta  ku  bi  hezare  sala  ye  û  heta  ev  buye  ku  di  derdora  şere  cîhane  e  l’min  de  ku  hatiye  jiyankirine, eynî  ev  zihniyet  e.  Desthilatdarî  û  niyeta  xirab  ku heta  roja  me  yî  îroj  ku  vveke  20 1 2  an  jî  dîsa  ev  nerîna  ku  dibe  sedem  ku  roj  tinin  jin  nebine  qurbana desthilatdariye  û  hişmendiya  zilam  ya  paşverû. 


Jiyana  tekoşera  Kurd 
Leyla  Oasim  dibe  fîlm 

Biryar  e  di  demen  dahatû  de  piştî  komkirina  zanyariyen  rast,  fîlmekî  sînemayî  li  ser  jiyana  xanima şoreşger  û  şehîd  Leyla  Qasim  be  berhemanîn. 
Derbare  ve  projeye  de  derhener  Naşir  Hesen  got  kû "Niha  ez  bo  komkirina  zanyarî  û  dokumenten  rast  li  ser xebata  xanima  şoreşgera  Kurd  Leyla  Oasim  mijûlim, piştî  ku  me  zanyarî  komkirin  em  e  dest  bi  vvenegirtine bikin.”  Naşir  Hesen  vviha  axifî:  "Ji  bo  komkirina  zanyarî û  dokumenten  rast  û  pevvist  jî  zedeyî  saleke  wext  dive, piştre  em  de  li  çend  navçeyen  Kurdistane  dest  bi  vvenegirtinafîlm  bikin.” 

Şoreşgera  Kurd  Leyla  Oasim,  sala  1952-e  li  günde Bamîlî  ye  ser  bi  Xaneqîn  ji  malbateke  hejar  û  niştimanperwer  ji  dayîk  bûye,  sala  1971-e  ligel  malbata  xwe çûne  Bexda  û  dest  bi  xwendine  kiriye,  yek  ji  navdartirîn xanimen  tekoşer  û  şoreşger  en  Kurdan  e.  Di  roja  12.05.- 1974-e  de  ji  aliye  rejîma  Baase  ve  ligel  çend  hevalen xwe  hatin  îdamkirin.  «  Navenda  Nûçeya 


Newaya  Jin 


Tekoşîna  di  navbera 
Enki  û  înanna  de 


Di  hemû  deman  de  başî  û  xerabî  bi  hevre  ketine  nav peşbirkek  be  davvî.  Cama  başî  û  carna  jî  xerabiye xwe  di  jiyane  de  serdest  kiriye.  Di  nav  başiye  de civakbûne,  hezkirina  xwezaye,  parvekirin,  vvekheviye,  rezgirtina  li  hember  mafe  hev  cîh  girtiye.  Miroven  baş  tin  vvîcdane  xwe  ji  xwe  re  kirine  vveke  dadgerekî  û  sînoren  mafe hinekî  din  derbas  nekirine.  Li  hember  neleretiyan,  neheqîye bedeng  nemane.  Eşa  hinekî  din  vveke  eşa  xwe  zanîbûne  û dem  hatiye  evv  eş  jî  parvekirine.  Xerabî  ji  bo  xwe  bide  jiyan kirin  kuştiye,  qirkiriye,  dûbendî  xistiye  nav  mirovan,  evv parçe  kirine.  Tim  li  du  xapandine  geriyaye.  Ji  bo  hebuna  xwe bipareze  carna  ketiye  sûrete  başî  ye  û  heqîqet  berovajî  kiriye.  Serkeftina  takekesan  ji  serkeftina  civak  û  gelan  he  peşdetir  girtiye  dest.  Dema  vana  dinivsînim  be  vîna  min  diçim dîroke.  Li  hember  tesîra  xerabiye  ku  zordestiya  desthilatdariye  di  nav  xwe  de  dihevvîne  he  baştir  famdikim  ku  çima  înanna  li  hember  Enkî  evvkas  tekoşiyaye.  Dizanî  bû  ku  Enkî  ye dizek  dema  104  Me  yen  vve  desteser  kir  edî  ji  cîhane  re  hizur namîne.  Ji  ber  edî  xwedaye  kurnaz  û  çavnebar  ye  desthilatdar  Enkî  di  jiyane  de  serdeste.  Peşiya  hîleyan  û  komployan hatiye  vekirin  û  gorapana  vvan  jî  devvlet  bi  xwe  ye  edî. 

Tekoşîna  di  navbera  Enkî  ye  şerxwaz  û  înana  ya  xwedî civaka  ahlakî  be  navber  berdevvam  kiriye.  Başî  vve  çavva xerabiye  binbixe  û  xwe  di  jiyane  de  serdest  bike.  Begûman bedelen  ve  yeke  giran  e  û  tekoşîna  îro  ji  aliye  neviyen  xwedavendaya  Mezopotamya  înana  ve  bi  İsrar  te  meşandin îspata  ve  yeke  ye.  Heviyen  bidestxistina  104  M  yen  Inanna ku  rebaza  jiyanek  azad,  adîl  û  vvekhevin  he  neşikiya  ye. 
Zaroken  çiyayen  Zagrosan  dizanin  ku  ev  ne  xewne  û  pekane ye.  Di  roja  me  de  rola  Enkîye  kurnaz,  hîlebaz  û  komploger neviye  vvî  ye  derevvker  Tayîp  Erdoğan  û  devvleta  vvî  bi  xwe dileyze.  Erdoğan  çikasî xwe  vveke  alîgire  heqiye  bide  nişandan,  aliye  xwe  ye  tarî,  xerab,  rûreş,  xapînok,  kurnaz  û derevvker  bixwaze  veşere  jî  le  edî  vveke  te  gotin,  kûm  ji  sere vvî  ketiye  û  sere  zelut  derketiye  hole.  Erdoğan  û  xweda  Enkî ji  eynî  tase  ava  rebazen  şîdete  vexarine.  Dîn  û  îmana  vvan xûrtkirina  devvleta  zordest  û  faşiste. 

Li  hember  sîstema  zilame  zordest  ku  mafe  heri  revva 
yen  gele  kurd  înkar  dike  tekoşeren  di  zîndanan  de  68 
rojan  ketin  greva  birçîbûne.  Ji  serî  heta  davvî  jinen  PAJK  î yen  tekoşer  jî  di  nav  çalakiye  de  cîh  girtin.  Bi  daxwaza Rebere  Gele  Kurd  Abdullah  Ocalan  çalakiya  xwe  bi  davvî kirin  û  encamen  girîng  derxistin  hole.  Re  û  rebazen  tekoşîne  her  çikasî  zor  û  zahmet  bin  jî  mirov  dema  bi  İsrar  be, dûdilî  tinebe  vve  encam  vvere  girtin. 

Di  serî  de  dayikan  piştgirî  dan  daxwazen  zaroken  xwe  bi dile  xwe  ye  dikeliya.  Ji  bo  desthilatdaran  kefxweş  nekin  li ber  çavan  negiriyan.  Hesren  xwe  bera  nav  dilen  xwe  dan  û ji  xwe  re  kirin  hez.  Dive  mirov  heqe  Tayip  Erdoğan  nexwe. 
Dema  Gazze  hate  bombebarankirin  devvleta  Israîl  vveke devvleteke  terörist  bi  nav  kir.  Zilame  xapînok  bi  van  gotinen xwe  di  rastî  de  da  diyarkirin  ku  teröriste  heqîqî  kîye.  Ji  xwe di  berovajîkirina  rastiyan  de  kes  nikare  bigheje  beza Erdoğan.  Peyvvira  Enkî  daye  vvî  baş  bi  cîh  tîne,  zarok,  çiya, gelî  û  nevvalen  gele  kurd  bombebaran  dike  le  na  bi  xwede evv  ne  teröriste.  Dibeje  xwede  afrenere  her  tiştî  ye  le  bi înkarkirina  mafe  gele  kurd  yen  heri  revva  afreneriya  xwedaye  xwe  jî  înkar  dike.  Ji  xwe  pevvîst  nîne  ku  mirov  beje,  edî herkes  baş  dizane  ku  minafike  fesad  ye  heri  mezin  li Rojhilata  navîn  Tayip  Erdoğan  e  bi  xwe  ye.  Greven  birçîbûne  ev  rastî  baştir  nîşanî  rayagiştî  ya  navnetevvî  jî  dan. 

Di  dema  greven  birçîbûne  de  xwede  heye  polîsen  AKP  jî rola  xwe  baş  bi  cîh  anîn.  Weke  kuçiken  Pavlov  feri  çi  hatibûn kirin  evv  xistin  meriyete.  Copen  vvan  ji  desten  vvan  derneketin,  bi  ava  şid  girse  belav  kirin.  Evvkas  gaz  bikaranîn  ku  bûn sedema  kesen  limonan  difroşin  devvlemend  bibin.  Bi  giranî gele  Tirk  nebû  xwedî  helvvestek  cîddî  û  ji  ber  cesareta  xwe vvenda  kirine  diyare  ku  he  demeke  direj  vve  bedeng  bimînin. 
Eğer  denge  xwe  derbixin  dive  kişandina  gûhen  xwe  ya  ji  aliye desthilatdariye  ve  jî  bidin  ber  çaven  xwe.  Di  encam  de  îro herkes  kebul  dike  ku  Ocalan  di  mijara  demokratîkbûna Tirkiye  de  muhatabe  sereke  ye.  We  rojek  vvere  zaroken  kurdan  li  dibistanen  xwe  pervverdeye  bi  zimane  dayika  xwe  bibî- nin,  hemû  girtî  vverin  berdan  û  Erdoğan  mîna  Kenan  Evren vvere  darizandin.  Kesen  ku  li  hember  qirkirina  gele  kurd  ya çandî  û  fizîkî  bedeng  diminin  vve  leborîna  xwe  bixwazin. 

Neviyen  înanna  di  tekoşîna  xwe  ya  revva  de  ji  her  deme zedetir  bi  hevî  ne.. 
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Nevvaya  Jin  .  . 

-  opınıe 

1  miljard  vrouvven  zijn  blootgesteld  aan  gevveld 


Volgens  een  verslag  van  de. 
Amnesty  International  is  gevveld  tegen  vrouvven  in  grote 
maten  vermeerderd.  Om  de  15 
seconden  vvord  er  een  vrouvv door  haar  man  of  lief  geslagen. 

•  Nergiz  GARİN 
Vertaald  door:  Barin  ALDUR 

Het  is  jaar  2012  vvaarin  gevveld  tegen  vrouvven  över  veel  landen  is  toegenomen.  Ook al  hebben  vele  vrouvvenverenigingen  in  hun strijd  de  ernst  van  de  gevveld  tegen  vrouvv  zichtbaar  vvillen  maken,  is  dit  echter  veraf  gebleven  op  de mondiale  agenda. 

İn  2012  is  de  escalatie  van  de  gevveld  tegen  de vrouvv  ontvvikkeld  in  samenvverking  met  de  sociale, economische  en  politieke  crisissen.  Tegen  de  zoektocht  van  de  vrouvven  naar  de  vrijheid  is  de  onmenselijke  praktijk  van  de  macht  in  het  zonlicht  gekomen. 

İn  de  politieke  sfeer:  Door  de  vele  gevvapende  conflicten  vooral  in  Midden-  Oosten  en  vele  andere  plaatsen  zijn  vrouvven  het  meest  getroffen  personen  gevvorden.  Niet  alleen  verkrachting  wat  vaak  als  oorlogsvvapen  gebruikt  vvord  maar  ook  door  armoede  zijn  vele vrouvven  slachtoffers  op  eerste  plaats.  Zo  kunnen  we vele  voorbeelden  geven  van  de  vrouvven  die  door  de oorlogen  vluchteling  zijn  gevvorden  en  in  de  handen van  mensenhandelaars  zijn  beland.  Velen  önder  hen hebben  de  vlucht  tocht  zelfs  niet  gehaald,  er  zijn  veel verhalen  in  de  media  gekomen  van  de  vrouvven  die slachtoffers  zijn  gevvorden  van  de  oorlogen.  Echter  de economische  crisis  in  Europa  en  de  hervormingen  die vvettelijk  gemaakt  zijn  naar  de  sociale  gebied  toe  hebben  vooral  hun  invloed  op  de  vrouvven  gehad.  Kortaf, het  jaar  2012  is  het  jaar  vvaarin  het  gevveld  tegen  de vrouvv  op  aile  gebieden  is  toegenomen. 

İn  deze  jaar  vvaarin  vrouvvenstrijd  vermeerderd  is hebben  vele  vrouvven  eerst  hun  leven  vvillen  vvaarborgen,  want  vrouvven  hun  grootste  probleem  nog altijd  hun  levensverzekering  is.  Landen  en  staten hebben  nog  geen  radicale  oplossingen.  Alhoevvel sommige  maatregelen  ontvvikkeld  zijn  door  een  aantal  internationale  verenigingen  het  is  nog  altijd  niet bindend.  Deze  maatregelen  en  beslissingen  die  op internationale  niveau  zijn  genomen  vvorden  vaak niet  toegepast  en/of  tradities  zijn  meer  van  kracht. 
Het  feit  dat  gevveld  toegenomen  is  heeft  de  agenda van  sommige  internationale  organisaties  gehaald. 
Het  verslag  is  als  volgt  in  het  kort: 

Gevveld  tegen  vrouvven  kent  geen  religie  of  nationaliteit 

Volgens  de  gegevens  van  de  VN,  er  vvorden  er  per jaar  vijf  duized  vrouvven  slachtoffer  van  eremoorden. 
Den  helft  van  de  vrouvven  vvorden  blootgesteld  aan gevveld  door  hun  man  of  lieven.  İn  het  Latijn-Amerikaanse  is  dat  gestegen  tot  70  %.  Elke  jaar  vvorden  2  miljoen  vrouvven  slachtoffer  van  de  handelaars in  prostitutie.  Gevveld  tegen  de  vrouvv  neemt  toe naarmate  de  economische,  politieke  en  etnische problemen  zich  vertonen.  Volgens  een  recente onderzoek  is  er  in  Mauritanie,  een  land  in  West- 


Afrika  dat  slechts  3  miljoen  200  duizend  invvoners telt  alleen  vorige  jaar  al  rond  de  2  duizend  vrouvven slachtoffers  zijn  gevvest  van  gevveld  en  verkrachting. 
Men  schat  het  aantal  vrouvven  dat  van  het  leven  beroofd  vvordt  met  gevveld  in  de  leeftijdscategorie  van 15-44,  meer  als  het  aantal  van  de  vrouvven  die  overlijden  van  de  ziektes  en  verkeersongevallen. 

Volgens  een  studie  dat  VN  heeft  gemaakt  is  het aantal  van  de  vrouvven  die  ooit  in  hun  leven  fysische  gevveld  hebben  ondergaan  is  :  China  6  %, Canada  7%,  Zambia,  Ethiopie  en  Peru  48%. 

Al:  1  miljard  vrouvven  blootgesteld  aan  gevveld 

Volgens  de  verslag  van  Amnesty  International, een  op  de  drie  vrouvven  op  de  vvereld  vvord  geconfronteerd  metslagen  en  verwondingen,ongewenste sex  of  andere  manieren  van  gevveld.  Deze  die gevvelddadig  zijn  tegen  de  vrouvven  zijn  vooral  mannen  of  familie  van  de  vrouvv.  Volgens  de  verslag  van Al,  gevveld  tegen  de  vrouvv  is  in  grote  maten  toegenomen,  om  de  15  seconden  vvord  er  een  vrouvv ergens  in  de  vvereld  door  haar  man  of  lief  geslagen. 
İn  het  verslag,  elke  vveek  vvorden  er  in  Zambia  5 
vrouvven  gedood  door  hun  man,  lief  of  een  familielid.  Överde  hele  vvereld  is  een  op  vijf  vrouvven  ooit  in haar  leven  door  een  een  man  verkracht  of  gedvvongen  tot  ongevvenst  geslachtsgemeenschap. 

"Verkrachting  is  een  oorlogsvvapen  gevvorden’ 

Verkrachting  is  een  vvapen  gevvorden  in  de  oorlogen  vermeld  het  verslag  van  Al.  “  Oorlogen  hebben een  invloed  dat  vrouvven  naar  vvanhoop  duwt.  Deze onmenselijke  gevvelddadige  praktijken  zijn  soms  zo gruvvelijk  dat  ze  de  verschrikking  van  de  oorlogen  in hun  schaduvv  laten”  aldus  verslag  van  Al. 

Elke  jaar  vvorden  er  2  miljoen  meisjes  van  5-15 jaar  gedvvongen  tot  prostitutie.  Het  handel  formaat dat  ontstaat  door  deze  gedvvongen  prostitutie  is 


rond  7  miljard  Dollars  volgens  de  verslag  van  Al.  Zelf in  USA,  het  land  dat  het  meest  ontvvikkeld  is,  vvord er  om  de  15  seconden  een  vrouvv  geslagen  door haar  man  of  lief  en  om  de  90  seconden  vvord  een vrouvv  verkracht.  İn  deze  verslag  van  Al  vvord  er  ook 
vervvezen  naar  Frankrijk.  Er  vvorden  elke  jaar  2500 
vrouvven  verkracht.  Meestal  vvorden  vrouvven  die verkracht  zijn  door  hun  familie  gedood  önder  het naam  “  eremoord”  door  hun  familieleden. 

Toekomst  van  de  vrouvven  vvord  al  op 

jonge  leeftijd  bepaald 

Volgens  de  verslagen  van  UNICEF  in  2012,  zijn rond  de  400  miljoen  vrouvven  van  25  tot  49  al  op jonge  leeftijd  uigehuvvelijkt.  Meisjes  die  jonger  zijn als  15  jaar  hebben  5  maal  minder  levenskans  dan 
20  jarigen  bij  een  eventuele  bevalling.  Een  minderjarige  haar  baby  heeft  niet  veel  kans  om  het  te  halen vvanneer  die  1  jaar  vvordt  tegen  över  baby  van iemand  die  vanaf  19  de  moeder  is  gevvorden. 

”11  oktober,  Internationale  dag  van  de  Meisjes”  is voor  het  eerst  geaccepteerd  doorVN.  Naaraanleiding van  deze  heeft  Plan  Internationaal  een  studie  gemaakt  naar  arme  kinderen  toe.  Volgens  deze  studie;  75 
miljoen  meisjes  zijn  beroofd  van  basisondervvijs.  Een op  3  meisjes  gaat  niet  naar  school.  Deze  situatie schend  hun  mensenrechten  van  in  het  begin. 

Deze  studie  is  gemaakt  op  39  miljoen  meisjes  tussende  İlen  15  jaar.  Hettoontaan  dat  vooral  in  ontvvikkelingslanden  een  positieve  invloed  zou  hebben vvanneer  meisjes  geschoold  zijn.  Een  geschoolde meisje  zal  niet  gemakkelijk  het  slachtoffer  van gevveld  zijn  en  de  kans  dat  die  op  jonge  leeftijd vvordt  uitgehuvvelijkt  zal  niet  zo  groot  zijn. 

Andere  Bronnen 

Een  op  vier  vrouvven  vvord  geconfronteerd  met fysische  of  sexueel  gevveld.  Deze  lijdt  tot  miskra- 


men,  doodgeboorte,  abortuskans  en  dergelijke gevaarlijke  situaties.  Meeste  vrouvven  vvorden  tijdens  hun  zvvangerschap  door  hun  man  geslagen  en vooral  op  de  buik,  dit  is  levensgevaarlijk  zovvel  voor de  baby  als  voor  de  moeder. 

Preventie  van  gevveld  Anna  in  Moscovv  heft  een  verslag  uitgebracht.  Een  op  de  drie  vrouvven  in  Rusland  is het  slachtoffer  van  gevveld  binnenshuis  maar  doet  niks om  de  “familie”  te  beschermen.  Een  andere  verschrikkelijke  getal  is  dat  elke  jaar  14  duizend  vrouvven  overlijden  vvegens  gevveld.  Dit  wilt  zeggen  dat  er  om  de  40 
minuten  een  vrouvv  gedood  vvordt. 

İn  Afghanistan  zijn  honderden  vrouvven 

opgesloten  vvegens  de  zogezegde  “moraal  misdaden” 

Över  de  hele  vvereld  vvorden  er  135  miljoen  vrouvven  besneden,  deze  getal  vvordt  elke  jaar  met  2 
miljoen  vermeerderd. 

-  İn  Zvveden  zijn  er  in  een  jaar  tijd  16  vrouvven gedood  door  hun  man  of  vriendje.  Zvveedse  politie bevestigd  dat  er  elke  maand  ongeveer  221  vrouvven  verkracht  vvorden.  Deze  getallen  zijn  die  enkel die  geregistreerd  vvorden  in  zvveden.  Zvveedse  politie  bevestigd  ook  dat  er  slechts  20  procent  van  de verkrachtingen  aangegeven  vvordt. 

-  Volgens  de  VVorld  Health  Organization;  40  % van  de  vrouvven  die  in  Au-  stralie,  Canada  en  Israel zijn  gedood  zijn  door  hun  man  of  vriend  gedood. 

-  İn  Zuid-  Afrika  vvord  er  om  de  6  uur  een  vrouvv gedood  door  haar  partner. 

-  İn  Guatemala  vvorden  er  gemiddeld  2  vrouvven per  dag  vermoord. 

-  İn  Pakistan,  volgens  een  studie  van  vzw  Aurat  ( AF) in  2011  zijn  8539  vrouvven  blootgesteld  aan  gevveld. 
Dat  toont  aan  dat  percentage  ten  op  zichte  van  2010 
met  16774  is  vermeerderd.  Het  gieten  van  gif  in  de gezicht  is  met  26,57,  gevveld  binnenshuis  met  25,51 en  eremoorden  met  37,5  vermeerderd  zijn. 


Nederland  gaat  gevveld  tegen  vrouvven en  huiselijk  gevveld  actief  bestrijden 


De  Nederlandse  ambassadeur  bij  de  Raad  van  Europa  in Straatsburg  heeft  vandaag  namens  het  Koninkrijk  der Nederlanden  het  Verdrag  ter  uitbanning  van  gevveld  tegen vrouvven  en  huiselijk  gevveld  ondertekend.  Hiermee  wil  Nederland  het signaal  afgeven  dat  gevveld  tegen  vrouvven  en  huiselijk  gevveld  niet vvordt  geaccepteerd.  Gevveld  tegen  vrouvven  en  huiselijk  gevveld  is  een omvangrijk  probleem  dat  voorkomt  in  aile  Europese  lidstaten.  Jaarlijks zijn  in  Nederland  ongeveer  1  miljoen  mensen  slachtoffer  van  incidenteel  huiselijk  gevveld.  Tussen  de  200.000  en  230.000  personen  zijn slachtoffer  van  ernstig,  structureel  huiselijk  gevveld.  Ruim  tvvee  derde van  het  gevveld  vvordt  gepleegd  door  partners  of  ex-partners.  Vrouvven zijn  in  de  meeste  gevallen  slachtoffer.  Daarnaast  zijn  zij  veel  vaker 


slachtoffer  van  seksueel  gevveld  dan  mannen.  Door  ondertekening  van het  verdrag  geven  landen  aan  dat  de  bestrijding  van  huiselijk  gevveld prioriteit  heeft.  De  veiligheid  van  slachtoffers  vvordt  verbeterd  en  toegang  tot  het  recht  vvordt  voor  hen  gegarandeerd.  Ook  is  in  het  verdrag veel  aandacht  voor  opvang,  hulpverlening,  medische  en  juridische bijstand  en  neemt  bevvustvvording  van  het  probleem  een  belangrijke plaats  in.  Dit  is  het  eerste  mensenrechtenverdrag  vvaarin  discriminatie 
op  grond  van  gender  identiteit  is  verboden.  Het  verdrag  is  in  mei  201 1 
door  de  Raad  van  Europa  opengesteld  voor  ondertekening  en  ratificatie.  Het  verdrag  is  nog  niet  in  vverking  getreden.  Dat  gebeurt  als  tien landen  het  verdrag  hebben  geratificeerd.  Voor  Nederland  moet  eerst het  parlement  nog  met  ratificatie  instemmen.  #  Riiksoverheid 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kadın  ve  ekonomi 


Kadına  en  büyük  destek  güvendir 

“Bağımsız  çalışmak  kadında  öz  güven  oluşturuyor.  Kendi  ayakları  üzerinde  durarak  irade  olmayı  öğretiyor.  Yine  kadının  toplumsal  sorumluluklarını  da  arttırıyor.” 


•  Hacer  ALTUNSOY 


Kadınların  ekonomik  alanda  ki  aktiviteleri  her geçen  gün  biraz  daha  artıyor.  Kadının  ekonomik  bağımsızlığının  önemi  de  geçmişe  oranla  daha  fazla  kabul  gören  bir  durumdur.  Her  ne  kadar kadınlar  çoğunlukla  başkalarının  yanında  çalışıyor olsalar  da,  son  yıllarda  değişik  meslek  dallarında kendi  işini  kuran  kadınların  sayısında  artış  da  var.  Kürt toplumunda  henüz  yeterli  düzeyde  olmasa  da  her geçen  gün  bu  sayının  arttığını  söylemek  mümkün. 

Gülferiz  Contay'da  bu  kadınlardan  biri.  2002'de kendi  işini  kurarak  bağımsız  çalışmaya  başlayan Contay  yabancı  bir  toplumda  yaşadığı  zorlukları,  iş hayatında  ki  tırmanışı,  kadın  olarak  yaşadığı  zorlukları  gazetemizle  paylaştı. 

Gülferiz  Contay;  1983'den  beri  Fransa'da  yaşıyor. 
Babasının  1979  yılında  siyasi  sebeplerle  yurtdışına çıkması,  halası  ve  dedesinin  12  Eylül  askeri  cuntasın¬ da  yakalanması  sonucu  yurt  dışına  çıkmıştır. 

İlk  geldikleri  dönem  yabancı  bir  toplumda  yaşama tutunmanın  bir  çocuk  için  çok  zor  olduğunu  belirten Contay;  "Okul  hayatım  burada  başladı.  Çünkü  geldiğimde  sıfırdan  başladım.  İlk  geldiğimizde  Fransızca bilmiyorduk.  Yavaş  yavaş  öğrendik.  Evimizin  yolunu bile  bilmiyorduk.  Bizim  evin  önünde  bir  reklam  panosu  vardı.  Babam  'bu  reklam  panosunu  görünce,  bilin ki  ev  buradadır'  dedi.  Tabii  biz  reklamların  değiştiğini bilmiyorduk.  Bir  gün  okula  gitmek  için  evden  çıktık... 
Akşam  kardeşlerimle  eve  döndüğümüzde  panoda  ki reklamın  değiştiğini  gördük.  Bu  bizim  tanıdığımız  reklam  değildi.  Panonun  üzerinde  başka  bir  resim  vardı. 
'Yanlış  geldik'  deyip  tekrar  okula  döndük.  Öğretmenimiz  babamı  aramış,  'gelin  çocuklarınızı  alın'  diye. 
Babam  neden  eve  gitmediğimizi  sordu,  Biz  de  'tanıdığımız  resim  orada  değil,  galiba  yanlış  yere  gitmişiz' dedik.  Babam  o  zaman  reklamların  bazen  değiştiğini söyledi.  Tabii  bu  sadece  bir  örnek.  Buna  benzer  çok ciddi  zorluklar  yaşadık"  dedi. 

'Siz  kalem  işiyle  uğraşın' 

Muhasebe  mesleğini  tercih  etmesinin  babasının teşviki  ile  geliştiğini  belirterek;  "Benim  aslında  tercihim  muhasebecilik  yapmak  değildi.  Bütün  çocuklar gibi;  ya  bir  öğretmen  olmaktı,  yada  bir  doktor  olmaktı  hayalim.  Muhasebeyi  seçmemde  babam  etkili  oldu. 
Sürekli  bize  'biz  okumadığımız  için  en  zor  işleri  yaptık, sizde  kalem  işiyle  uğraşın’  derdi.  Bunun  üzerine  ben de  staja  gittim  ve  bana  göre  bir  meslek  olduğuna karar  verdim"  diyen  Contay  bu  deneyimden  sonra muhasebe  okulunu  bitirdiğini  ifade  etti. 

1996  yılından  2002'ye  kadar  muhasebe  bürolarında  çalışıktan  sonra,  2002'de  kendi  işini  kurduğunu,  şimdiye  kadar  da  devam  ettiğini  söyleyen Gülferiz  Contay,  müşterilerinin  genellikle  erkeklerden  oluştuğunu  belirtti.  Contay  şöyle  devam  etti; "Kadınlar  genellikle  işçi  düzeyinde  kalmayı  tercih ediyor.  Cesaret  edip  daha  ilerisine  geçmiyor.  Dolayısıyla  hangi  dal  olursa  olsun  genellikle  erkeklerle çalışıyoruz.  Erkeklerle  çalışırken  ilk  başta  kendini adapte  etmek  zordur.  Karşılarında  bir  kadın  gördüklerinde  genellikle;  güvensizlik  yaşıyorlar.  Daha sonra  çalışa  çalışa,  kendini  ispatlaya  ispatlaya güven  sağlayabiliyorsun.  Güven  oluştuktan  sonra bir  müşteri  başka  birini  kendisiyle  getiriyor  veya başkalarına  da  öneriyor. 
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İlk  başlarda  ben  de  kendime  çok  güvenmiyordum. 
Ancak  zamanla  bunlar  aşıldı.  Şimdi  kendi  pozisyonumu  hemen  belirliyorum  ve  bu  hem  güven  yaratıyor, hem  de  ciddiyet  kazandırıyor." 

Kürt  halkının  çalışkan  bir  halk  olduğunu,  kadına dönük  yargıları  olsa  da  Avrupa’da  yaşamın  her  alanında  çalışan  kadın  görmelerinin  zamanla  bu  yargılarını  esnettiğini  kaydeden  Contay-,  "Avrupa'nın  sosyal dokusu  ve  Kürtlerin  kendi  çabaları  sosyal  anlamda toplumda  bir  değişim  yarattı.  Toplum  artık  çalışan kadınlara  daha  aşina"  dedi. 

Bağımsız  çalışmak  aynı  zamanda  bir  mücadeledir 

Bu  değişimlere  rağmen  bir  kadının  bağımsız  çalışmasının  zor  olduğuna  dikkat  çeken  Gülferiz  Contay konuya  ilişkin  şunları  söyledi:  "İyi  olan  tarafı;  bağımsız çalışmak  kadında  öz  güven  oluşturuyor.  Kendi  ayakları  üzerinde  durarak  irade  olmayı  öğretiyor.  Başka kadınlar  için  örnek  teşkil  ediyorsun.  Yaşadığım  deneyimlerle  bağlantılı  olarak  rahatlıkla  bir  kadına  'işe  atıl, korkma'  diyebiliyorum.  Kadının  iş  kurma  girişimlerini sürekli  denemesi  çok  önemli.  Çünkü  bu  deneyimler sürecinde  kendi  gücünü  keşfediyor,  aslında  bu  denemelerle  hem  kendisiyle,  hemde  toplumsal  yargılarla bir  mücadele  içerisinde  de  bulunuyor." 

Bağımsız  çalışmanın  kadına  toplumsal  sorumluluklar  da  yüklediğini  ifade  eden  Contay;"Bağımsız çalışmanın  avantajlarıda,  dezavantajlarda  var. 
Mesela  bir  işin  bütün  sorumluluğunu  üzerine  alıyorsun.  Risklerini  karşılamaya  çalışıyorsun.  İşçilerin varsa  işçilerin  stresini  çekiyorsun.  Ekip  oluşturman gerekiyor.  Ama  kendi  işin  için  bir  sistem  de  oluşturmaya  çalışıyorsun.  İş  dışında  farklı  şeyler  yapmak  istiyorsan  bu  inisiyatif  bireyin  kendisine  bağlı  oluyor. 
Mesela  ben  başka  aktivitelere  katılabiliyorum,  başkalarına  yardımcı  olabiliyorum.  Paris’te  kadın  aktiviteleri  oluyor.  Onlara  yardım  ediyorum.  Yine  Kürt  kadınları  için  yabancı  kurumlarla  görüşmeler  yapıyorum. 
Eğer  çalışma  imkanlarımı  kendim  belirlememiş  olsam 


belki  bunları  yapamaya  bilirim.  Benim  başımda  bir patron  yok,  kendim  karar  verebiliyorum"  dedi. 

Ailelerin  kadınları  desteklemelerinin  önemine  dikkat  çeken  Contay;  "annemle,  babama  kendimi  kabullendirmem  çok  zor  oldu.  Halbuki  babam  beni  teşvik etti;  kalem  işiyle  uğraş  dedi.  Yanlız,  senin  o  gücünü gördüğünde;  hani  para  kazanıyorsun,  onlarca  insan gelip  senden  bilgi  alıyor;  işinle  ilgili  olumlu  şeyler  gelişiyor.  Böyle  olunca,  babam  bir  taraftan  gurur  duyuyor,  bir  taraftan  da  hazmedemiyor,  'bir  kadın  nasıl  bu kadar  ön  plana  çıkar'  gibi  yaklaşımları  gösterdi. 
Toplum  içerisinde  de  durum  farklı  değildir.  Ailenin çocuklarına,  erkeğin  eşine  güvenmesi  aslında  en büyük  destektir"  dedi. 

Kadınlar  iş  dünyasında  çekimser 

Kadının  ekonomik  bağımsızlık  kazanmasının, kendi  işini  kurmasının  hem  ailede,  hem  de  toplumda söz  sahibi  olmasında  önemli  bir  adım  olduğunu  da değerlendiren  Gülferiz  Contay,  ekonomik  anlamda bağımlı  bir  kadının-  ki  bu  eşi  bile  olsa-  bir  yanının  hep ezik  kaldığını  ifade  etti. 

Ekonomik  bağımsızlığın  bir  kadın  için  önemli  fırsatlar  doğurduğunu,  ancak  kadın  özgürlüğü  için  her şey  anlamına  gelmediği  tespitini  yapan  Gülferiz Contay;  "ekonomik  bağımsızlığı  olan  bir  kadının  eğer eğitim  ihtiyacı,  sosyal  aktiviteler  ihtiyacı  varsa  bunları  gerçekleştirebilir.  Bunlar  için  kadının  ihtiyaç  duyması  ve  arayışlarının  olması  çok  önemli.  Anne-babanın  eğitim  seviyesinin  yüksek  olması  çocuklara  da yansıyacaktır.  Yine  başkalarına  destek  olmak  istiyorsan  bunu  yapabiliyorsun. 

Kürt  kadınlarının  iş  dünyasında  çekimser  kaldıklarına  dikkat  çeken  Contay,  kadınların  kendi  gelişimleri, eğitimleri  için  daha  fazla  emek  vermeleri  gerektiğini belirtti.  Çalışmanın  sadece  ekonomik  getirisi  olan işler  olmadığı,  özellikle  Kürt  kurumlarının  ve  bulundukları  belediyelerin  aktivitelerine,  kadınların  katılımının  önemi  üzerinde  durdu. 


Esnafın  yüzde  10'u  kadın 


Türkiye’de  kayıtlı  esnafın  sadece  yüzde  10’luk  kısmını  kadınlar  oluşturuyor.  Kadın esnaf  oranında  yüzde  17  ile  birinci  sırada  bulunan  Uşak’ı  Balıkesir,  İzmir  ve  Yalvo takip  ediyor.  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı’nın  yaptığı  çalışmaya  göre  Türkiye  genelinde  191  bin  99  kayıtlı  kadın  esnaf  yer  alıyor.  81  ilde  90  binden  fazla  kadın  tacir  bulunuyor.  Bu rakamlara  göre  kayıtlı  esnafın  yüzde  10’u,  kayıtlı  tacirlerin  ise  yüzde  6,5’unu  kadınlar  oluşturuyor.  İllere  göre  dağılıma  göre  de  yüzde  10’luk  rakamının  üzerinde  kalan  29  şehir  bulunuyor. 

Bunların  içinde  yüzde  17’lik  kadın  esnaf  oranıyla  Uşak  birinci  sırada  yer  alıyor.  Uşak’ı yüzde  16  ile  Balıkesir,  İzmir  ve  Yalova  takip  ediyor.Bu  şehirleri  yüzde  15  ile  Çanakkale, yüzde  14  ile  Bolu,  Muğla  ve  Tekirdağ  izliyor.  En  az  sayıda  kadın  esnaf  bulunan  15  ilde  ise kadın  esnaf  oranının  yüzde  15’in  altında  olması  dikkat  çekiyor.  Batman  ve  Siirt  yüzde  1  ile bu  konuda  en  geride  kalan  il  oldu.  Bu  iki  kenti  yüzde  2’lik  oranla  Ağrı,  Bayburt,  Bitlis, Erzincan,  Muş  ve  Şırnak  izliyor.  Kadın  esnaf  oranı  Bingöl,  Diyarbakır,  Hakkari,  İğdır  ve Van’da  yüzde  3  olarak  göze  çarpıyor. 

Türkiye’de  kadınların  kurduğu  126  kooperatif  bulunuyor.  Yapılan  çalışmaya  göre Türkiye  genelinde  oda  ve  borsa  meclislerine  seçilen  üye  kadın  sayıları  son  dönemde  yüzde 
300  arttığı  gözüküyor.  Oda-Borsa  seçimlerinde  2  kadın  Yönetim  Kurulu  Başkanlığına,  2 
kadın  Meclis  Başkanlığına,  5  kadın  Yönetim  Kurulu  Başkan  Yardımcılığına  ve  5  kadın  da Meclis  Başkan  Yardımcılığına  seçildi.  »Haber  Merkezi 


Nevvaya  Jin 

Danimarka’  da fakir  kadınlar kürtaja  zorlanıyor 

Avrupa’da  ekonomik  krizle  mücadele  eden devlet  yetkilileri  tarafından  gündeme  getirilen  radikal  tasarruf  tedbirleri  tartışmalara neden  oluyor.  Krizden  en  az  etkilenen  ülkelerden  biri olan  Danimarka’da  ekonomik  durumu  kötü  olan  kadınların,  belediyelerin  sosyal  danışmanları  tarafından  kürtaj  yapmaya  zorlandığı  ortaya  çıktı.  Bu  kadarına  da  pes,  diyen  DanimarkalIlar,  yetkililere  ateş püskürüyor.  Avrupa  Birliği'ne  üye  olduğu  kendi  para birimi  olan  kronu  kullanan  Danimarka,  Euro  krizinden  en  az  etkilenen  ülkelerden  biri  olarak  biliniyor. 

Ancak  bu  başta  hükümet  olmak  üzere  çeşitli  devlet  yetkililerinin  krizi  öne  sürerek  radikal  tasarruf  tedbirlerini  hayata  geçirmesine  engel  olmuyor.  Danimarka  Devlet  Televizyonu  DR'de  yayınlanan  bir  habere göre;  ülkenin  farklı  yerlerinde  yer  alan  belediyelerin sosyal  danışmanları  fakir  kadınları,  doğacak  çocukları  çok  masraflı  olacağı  için  kürtaj  yapmaya  zorluyor. 
Reddedenler  ise;  “Maddi  durumun  kötü,  çocuğa bakamazsın  bu  durum  da  da  Gençlik  Dairesi  çocuğuna  el  koyar”  tehdidiyle  sindiriliyor. 

21  yaşındaki  Simone  Jorgensen,  o  kadınlardan 
biri.  Geçtiğimiz  yıl  Eylül  ayında  hamile  kalan  Jorgensen,  yaşadığı  belediyenin  sosyal  danışmanı  tarafından  kürtaja  zorlandığını  söylüyor.  DR’ye  konuşan Jorgensen,  “Hamile  olduğumu  öğrendikten  bir  süre sonra  yaşadığım  belediyenin  sosyal  danışmanıyla görüştüm.  Bana  maddi  durumumum  müsait  olmadığını  kürtaj  yaptırmam  gerektiğini  söyledi.  Karşı  çıktığımda  ise;  çocuk  doğarsa  devlet  ona  el  koyar  ve  onu bir  daha  göremezsin.  O  yüzden  kızın  sende  kalsın istiyorsan  kürtaj  yaptır  dedi."  ifadelerini  kullandı. 

Ülkenin  farklı  yerlerinde  bulunan  birçok  belediyenin  sosyal  danışmanları  maddi  durumu  kötü  olan kadınları  kürtaja  zorluyor.  Şu  ana  kadar  mahkemeye intikal  etmiş  birçok  vaka  bulunuyor.  Avukatlar konuyla  ilgili  davaların  son  dönemde  ciddi  oranda arttığını  söylüyor.  Öte  yandan  Simone  Jorgensen’i kürtaja  zorlayan  belediyenin  sosyal  danışmanı  Peter Brügge  yaptığında  herhangi  bir  yanlış  olmadığını savunuyor.Avukatlar  konuyla  ilgili  davaların  son dönemde  ciddi  oranda  arttığını  söylüyor. 

•  Haber  Merkezi 


Almanya  ev  kadınına geri  mi  dönüyor? 


*  t 


Almanya  hükümetinin  çocuklarını  devlet  kreşleri¬ ne  göndermeyen  anne-babalara  sosyal  yardım planı,  ülkede  hararetli  bir  "Ev  kadınına  geri  mi dönülüyor"  tartışması  yarattı. 

Almanya'nın  Angela  Merkel  Başbakanlığındaki  merkez  sağ  koalisyon  hükümeti,  13  ila  36  aylık  çocukları olan  ve  devlet  kreşi  kullanmayan  anne-babalara  ayda 
150  euro  tutarında  sosyal  yardım  verilmesi  konusunda 
görüş  birliği  sağlamıştı. 

Muhafazakâr  Bavyera  Hristiyan  Sosyal  Birlik  Partisi tarafından  gündeme  getirilen  öneri,  koalisyon  safların¬ da  bile  itirazlara  yol  açtı.  Muhalefetteki  Sosyal  Demokratlar  (SPD)  ise  uygulamayı  engellemek  için  yüksek mahkemeye  başvuracaklarını  söylüyor.  Dışişleri  Bakan Yardımcısı  Peiper,  çocuk  bakımı  yardımının,  eski  günlerin  "çocuk,  mutfak  ve  kiliseye  dayalı"  aile  anlayışına  geri dönüş  olduğunu  söyledi.  Bu  görüşe  karşı  çıkanlar  ise, yardımı  alanların,  çocuk  bakımı  için  akrabalardan  yardım  istemek  ya  da  özel  kreşe  göndermek  gibi  başka düzenlemeler  yaparak  işe  gitmeyi  sürdürebileceğini söylüyorlar.  Uygulamaya  en  sert  eleştirileri  getirenlerden  biri  de  Brigitte  adlı  popüler  kadın  dergisi. 

Yazarl  Julia  Karnick,  "anne-babaları,  kendilerine sunulan  bir  kamu  hizmetinden  yararlanmadıkları  için ödüllendirmenin"  hiçbir  anlamı  olmadığını  söylüyor  ve politikacıları,  yapmaları  gerekenin  tam  tersini  yapmakla  suçluyor.  •  Haber  Merkezi 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yeni  kuşak 


İlk  kar  düşmeden... 


68  gün  süren  soluksuz  maraton;  direniş  bayrağını  hepimizden  önce  devralan  67  karanfil  başta olmak  üzere,  ardları  sıra  halka  halka,  dalga dalga  genişleyen  yüzlerin,  binlerin,  milyonların  ipi  göğüslemesiyle  sona  erdi.  Bu  uzun  yürüyüşün  hepimizi  sevince boğan  yanıysa  ölüm  olmadan  bitmesidir.  Bu  görkemli direnişte  bizimle  el  ele,  kol  kola,  gönül  gönüle  yürüyen başta  halkımıza...  Gecelerini  gündüzlerine  katarak  yüreklerini  katık  ederek  büyük  bir  çaba  ve  emek  sarfeden sevgili  arkadaşlarımıza...  Her  zamankinden  daha  fazla bizimle  olan,  eylemleri,  ziyaretleri,  destekleri  ve  demeçleri,  en  önemlisi  bizi  yürekten  hissedişleriyle  bize  güç veren  tüm  dostlarımıza...  Sevgili  kadınlara...  Sokakları hiç  boş  bırakmayan  gençlere...  Tencere  tavalarla  ışıklarını  söndürüp  yakarak  bu  eylemi  ve  talepleri  sahiplenen 7’den  70’e  yaşlılardan  çocuklara...  Ve  tabiki  tüm  eylemcilere  gönderdiği  selam  ve  sevgileriyle  eylemin  bitirilmesine  yönelik  talebiyle  en  büyük  katkıyı  sunan  Sayın Öcalan’a  gönül  dolusu  şükranlarımızı  sunuyoruz. 

Bu  eylem  zindan  duvarlarının  yıkıldığı;  içeriyle  dışarı¬ nın,  doğuyla  batının,  çocukla  yaşlının,  kadınla  erkeğin bir  olduğu  kısaca  yaşamın  komünal  hale  geldiği  bir eylem  oldu.  14  Temmuz  1789’da  Fransa’da  Bastil  Hapishanesinin  kapıları  kırıldı.  Devrimciler  ve  uğruna  canlarını  feda  etmeye  ahdettikleri  halkla  buluştu.  Bu  buluşmanın  adı  devrim  oldu.  Biz  de  “Zindana  Diyarbekir  em  e bişkînin”  diye  kavlettik  zamana.  Bu  eylemle  bu  kavlimizi mekanı  aşarak  gerçekleştirdik.  Onbin  siyasetçiyi  halktan  koparmak  amacıyla  cezaevlerine  dolduranlar, bunun  beyhude  bir  çaba  olduğunu  görmüşlerdir.  Evet hakikat  güneş  gibidir,  onu  asla  gizleyemezsiniz.l  İçeride onbinler,  dışarıda  milyonlarla  buluşmuştur.  Bunu  engellemeye  kimsenin  gücü  de  yetmemiştir. 

Geçen  haftaki  yazımızda  bu  eylemi  başarıyla  bitirirsek, Kürt  sorununun  demokratik  çözümünde  önemli  bir  eşiği aşacağız  demiştim.  Kazanımlar  halklarımızın  olacaktır cümlesinin  altını  tekrar  çizmek  istiyorum.  Kaybedeni olmayan,  kazananın  herkes  olduğu  bir  eylemdi.  Elbette sonuçlarını  tekrar  tekrar  konuşacağız,  tartışacağız.  Ama en  önemli  sonuç  kanımca  şu  olmuştur:  Sağduyu,  basiret, samimiyet,  diyalog  ve  müzakere  sorunlarımızın  çözüm perspektifidir.  Bu  eylem  de  her  türlü  kem  söz  ve  davranışa rağmen  sağduyuyla  yürütülen  diyaloglarla  çözüldü.  Sayın Öcalan  hep  tekrarladığı  gibi  kendisine  fırsat  verildiğinde en  büyük  katkıyı  sunacağını  bu  eylemle  ortaya  koydu. 
Kıyamet  kopmadı!..  Türkiye  bölünmedi!..  Tam  aksine  bu eylemde  bir  ölüm  olması  halinde  belki  geri  dönülmez  bir noktaya  gelecek,  asıl  o  zaman  bölünme  tehlikesiyle  karşı karşıya  kalacaktık.  Sayın  Öcalan  bir  kez  daha  Kürt  ve  Türk halkı  adına  bir  felaketi  önlemiştir.  Ortada  real  olan  durum budur.  Kimileri  fecaatla  sonuçlanabilecek  bir  olaydan  bile bir  vazife  çıkarabiliyor.  Böyle  kararmış  yürekler,  körelmiş vicdanlar  için  ateşe  ısrarla  benzinle  gidenler  için,  kan  illa  ki kan  diyenler,  asla  uzlaşı ,  diyalog,  barış  olmasın  diye  her  tür fenalığı  yapmaktan  geri  durmayanlar  için,  insan  “yaşasın cehennem!”  demekten  alamıyor  kendini. 

Mevsimin  ilk  karı  düşmedi  hala...  Hala  dağlarda  silah sesleri  yankılanıyor,  ovalarda  anaların  yürek  parçalayan ağıt  sesleri  yankılanıyor.  Yarım  asra  yakın  zaman  bize öğretti  ki,  şiddetin  doğurduğu  toplumsal  bir  sorun  şiddetle  bastırılamaz,  kan  kanla  yıkanamaz.  Gandi  “göze  göz dünyayı  kör  eder”  diyordu.  Bu  sorunun  çözüm  yolu  müzakeredir.  68  gün  ölesiyle  bir  çığlıkla  binlerce  tutsak  bedenleriyle  bunu  haykırdılar.  Doğru  yolu  işaret  etmeye  çalıştılar.  İlk  kar  düşmeden  bu  eylemin  yarattığı  iklimi  bir  bahar havasına  dönüştürmek  mümkündür.  İki  ayı  aşkın  bir  süre kursaklarından  umuttan  ve  inançtan  başka  bir  şey  geçme¬ yen  insanlar,  eğer  çözüme  dair  adımlar  atılırsa,  yorgun  ve zayıf  düşen  bedenlerini  doyurabilecek,  canlandırabilecek,  bir  bahar  dalı  gibi  çiçek  açabileceklerdir...  Şuan  hastahanelerde  tedavi  altında  olan  tüm  arkadaşlarımıza  en derin  sevgilerimizi  gönderiyor,  acil  şifalar  diliyoruz. 


■ 


Kürt  kadınları  tabuları  yıkıyor 

Dirik:  "Amacım  PKK’deki  kadınların  kendi  toplumunda  yarattığı  devrimi  incelemekti.  Kürt  kadınlarının yaşadığı  çok  yönlü  şiddete  rağmen  bu  kadar  başarılı  ve  güçlü  ses  çıkarması  çok  ilginç  bir  durumdu"  dedi. 


•  Rojin  ZERDAL 


•  • 

Ülkelerinden  uzakta  yaşayan  Avrupa'da  ki 
Kürt  gençleri  geleceklerini  ele  alırken, kendi  ülkelerinden  bağımsız  ele  almıyorlar.  Yaşama  tutundukları  tüm  alanlarda  ülkelerine dönük  planları  var.  Dilar  Dirik'te  Almanya'yın Frankfurt  kentinde  yaşayan  bir  öğrenci.  Dirik,  okul yaşamında  başarılı  bir  çizgiye  sahip.  Kendi  tezini Kürdistan  işçi  Parti'sinde  (PKK)  yer  alan  kadınların yaşamlarına  ayırmış.  Dilar  Dirik  ile  neden  PKK'de yer  alan  kadınları  tercih  ettiğini  konuştuk. 

Dirik  21  yaşında.  Üç  yaşındayken  ailesiyle  birlikte  ilticacı  olarak  Frankfurt'a  gelir.  Liseyi  bitirdikten  sonra  burs  alıp  Amerika'da  tarih  ve  siyasi bilimleri  okur.  Mastırını  ise  İngiltere'de  uluslararası  bilimler  üzerine  yaptı.  Resim  yapmayı,  yazmayı  ve  Taekvvon  doyu  çok  seviyor. 

Dilar  Dirik  Avrupa'da  Kürtler  açısından  ilk  sorunun  kimlik  sorunu  olduğunu  işaret  ederek  Kürtlerin Avrupa'da  çoğunlukta  olduğunu  söyledi.  Özellikle Kürtlerin  Türk  olarak  görüldüğünü  bunun  Kürt gençleri  açısından  özgüven  sorunu  yarattığını  ifade etti.  Devamla;  "En  başta  kimlik  sorunu  var.  Bir  ülkenin  en  büyük  ve  en  az  sevilen  yabancı  grubuna  ait olmak  başlı  başına  bir  sorun.  Bu  stres  yaratıyor  ve ondan  dolayı  da  öz  güven  sorununa  sebep  oluyor. 
Her  hangi  bir  şeyde  başarılı  olmak  için,  herkesten 
10  kat  daha  çok  çaba  veriyoruz.  Bizi  Kürt  olarak 
değil,  yabancı  ya  da  Türk  olarak  görüyorlar.  Bildik kategorilere  sığmadığımız  için  kabul  edilmiyoruz. 
Çoğu  öğrenci  kimlik  sorunundan  dolayı  Kürt  olduklarını  açıkça  söylemiyorlar"  dedi.  Kürt  gençlerinin iki  kültür  arasında  sıkıştıklarını,  batının  yaşam tarzından  etkilediklerini  söyleyen  Dirik  şöyle devam  etti:  "Biz,  okulda  gördüğümüz  derslerde eşitliği,  hümanizmi  öğrenirken,  gerçek  hayatta Alman  toplumundan  reddediliyoruz.  Gençler kendi  öz  kültürlerini  anlamaya  uğraşırken,  bazen ailelerinden  çok  fazla  anlayışsızlık  ve  baskı  ile karşılaşıyorlar,  ikiye  bölünüyorlar.  Kendisini kabul  etmeyen  bir  toplumda,  kendine  güvenerek kimliğine  ulaşmak  çok  zor  olabiliyor.  Kürtleri başka  halklardan  ayıran  da  onların  hem  Kürt  olarak  Türk  devletinden  dışlanmaları,  hem  de  Almanya’da  yabancı  olarak  reddedilmeleridir.  Yani iki  taraftan  da  dışlanmalarıdır. 

"  Akademisyenler  PKK'de  ki  kadınları  incelemeli” 

Dilar  Dirik  tezinde  neden  PKK'li  kadınları  ele aldığına  ilişkin  şunları  belirtti:  "Amacım  PKK’deki kadınların  kendi  toplumlarında  yarattıkları  devrimi  incelemekti.  Kürt  kadınlarının  çektiği  katmerli ezilmelere  rağmen  bu  kadar  başarılı  ve  güçlü  bir ses  çıkarmaları  çok  ilginç  bir  durum.  Kürt  kadınları  hem  Türk  devletinin  ırkçı  politikalarından,  hem de  kendi  toplumunun  içindeki  ataerkil  sistem tarafından  sömürülüyorlar." 

PKK'nin  ideolojisinin  ve  pratiğinin  kadını  güçlendirdiğini,  bu  ideolojinin  Ortadoğu'da  en  cesur ve  en  özgür  kadını  yarattığını  vurgulayan  Dirik devamla;  "Batının  bakış  açısından  bakarsak,  elin¬ de  silah  olan  ve  bir  devlete  ait  olmayan  hareketlerin  kadına  ses  vereceği  asla  düşünülmez.  Ama PKK’deki  kadınlar  kendi  toplumunun  kurallarını ters  yüz  ediyorlar.  Bununla  da  sınırlı  kalmıyorlar; batı  dünyasında  2.  dalga  feministler  olarak  bilinen  akımın  görüşlerini  daha  ileri  bir  aşamaya götürerek,  toplumsal  cinsiyetçiliği  sorguluyor  ve 


bunun  için  mücadele  ediyorlar.  Aslında  topluma her  açıdan  hitap  eden  ve  bunu  kendi  pratiği  ile  de ortaya  koyan  yeni  bir  feminizm  üretiyorlar"  dedi. 

Kürt  kadınlarının  iki  hikayesinin  olduğunu, bunlardan  birinin  toplumsal  gelenekler  ve  göreneklerle  bastırılmış,  namus  adına  maddeleştirilmiş,  susturulmuş  kadınlar  olduğunu  ifade  eden Dirik;  diğerinin  ise  PKK'deki,  erkek  yoldaşlarıyla eşit  olarak  aynı  eğitimi,  onuru  ve  değerlere  sahip olan  ve  kendi  özgünlüğünü  koruyarak  savaşan gerilla  kadınlar  olduğunu  belirtti.  "O  kadınların savaşı  hem  atarkil  sisteme,  hem  ırkçı  sistemlere karşıdır.  Bu  nedenle  aktif  mücadele  etmesi  ve kendi  özgürlüğü  için  savaşıyor  olması  her  açıdan çok  anlamlı  bir  sosyal  devrimdir.  Bunu  PKK'ye yakın  olmayan  insanların  da  fark  etmesi  gerekiyor.  Özellikle  akademi  dünyasının  bunu  görmemesi  çok  üzücü  bir  durum  diye  düşünüyorum" diye  ifade  etti. 

Kuşkucu  ve  çekingendi 

Dilar  Dirik,  bu  tezi  yazmaya  karar  verdiğinde  karşılaştığı  tepkileri  ise  şöyle  anlatıyor:  "Arkadaşlarım  çok güzel  tepkilerverdi.  İtalyan,  İngiliz,  Suudi  Arabistanli, Alman,  Hint,  Amerikali,  Mesikali  vb.  yani  bir  sürü farklı  kültürlerden  gelen  arkadaşlarım  çok  ilgi  duydu 


ve  daha  çok  bilgi  istediler.  Benim  tezimle  ilgilenen profesör  ilk  başta  çok  kuşkucu  ve  çekingendi  'ya  bu kadınları  sırf  bomba  olarak  kullanıyorlarsa?  Kadınları kolayca  kandırıp  amaçları  doğrultusunda  kullanıyor lardır  belki?'  gibi  şeyler  söyledi.  Ama  sonradan  Kürt sorununu  hiç  bilmediğini  itiraf  etti.  Ben  ona  bilgi  verdikten  sonra  ve  yazılarım  ilerledikçe  daha  çok  sempati  ile  baktı.  O'da  PKK'de  ki  kadınların  mücadelesini çok  ilginç  ve  şahane  buldu." 

Tezini  hazırlarken  herkesin  kendisine  yardımcı olduğunu  belirten  Dirik  devamla;  "bana  kitap verenler  oldu,  kaynak  önerenler,  kendi  görüşlerini  paylaşanlar  çok  oldu.  Anja  Flach’in  'Frauen  in der  Kurdischen  Guerilla'  (Kürt  Gerilla  Kadınlar) kitabı  bana  ilk  aşamalarda  çok  yön  verdi.  Bundan hariç  "kadın  ve  savaş"  konusunda  değişik  feminist  bakış  açıları  benim  teorik  anlayışım  için  faydalı  oldu.  Ayrıca  Abdullah  Öcalan 'mn  kadınlar üzerine  değişik  kitaplarda  yer  alan  değerlendirmelerini  kaynak  olarak  kullandım. 

Ama  benim  için  en  büyük  yardım  eskiden  gerilla’da  olan  bir  kadın  arkadaştı.  O  benimle  bir  kaç saat  geçirdi.  Kürt  kadının  mücadelesini  ve PKK'nin  rolünü  çok  güzel  anlattı.  Onun  bir  kadın, savaşçı  olarak  bana  en  iyi  perspektifi  verebileceğini  biliyordum  ve  tezimle  ilgili  kendi  anlayışımı çok  daha  yoğunlaştırdı  ve  güçlendirdi"  dedi. 


Fransa’da  yeni  nesil  radikalleşiyor 

Fransa’da  yapılan  son  araştırmaya  göre dindar  ve  Ateist  gençler  oranının  giderek arttığını  ortaya  koydu.  Ulusal  Demografik Araştırmalar  Merkezi  (İNED)  tarafından  gerçekleştirilen  araştırmada  Fransa  ‘da  islamın  ikinci  din olduğuna  vurgu  yapıldı.  Müslüman  sayısının  2,1 milyon  olduğu  belirtilirken  bunun  Fransa  nüfusuna  oranının  da  yüzde  3,2  olduğunun  altı  çizildi. 
Müslümanlar  içinde  düzenli  olarak  dini  vecibelerini  yerine  getirenlerin  800  bini  bulduğu  belirtilirken,  özellikle  yeni  nesil  içinde  artan  muhafazakarlık  oranlarına  dikkat  çekildi. 

Yapılan  araştırmada  Fransa’daki  Katoliklerin  ora- 


nınındaki  hızlı  düşüşe  de  vurgu  yapıldı.  1966’da Fransa’daki  Katoliklerin  oranı  yüzde  80  iken,  son yapılan  araştırma  da  bu  oran  yüzde  51’e  geriledi. 
Katolikler  içerisinde  Kiliseye  düzenli  gittiğini  söyleyenler  ise  sadece  yüzde  5’de  kaldı. 

Katolik  ve  Müslümanların  karşılaştırıldığı  araştırmada  düzenli  dini  vecibelerini  yerine  getirdiğini söyleyen  Katoliklerin  yüzde  65’inin  50  yaşından yüksek  olduğu  aktarıldı.  Müslümanlarda  ise  dini vecibelerimi  yerine  getiriyorum  diyenlerin  yüzde 75’i  50  yaşından  küçük.  İNED’in  yaptığı  araştırma, 

Fransızlar  arasında  Ateist  oranının  da  giderek  yükseldiğini  ortaya  koydu.  Hiçbir  dine  inanmadığını  söyleyenlerin  oranının  yüzde  35’e  yükseldiği  belirtildi. 
18-24  yaş  aralığındaki  gençlerin  ise  yüzde  63’ü  kendisini  ateist  olarak  tanımladı.  •  Haber  Merkezi 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Ensestin  kurbanları:  Çocuklar 

Tarihsel  gelişim  süreci  içinde  ensest  birçok  kavim  içinde  tabu  olarak  görülmüştür.  Ana  eksenli  bir  toplumda totem  kurallarının  en  katı  ve  cezai  yaptırımı  olanı,  kız  ve  erkek  kardeşler  arasındaki  cinsel  ilişkidir. 


•  Döne  GÜZEL 


İnsanların  kendisini  dışında  ele  aldığı  görmek  ve duymak  istemediği  konuların  başında  cinsel  istismar  veya  ensest  geliyor.  Hemen  hemen  tüm  toplumlarda  tabu  olarak  ele  alınan  ensest,  yaşandığında kaçınılmaz  yaralara  yol  açan  bir  vakadır.  Psikolojik  ve fiziksel  açıdan  büyük  tahribatları  yaratan  cinsel  istismarın  gelişim  seyrini,  yarattığı  tahribatları  ve  sonuçlarını ele  almak  istedim  fakat  konuyu  araştırırken  ensest  vakalarına  dair  ciddi  verilere  ulaşamadım.  Bu  sonuç  ensestin toplumsal  tabularla  ele  alınıyor  olmasını  ve  dokunulamazlığını  göstermesi  bakımından  bizlere  önemli  bir  veri sunmaktadır.  Bununla  beraber  ensest  yasal  olarak  da zor  kanıtlanan  bir  olgudur  ve  gizlilik  içinde  gerçekleşir. 
Çoğunlukla  aile  içinde,  birinci  derecede  akrabalar  arası cinsel  ilişki  ile  gerçekleşen  ensestin  çoğu  kez  tek  görgü tanığı  sadece  yaşayanın  kendisidir.  Bu  ailenin  dokunulmazlığı  ile  de  bağlantılıdır  ve  bu  kutsal  çatının  devamlılığı  için  sistemlerin  gerekli  gördüğü  bir  yaklaşım  biçimi olarak  ele  alınabilir. 

Ana  eksenli  toplumda  yasak 

Tarihsel  gelişim  süreci  içinde  ensest  birçok  kavimde tabu  olarak  görülmüştür.  Ana  eksenli  bir  toplumda totem  kurallarının  en  katisı  kız  ve  erkek  kardeşler  arasındaki  cinsel  ilişkidir.  Ana  soylu  klan  topluluklarında anne-oğul  arasındaki  ilişki  en  az  kardeşler  arasındaki ilişki  kadar  yasaklı  ve  tabu  olarak  karşılanmaktadır. 
Ancak  ataerkil  aileye  geçişte  olaylara  yaklaşımda  da  bir farklılık  ortaya  çıkmaktadır.  Babanın  fizyolojik  gerekliliğinin  anlaşılması  ile  doğan  ataerkil  aile  yapısının  iki temel  kavrama  dayandığı  görülmektedir.  Bunlar;  1. 
iktidar  tutkusu,  2.  Dölün  devamıdır. 

Soygeliminin  baba  soyundan  takip  edilmeye  başlanması,  tek  eşliliğin  gelişmesi,  mirasta  çocukların öncelik  kazanması,  kız  ve  kadınların  da  mirasçı  olarak kabul  edilmesi  ile  soylar  dikkate  alınmadan  ancak  çok yakın  kan  akrabaları  arasındaki  evlenmeyi  yasaklayan serbest  evliliğe  giden  aşamaya  gelinmiştir.  Ataerkil ailede,  çocukların  kimden  doğduğu  değil  aynı  zamanda  kimden  geldiği  de  önem  kazanmaya  başlamış  ve baba  da  anne  kadar  çocuklar  üzerinde  söz  sahibi konumuna  gelmiştir.  Bunun  sonucunda  da  ana  eksenli  aileden  farklı  olarak  babanın  da  çocuklar  üzerindeki her  türlü  cinselliğe  yönelik  eylemi  ensest  kavramı  içinde  değerlendirilmeye  başlanmıştır.(Özün,  M.N  1983) 

Yerleşik  yaşamda  ensest 

Ensest,  1000’lerce yıldan  beri  bazı  istisnalardışında tabu  olarak  kalmıştır.  Tarihsel  açıdan  bakıldığında  Peru, Mısır  ve  Japonya’da  kraliyet  ailesinin  saflığını  korumak için  bu  yolun  meşru  olarak  kullanıldığı  görülmektedir. 
Sofokles’in  Kral  Oidipus  tragedyasında  Oidipus’un  istemeyerek  babasını  öldürdüğü  sonra  da  öz  annesi  ile evlendiği  ve  Oidipus’un  da  gerçeği  öğrenince  gözlerini kör  ederek  kendini  cezalandırdığı  anlatılır.  Eski  Yunan mitolojisinde  iki  tanrı  kardeş  Zeus  ile  Hera’nın  cinsel  ilişkide  bulunmaları  çok  doğal  bir  olay  olarak  anlatılmaktadır.  Eski  Mısır  papirüslerinde  de  gene  iki  kardeş  tanrı olan  üziz  ile  Osiris  aralarında  çiftleşerek  Horos’u  yaratırlar.  Roma  imparatorluğu  döneminde  Kral  Guarthigirmus’un  kızı  ile  evlenerek  bir  oğul  sahibi  olduğu  tarih kitaplarında  belirtilmektedir.  İskoçya’da  bilinen  en  eski kavim  olan  Dikten’lerde  erkeğin  kız  kardeşiyle  yatarak  bir çocuk  sahibi  olması  ve  üvey  oğulların  üvey  annelerinden çocuk  sahibi  olmaları  çok  doğal  karşılanan  bir  eylemdi.  Mısırlıların  da  eski  dönemde  kardeşler  arası  evlilikleri yeğledikleri  papirüslerden  çıkartılan  metinlerde  belirtilmektedir.  Firavunların  kardeşleriyle  evlenmeleri  tanrısal sıfata  en  uygun  evlilik  olarak  kabul  edilmekteydi. 
Perulular  ve  Havvaililerin  de  kan  saflığını  korumak  için akraba  evliliği  yaptığı  bilinmektedir. 

Ancak  tek  tanrılı  dinlere  geçiş  ile  de  birlikte  ensest tabu  olarak  ele  alınmaya  başlar.  Özellikle  iktidar  ve soyun  devamı  içinde  yakın  akraba  evlilikleri  devre  girer. 

Nasıl  fark  edilir 

Ana  eksenli  toplumda  ensest  en  katı  tabu  iken  ataerkillikle  beraber  mitoljilerle  günümüze  olağan  kutsal birleşme  ye  sonrasında  da  hukuk  kurallarıyla  cinsel istismar  olarak  kabul  görmüştür.  Ensest  yasak  olmasına  karşın  günümüzde  de  yoğunca  karşılaşılan  fakat üstü  örtülen  şiddet  türlerinden  biri  olmaktadır.  Bu vakaların  çoğu  tesadüfen  başka  bir  araştırma  veya  bir 


hastalığın  semptomlarının  araştırılması  sırasında  ortaya  çıkmaktadır.  Çoğunlukla  annelerin  çocukların  okuldaki  davranış  problemlerinin  sonucu  bir  uzmana  götürmeleri  sırasında  yapılan  araştırmalarda  ortaya  çıkmaktadır.  Olayın  kurbanlarının  suçluluk,  utanma  ve  dışlanma  korkuları  olayın  bildirilmemesi  ve  gün  ışığına  çıkmamasına  neden  oluyor. 

Ensest  genellikle  aile  içi  bir  sır  olarak  görülmektedir. 
Çocuk  istismarını  engelleme  çalışmaları  arttıkça  ensestin  gizlenmesi  gittikçe  zorlaşmaktadır.  Ensest  olayları çok  sık  olan  bir  olay  olmasına  karşın,  bildirilmemesi yüzünden  çok  az  görülen  bir  olay  olarak  değerlendirilmiştir.  Ensest  ile  ilgili  yanlış  görüşlerin  (mitler)  yaygın olması  olaya  net  tanı  koydurmayı  engellemektedir. 
Bunlar:  a)  Ensest  çok  nadir  görülen  bir  olaydır,  b) Olaydan  kurban  çok  az  zarar  görür,  c)  Olayın  aydınlatılmasında  çocukların  üzerine  gitmemek  gerekir.  Bu  çok büyük  psikolojik  zedelenmeye  yol  açar.  Olaydaki  gerçek ile  fantezinin  ayırımını  yapmak  belli  yaş  gruplarında oldukça  güçtür.  Özellikle  küçük  çocuklarda  gerçek  ile fantezinin  ayrımını  yapmak  daha  da  güçleşmektedir. 
Çok  küçük  çocuklar  bu  yüzden  o  dönemlerde  olan  olayların  gerçek  mi  yoksa  fantezi  mi  olduğuna  tam  olarak karar  veremezler.  Ayrıca  unutma  mekanizması  iyi  annebaba  imajını  yıkmamak  için  devreye  girerek  olayın  unutulmasını  sağlayabilir.  Ensest  vakalarında  yapılan  araştırmalar  daha  çok  Batı  merkezlidir.  Dolayısıyla  Batı’da  ki çekirdek  aile  ile  Ortadoğu’da  ki  çekirdek  aileler  arasında farklılıklar  mevcuttur.  Batı’da  verilerin  çoğu  baba  ve  üvey babaları  işaret  ediyor.  Ortadoğu’da  ensest  ile  ilgili  veriler hemen  hemen  yok  denilecek  kadar  az.  Ensest  vakalarında  genellikle  cinsel  istismarda  35-  40  yaşlarında,  cinsel istismara  uğrayan  ise  5- 16  yaş  arasında  olduğu  görülmektedir.  Genellikle  cinsel  istismarın  8  yıl  sürdüğünü, kronolojik  yaş  sırasına  göre  de  büyükten  küçüğe  olayın devam  ettiği  görülmektedir.  Bu  vakalara  maruz  kalanlar ise  daha  çok  kız  çocuklardır. 

Ensestci  aile  sistemi 

Ensest  yaşayan  ailelerde  en  sık  rastlanan  özellikler izolasyon,  evlilik  uyumsuzlukları  ve  en  belirgin  özellikte sosyal  izolasyondur.  Bu  tip  ailelerde  emosyonel  ve  cinsel  gereksinimlerden  dolayı  aile  bireyleri  birbirlerine kenetlenmişlerdir.  Ama  aile  bireyleri  birbirlerine  gerçek desteği  sağlayamazlar,  ayrıca  ağır  güvensizlikten  dolayı da  birbirlerine  aşırı  bağımlılık  gösterirler.  İletişimin bozulduğu  gözlenir.  Ensest  olayı  duyulduktan  sonra ailenin  iyice  izole  hale  geldiği  gözlenir.  Çocuğun  duygusal  gereksinimlerini  bulunduğu  küçük  ortamında  arama eğilimine  karşılık,  ensest  olgusunun  yaşandığı  ailelerde oluşan  izolasyon  bunu  iyice  daraltarak  çocuğu  sadece aile  ortamına  bağımlı  kılar.  Aile  bu  olayı  sır  olarak  saklamayı  yeğler,  böylelikle  dış  ortamlarda  maruz  kalınacak travmadan  kendisini  korumaya  çalışır.  Böylelikle  tüm ailenin  bireyleri  bir  boyutta  istismara  katkıda  bulunan bir  rol  üstlenir.  Yaşayan  ensest  vakalarında  anneler yaşadıkları  topluma  ve  içinde  bulundukları  psikolojilere göre  tavır  alırlar.  Özellikle  Ortadoğu  merkezli  toplumlarda  anneler  gelecek  olan  toplumsal  baskıları  ele  alarak 


ensesti  gizlemeye  çalışırlar.  Birçok  vakada  da  anne  başvurduğu  kurumlara  bunu  açık  ifade  eder.  Birde  anne geçmişte  tanık  olduğu  veya  yaşadığı  ensestten  dolayı bu  durumu  farklı  ele  alır.  Burada  annenin  en  sık  kullandığı  savunma  mekanizması  inkar  (denial)dır.  Böyle  bir anne  kurban  kızına  karşı  genellikle  destekleyici  değildir ve  bu  durumu  inkar  eder.  Bu  inkar  ise  kökeninin  çok derinde  olması  nedeniyle  kınlamaz. 

Batı’daki  araştırmalarda  ensest  vakalarında  babalar ön  plana  çıkarken,  Ortadoğu’da  ailenin  geniş  olması nedeniyle  abi,  dayı,  amca,  enişte  vb.  vakalar  daha  fazla ön  planda.  Ensest  vakalarında  ensestci  erkeklerin çoğunun  olayda  kendisinin  de  ensest  kurbanı  olduğu görülmektedir.  Ensestçilerin  çoğu  kontrolcü,  baskın kişilik  sahibidirler.  Fakat  bu  baskın  kişilik  maskesi  altında  paranoid  korkular  (Genç  erişkinlik  döneminde  başlayan;  başkalarının  davranışlarını  kötü  niyetli  yorumlayan,  güvensiz,  kuşkucu,  haksızlığa  dayanamayan,  kıskanç,  kavgacı  yapıda  insanlardır.)  ve  cinsel  saplantılarla  yüklü  bir  kişilik  hüküm  sürer.  Ensestte  çocuk  bir  kurban  olarak  değerlendirilmelidir.  Yates’in  (1982)  tanımına  göre  çocuklar  kurbandırlar,  çünkü  karar  alma sürecinde  ne  sorumlulukları  ne  de  katılma  kapasiteleri vardır.  Çoğu  ensesti  pasifçe  kabullendiğinde  ya  da  aktif olarak  katıldığında,  çocuğun  davranışını  açıklamak  için aile  sisteminin  dinamiklerini  incelemek  gerekir. 
Başlangıç  noktası  olarak,  ailenin  çocuğa,  ensesti  kabul etmekten  başka  gerçek  seçenek  vermediği  görülecektir.  Rol  modellerinin  yokluğu  ve  çocuğu  koruyacak başka  birinin  olmaması  da  dikkati  çeker.  Bu  bağlamda çoğu  ensest  ilişkisinin  yıllarca  sürmesi  şaşırtıcı  değildir. 
Çocuğun  pasif  şekilde  ilişkiye  katılmasının  başka  bir sebebi  de  ayrılık  ve  kaybetme  korkusudur.  Bu  çocukların  çoğu  ayrılık  ve  kayıp  acısını  zaten  yaşamışlardır  ve daha  fazla  kayıp  tehdidine  karşı  çok  hassas  durumdadır.  Böylece  eğer  aileyi  bir  arada  tutabileceklerine  inanırlarsa  enseste  boyun  eğerler.  Çocuklar  açısından incelediğimizde  önemli  noktalardan  birisi  de  küçük yaşlardaki  çocukların  erotik  dokunuşla  sevgi  ve  dostluk dokunuşunu  ayırt  edememeleridir. 

Uzun  dönemde  etkileri;  Ensest  kurbanlarının büyük  bir  kısmı  daha  sonraki  yaşamlarında  sağlıklı güven  ilişkisini  kurmakta  çok  zorlanmaktadır.  Buna bağlı  olarakta  yakın  arkadaşlıklar  kurmakta  sorunlar çıkmakta  ve  bir  yabancının  gösterdiği  yakın  ilgi  kendini  soyutlama  ya  da  hemen  ortamdan  kaçma  tarzın¬ da  davranışlar  görülmektedir. 

Aseksüel  veya  homoseksüel  yaşam  tarzını  seçerek gelecekteki  olası  cinsel  ilişkilerdeki  travmadan  kaçınma¬ ya  çalışmakta  başka  bir  yöntemdir.  Ensest  kurbanlarının yaklaşık  olarak  hepsinde  karakter  bozukluklarının  gelişmesinin  sebebi  sosyal  tabuların  ve  yasaklamaların  en güçlüsü  olan  enseste  maruz  kalmaları  sonucu  tüm  değer yargılarının  önemini  yitirmesi  ve  anlamını  kaybetmesi gelmektedir.  Tüm  bunların  yanı  sıra  ensestin  büyük  bir tabu  olarak  ele  alınması  ailelerin  ilk  planda  inkar  ve  suçluluk  duygulanmaları  normal  karşılanmalıdır.  Bu  yüzden ilk  temaslar  destekleyici  olmalı,  istismar  edene  duyulan olumsuz  duygular  frenlenmek,  çocuğun  güvenliği  öncelikle  gözetilmelidir.  Eğer  erişkin  tedaviyi  reddediyorsa, 


çocuk  geçici  bir  bakım  evine  yerleştirilmelidir.  Olay  sonrası  çocuğun  tıbbi  ve  psikiyatrik  muayeneleri  yapılmalı, özellikle  jinekolojik  muayenenin  travmatik  etkisi  unutulmamalıdır. 

Ensest  verileri 

Görülme  sıklığı  üzerinde  çok  sağlıklı  bir  değerlendirme  yoksa  da  çeşitli  çalışmalarda  bazı  rakamlar  söz konusu  ve  rakamlar  ürkütüyor. 

‘Çok  sayıdaki  çalışmacıya  göre  cinsel  istismarin rapor  edilme  oranı  %  6-12  arasındadır  (Elliott,1994; Russell,1988;  Saunders  ve  ark,  1989). 

‘Yapılan  çalışmalarda  yaşanan  istismarı  saklama süresi  çok  uzundur.  Kadınların  ve  erkeklerin  %40 1  olaydan  hemen  sonra,  %  24  kadın  ve  %14  erkek  daha  sonra, kadınların  %  36’sı,  erkeklerin  %  46  ’sı  yapılan  araştırmanın  dataları  toplanana  kadar  yaşadıkları  cinsel  istismardan  kimseye  söz  etmemişlerdir  (Finkelhor  ve  ark  1990). 

‘Çocuklara  istismarla  ilgili  doğrudan  soru  sorulduğunda  başlangıçta  genellikle  red  ederler.  Çocukların %75’inin  inkar  ettiği  yanlızca  %11  inin  başlangıçta inkar  etmediğini  gösteren  çalışmalar  vardır.  Çocukların %8-22’si  gerçek  cinsel  istismar  öyküsünü  bildirdikten daha  sonra  olmadığını  söyleyip  ifadelerini  geri  almışlar (Elliott  ve  Briere,  1994;  Sorensen  veSnow,1991). 

‘Amerika’da  her  on  evden  birinde  ensest  yaşandığı  belirtilmektedir.  Yaşanan  cinsel  istismarların  %50- 
80  i  bildirilmiyor. 

‘Yapılan  çalışmalarda  ensest  çok  erken  yaşlarda bebeklikten  başlamakta  ve  uzun  yıllar  sürmektedir.  Crime  Prevention  Committee  Report  (CPCR,  1995)  da  cinsel  istismarın  çocukların  %  55  inde  5-10  yaş  arasında, %40  ında  10-16  yaş  arasında  başladığı  bildirilmektedir. 

‘Amerika  Adalet  Bürosu  cinsel  istismar  mağdurlarının %  20’sinin  babası  tarafından  istismar  edildiğini  belirtmiş. 
Finkelhor  (1994)  1  milyon  Amerikalının  baba-kız  ensesti  mağduru  olduğunu  ve  her  yıl  16.000  yeni  vaka  olduğunu  belirtir.  Amerikan  Suç  Önleme  Komitesinin  raporunda (Crime  Prevention  Committee  Report-CPCR,  1995)  saldırganların  %31  i  baba-üvey  babadır. 

‘Kanada  adalet  istatistikleri  merkezine  göre (2002)  çocuklara  yönelik  cinsel  istismarcılerın %39’u  ana-babalar,%32  si  kardeşler,  %28’i  geniş aile  üyelerinden  oluşmakta. 

‘VVHO’nın  gelişmiş  ve  gelişmekte  olan  ülkelerle  yaptığı  çok  uluslu  çalışmalarında  kadınların  %1-21’i  15 
yaşından  önce  baba  veya  üveybabadan  başka  erkek aile  üyeleri  tarafından  cinsel  istismara  uğradıklarını  bildirmişlerdir  (WHO,  2005) 

‘VViehe,  (1998)  8  kadından  birinin  14  yaşından önce,  6  kadından  l’inin  18  yaşından  önce  ensest yaşamış  olduğunu  bildirmekte. 

‘istismar  süresi  uzadıkça  istismarin  biçimi  de değişmeye  başlar,  saldırgan  cinsel  yakınlığını  derece derece  arttırır  (Beliner  ve  Conte,  1990).  Klinik  örneklerin  %  75’inde  ve  klinik  olmayan  örneklerin  yarısından  fazlasında  çoğul  istismarlar  (çok  kişi  taradından  istismar  edilmesi)  oldukça  sık  görülmektedir. 
(Conte  ve  Schuerman  1987,Elliot  ve  Briere,  1994). 
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Çocuğun  yaşam  algısı 


Her  birey  gerçeği  kendine özgü  algılar.  Çocuk,  gerçekliği  özgün  ve  yaratıcı  biçimde  algılar.  Algılamasına  göre yaşamın  anlamını  belirler. 

•  Sidar  MAVA 


Duygular  soyuttur.  Sadece  söz  konusu  duyguyu  hisseden  birey  tarafından  fark  edilebilir. 
Diğerleri  tarafından  fark  edilemedikleri  için de  ölçülebilir  değildirler.  Öte  yandan  duygular,  davranışlarımızı  etkileyecek  boyuttadır.  Onları  somut  etkileriyle  fark  ederiz.  Dikkat  edilirse  duygular  fark  edilme noktasında  soyut  zihinsel  algı  iseler  de  davranışlarımızı  yönlendirici  etkileri  oldukça  somuttur. 

Biz  yetişkinler,  duyu  sisteminden  duygusal  hafızaya  yani,  bir  diğerinin  duyularını  anlamaktan  onların  duygularını  da  anlamaya  uzanan  zihinsel  yapılara  sahibiz. 

Kendi  farkındalığını  kazanmak 

Yapılan  araştırmalar,  tüm  bu  yapıların  doğumdan sonra  belli  süreçler  dahilinde  kazanılmakta  olduğunu ortaya  koymaktadır.  Soyut  zihinsel  algı  sistemlerinin birbiri  üzerine  inşa  edildikleri  ve  bir  alt  sistem  kazanılmadan  bir  diğerinin  kazan ılamayacağı  bilinmektedir. 
Her  bir  sistem,  belli  süreçler  dahilinde,  yani  belli  yaşlarda  kazanılır.  İnsana  özgü  beş  duyu,  görme,  işitme, dokunma,  tatma  ve  koklamadır.  Bunlar,  çevrenin  birebir  farkındalığını  beyne  taşıyan  sistemlerdir.  Çevresel gerçekler  bu  beş  duyu  sayesinde  fark  edilir. 

Bir  diğerinin  de  kendi  gibi  bir  canlı  olduğunu  fark edebilmek  için  öncelikle  kendi  farkındalığını  kazanmak  gerekir.  Bu  farkındalık  ilk  3  yaşın  sonunda,  çocuğun  ellerini,  ayaklarını,  saçlarını  ve  vücudunun  cismen varlığını  algılaması  ile  başlar.  O  nedenle,  bu  dönemde çocuk,  kendine  ait  olarak  algıladığı  saç  ve  tırnak  kesi¬ 


mine  karşı  çıkar.  Saçı  ve  tırnağının  kesilmesinin  acımayacağı  ya  da  kesilse  de  tekrar  uzayabileceğini  algılamakta  zorlanır.  Bu  yapıları,  kolu-bacağı  gibi  kendine ait  ve  kesildiğinde  bir  daha  kazanılamaz  dokular  olarak  algılar.  İç  organlardan  gelen  ihtiyaç  bildiren istekler,  çevresel  kurallara  göre  birey  tarafından yaşam  adına  öncelikli  olarak  algılanır.  O  nedenle, istekleri  gerçeklerin  altına  çekmek,  önemli  bir  gelişme  aşamasıdır.  Bu  aşamada,  kendisinin  ve  çevresi¬ nin  farkındalığı  ile  birlikte  çocuk,  bir  başka  olguyu daha  fark  eder;  Diğerlerinin  de  tıpkı  kendisi  gibi zihinsel  soyut  yapıları  olabileceğini. 

Mutluluğun  resmi 

Yaratıcı  etkinlik  içindeki  çocuk,  yan  yana  koyduğu  renkleri,  nesneleri,  parçaların  düzlemlerini  bir ölçüye  kadar  akılcı  bir  biçimde  yapmaktadır.  Bu  edinimin  büyük  bir  bölümüne  ise  sezgiler  eşlik  etmektedir.  Geçmiş  yaşantıların  depolandığı  “  biliş  öncesi” düşünce,  ön  yaşantı  ve  gözlemler  birbirine  eklenerek  çocuğun  öz  yaşamını  oluşturmaktadırlar.  Çocuk belli  bir  yaşantının  resmini  çizerken  bu  birikimden seçmeler  yapmaktadır.  Bu  seçme  işlemine  de  biliş öncesi  düşünme  süreçleri  eşlik  etmektedir.  Hayal gücü,  tepi,  us  dışı  ve  bilinçaltı  öğelerin  ya  da  sezgilerin  sanat  eseri  yaratılması  ya  da  bilimsel  buluş  olabilmesi  imgelemin  akıl  tarafından  yönetilmesi  gerekmektedir.  Ancak,  bu  durumda  yaratıcı  eylemin  bir parçası  olan  imgelemler;  sembol  ya  da  kavramlarla zenginleşip,  duyum  ve  uslarla  birleşerek  yeni mecazlar  halinde  sonuçlanabilirler.  Bir  resim  öğretmeni,  öğrencilerine  ödev  olarak  mutluluk  konusunu vermiş;  “Mutluluğu  çizin!”  demiş.  On-on  beş  yaş  arasındaki  çocuklar  cıvıl  cıvıl  renklerle  harika  şeyler yapmışlar  mutluluğu  anlatan...  Örneğin  bir  tanesi, mavi  göğün  altında  sapsarı  buğdayların  hasadı  olarak  simgelemiş  mutluluğu...  Bir  başkası,  başları bulutlar  içinde  öpüşen  upuzun  iki  zürafa  çizmiş...  Bir diğeri,  birbirine  gülümseyen  bir  kızla  bir  erkek... 
Kocaman  sımsıcak  bir  somun  ekmek  çizmiş  başka bir  öğrenci.  Sonunda  öğretmen  de  coşup  öğrencilerine  katılmış,  o  da  mutluluğu  soba  üstünde  fıkır  fıkır kaynayan  bir  çaydanlık  olarak  resmetmiş. 
Dolayısıyla  çocuklar  kendi  duygu  ve  düşüncelerini onlara  olanak  sağladığında  en  iyi  şekilde  anlatırlar. 


Algıda  anne  çocuk  ilişkisinin  önemi 

Çocuğun  fiziksel  ve  zihinsel  gelişiminin  henüz tamamlanmadığı  erken  çocukluk  döneminde  çevresiyle  iletişimi  büyük  bir  önem  taşımaktadır. 
Duyuların  yoğun  olarak  kullanıldığı  bu  dönemde çocuk  kendisi  ve  çevresini  algıladıklarıyla  anlama, kavrama  ve  sınıflandırma  çabasındadır. 

Buna  göre  Anne-babalar,  çocuklarının  dünyayı algılama  tarzını,  dünyayı  nasıl  gördüklerini  keşfederek sağlıklı  bir  kişilik  gelişimi  sağlayabilir,  iletişimlerini güçlendirebilirler.  Bebeğin  kendi  benliğini  ve  çevresini  algılamasında  en  önemli  etmen  ise  hiç  kuşkusuz annesiyle  arasındaki  iletişimdir.  Anne  bebek  arasındaki  sıcak,  güven  dolu  ilişki,  onun  ihtiyaçlarının  yerinde,  uygun  olarak  karşılanması,  bebeğin  kendini değerli  bir  varlık,  çevresini  de  güvenilir,  değer  veren bir  çevre  olarak  algılamasını  sağlar.  Bebeğin  kendini 


açıldığını  tahmin  etmiş,  avukatları  gelmeden  de  görüşmelere  çıkmamıştır.  Açlık  grevleri  için  gerçekleşen  bölgesel mitingler  her  ne  kadar  sesi  duyurma  noktasında  etkili olmuşsa  da  toplumsal  direniş  noktasında  asıl  darbe  7’den 70’e  tüm  halkın  her  akşam  sokaklara  inmesi  ile  vuruldu. 

BDP’nin  geçtiğimiz  yıl  Mart  ayından  bu  yana  çözüm çadırları  ile  başlatıp  kitlesel  yürüyüşlerle  yükseltmek  istediği  demokratik  halk  direnişi  açlık  grevlerinin  yarattığı zeminde  gerçekleşen  ışık  kapama  eylemleri  ile  amacına yaklaşmıştır.  Işık  kapama,  tencerelere  vurma  ile  başlayan akşam  eylemlerin  çok  geçmeden  evden  sokağa  akıp,  arabalarla  trafiği  tıkayıp  tüm  kenti  birlik  enerjisi  ve  kaos  ile  bir isyan  haline  dönüştürdüğünü  izledik.  17  ayrı  kentten  Diyarbakır’a  yığılan  zırhlı  askeri-polis  araçları  ile  yüzlerce özel  harekât  timi  devletin  OHAL  ile  bile  nasıl  çaresiz  kaldığını  gözler  önüne  serdi.  Polis  araçlarının  sokak  sokak  gezerek  “Işık  kapama  eylemi  suçtur”  anonsları  yapması  ve hatta  korna  çalan  yüzlerce  araca  ceza  kesip,  onlarca  insanı  gözaltına  alması  ise  eylemin  devam  etmesi  halinde  çözümü  devlete  nasıl  dayatacağının  da  kayıtlı  nişanesi  oldu. 

Türkiye  ve  Kürdistan’ı  aşarak  Avrupa’ya  ve  Güney Kürdistan’a  uzanan  mücadele  dalgası  AKP  hükümetini geceler  süren  toplantılara  sürükledi. 

Abdullah  Öcalan’ın  kardeşi  Mehmet  Öcalan  ile  gerçekleştirdiği  görüşmede.  “Açlık  grevine  girenler  dışarıdakilerin  yapması  gereken  işi  ve  sorumluluğu  kendi üzerlerine  almışlardır”  diyen  Öcalan,  dışarıda  devam eden  ve  son  1  haftadır  özellikle  Diyarbakır’da  yüz  binlere  ulaşan  sivil  itaatsizlik  eylemlerinin  çeşitlenerek devam  edebileceğine  işaret  ediyor. 

Öcalan;  “Dışarıdakiler,  kendi  görev  ve  sorumluluklarını  zaten  zor  şartlarda  olan,  hasta  olan,  dört  duvar  arasındaki  tutsaklara  yüklemesinler”  derken  son  bir  buçuk  yıldır  tıkanan  sürecin  açılabilmesi  için  “ana  dilde  savunma” hakkı  için  mahkeme  boykotu  ile  başlayıp,  açlık  grevleri  ile devam  eden  eylemlerin  bir  bütün  olarak  tutsaklara  yüklenmesini  kabul  etmediğini  de  açıkça  deklere  etti.  “Bu eylem  yerini  bulmuş  ve  amacına  ulaşmıştır”  diyerek  tutsakların  Ana  dilde  savunma  hakkı’  ile  imralı’daki  tecridin sonlandırılması  noktasında  bir  müzakere  edildiğini  ve olumlu  sonuç  verdiğine  işaret  ediyor.  Öcalan,  kendisinin özgür  hareket  etme  koşullarının  sağlanabilmesi  ve  kalıcı çözüm  noktasında  anayasal  düzenlemelerin  başlaması için  açlık  grevleri  ile  başlayan  toplumsal  hareketliliğinin bir  üst  seviyeye  çıkarılması  gerektiğini  de  vurguluyor. 


anneden  ve  çevresinden  ayrı  bir  varlık  olarak  görmesi altıncı  aydan  sonra  gerçekleşir. 

Sonuç  olarak, 

Her  birey  gerçeği  kendine  özgü  algılar.  Çocuk,  gerçekliği  özgün  ve  yaratıcı  biçimde  algılar.  Algılamasına göre  yaşam  anlamını  belirler.  Çocuk  anlamı; 

•  kendine 

•  diğerlerine 

•  durumlara  atfeder.  Buna  göre  davranır  ve  böylece  kendine  has  bir“yaşam  sitili”  oluşur.  Bu  yaklaşım  ile bazen  uyum  elde  eder,  bazen  de  uyum  gösteremez. 
Çocukluk  dönemindeki  “ilk  deneyimler”, çocuğun kendisi,  diğerleri  ve  olaylar  hakkında  anlam  oluşturduğu  “kritik  yaşantılar”  dır. 

•  İlk  deneyimler  algıyı  oluşturur,  çocuğun  o  andaki ve  gelecekteki  hedeflerinin  oluşmasında  önemlidir. 

9  ayda  bin  292 
çocuk  öldürüldü 


Rusya’da  bu  yılın  ilk  9  ayında  bin  292 
çocuğun  öldürüldüğü  bildirildi.  Çocuk hakları  ile  ilgili  düzenlenen  toplantıda konuşan  Rusya  Başbakanı  Dmitri  Medvedev,  çocuklara  yönelik  şiddetin  önlenemediğini  ifade etti.  Medvedev,"  alınan  önlemlere  rağmen,  ciddi sorunlar  hala  devam  ediyor. 

Bu  yılın  9  ayında  sadece  çocuklara  yönelik  suç vakalarıyla  ilgili  yaklaşık  11  bin  soruşturma  başlatıldı.  Ve  bu  zaman  dilimi  içinde  bin  292  çocuk  öldürüldü."  dedi.  Rusya  Soruşturma  Komisyonunun  verilerine  göre  çocuklara  karşı  işlenen  suçların  başında cinsel  taciz  geliyor.  Daha  önce  de  parlamentonun  alt kanadı  Duma  Sağlık  Koruma  Komite  üyesi  Tatyana Yakovleva  yaptığı  basın  açıklamasında,  son  10  yılda Rusya’da  çocuklara  yönelik  cinsel  suçların  3-4  kat arttığını  söylemişti.  •  Haber  Merkezi 


Dünden  bugüne 


Dünden  bu  güne  değişen  ruh  halimle  yazımı yazarken  sevinçli,  hüzünlü,  bazen  ağlamaklı, bazen  gülerek  kendimi  buluyorum.  Evde  yalnızım  hayat  yoldaşım  cezaevinde.  Dün  bu  yazıyı  yazmak için  bilgisayar  başına  oturup,  sonra  bir  gün  daha  bekliyeyim  belki  de  bir  umut  doğar  diye  vazgeçmiştim. 

17  Kasım  Cumartesi  günü  saat  19.00  da  ışıklar  açılıp 
kapanırken,  her  sokaktan  tencere,  tava  sesleri  zılgıtlara karışırken  balkondan  içeri  girip  tam  15  dakika  sonra, haber  bültenlerinden  Kürt  Halk  Önderi  Abdullah  Öcalan’ın  açlık  grevlerinin  acilen  bitirilmesine  ilişkin  mesajlarını  okumak  inanılmaz  bir  mutluluk  kaynağı  oldu.  68  gün süren  her  anı  büyük  kaygılar  taşıyan  sürecin  sonlanmasını  müjdeleyen  bir  haberdi  bu,  tabi  ki  kararı  tutsaklar verecekti  fakat  Sayın  Öcalan’dan  böyle  bir  çağrı  gelmesi atılabilecek  adımlarında  habercisiydi.  Sonuçta  Sayın Öcalan’ın  çağrısını  esas  alındı  ve  64  tutsak  ile  12  Eylülde başlatılan  ve  10.bin  tutsak  ile  68  günü  geride  bırakan açlık  grevleri  ölümler  yaşanmadan  sonlandırıldı.  Tüm kesimlerin  rahat  bir  nefes  almasını  sağlayan  ve  halklar arasındaki  birlikte  yaşam  köprüsünün  onarılamaz  hale gelmesini  önleyen  olumlu  bir  gelişme  gerçekleşti. 

Evet  eylemin  kendisi  çok  ciddi  kamuoyu  yarattı.  Açlık grevlerine  başlanırken  dile  getirilen  taleplerde  sadece Kürt  Halkından  değil  tüm  Demokratik  kurumlardan, STK’lerden,  aydınlardan,  sanatçılardan  destek  geldi. 
Tüm  duyarlı  kesimler  Tayyip  Erdoğan’ın  kullandığı  dilin aksine  bu  açlık  grevinin  bir  şantaj  değil  haklı  talepler  için çözüm  yollarının  tıkandığı  yerde  kendi  bedenlerini ölüme  yatırarak  atılan  bir  çığlık  olduğunun  farkındaydılar.  Bu  açlık  grevi  sonunda  kaybedilebilecek  bir  canın Kürt-Türk  halkları  arasında  uçurumun  belki  de  kapanmamak  üzere  açacağı  yadsınamaz  bir  gerçeklikti. 

Kesin  bir  dille  ölümle  sonuçlansa  bile  talepler  karşılanana  kadar  eylemin  süreceği  mesajı  verildi.  Başbakan  ve yandaş  medyanın  tüm  karalama  kampanyalarına  rağmen inandırdıktan  uzak  en  küçük  insani  bir  yaklaşımı  sergilemeyen  bu  tutumlar  beklediklerinin  aksine  eylemcilere destek  büyüdü.  Erdoğan  en  son  “idam”  söylemiyle  çıktı sahneye .  Bedenlerini  kendi  istekleri  ve  hür  iradeleriyle ölüme  yatıranlara  mıydı  bu  mesaj  yoksa,  yıllardır  en  katı 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tecrit  koşullarında  halkına  önderlik  yapmak  için  direnen Öcalan  mı  etkilenecekti.  Aslında  yıllardır  siyaset  yapan Erdoğan  her  iki  tarafı  da  korkutamayacağını  çok  iyi  bilmesi  gerekirdi  ama  gündem  saptırmak  onun  en  iyi  yaptığı  işlerin  başında  geliyordu. 

Fakat  idamın  dile  getirilmesi  Kürtleri  belki  de  daha fazla  direnmeye  sevk  etmiş,  tek  vücut  olarak  sokaklara çıkmışlardı.  Sivil  itaatsizlik  eylemlerinin  en  fazla  katılımlı olanı  bu  açlık  grevleri  sırasında  gelişti.  Önceleri  ışık  kapama,  tencerelere  vurma,  zılgıt  çalmayla  başlayan  eylem sonraları  tüm  insanların  sokaklara  çıktığı,  arabaların  korna çalıp,  trafik  tıkadığı  bir  eyleme  dönüştü.  Artık  saatler 19.00  olduğu  zaman  Diyarbakır  başta  olmak  üzere  sokaklar  çınlıyordu.  Bu  eylem  sırasında  Kürtler  ceza  vermek  için "Zihni  Sinir”  projeleri  geliştirildi  ve  sonuçta  gürültü  cezaları  verildi.  Sonuç  protesto  gün  geçtikçe  büyüdü. 

Tüm  diyalog  talepleri  boşa  çıkarıldı.  Yapılan  görüşmelerde  haklısınız  ama  cümleleri  kuruldu.  Öcalan  üzerinde  ki tecrit  ağırlaştırılarak  devam  etti.  Anayasa  çalışmaları  ağır aksak  yürütüldü.  Anadilde  eğitim,  anadilde  savunma  hep ötelendi.  Anadilde  savunma  da  bir  mahkemenin  kabulü, diğer  mahkemenin  reddi  gibi  keyfi  durumlarla  karşılaşıldı. 

Gelelim  17  Kasım  akşamına  beklenen  açıklama Kürt  Halk  Önderinden  geldi,  sonra  hem  tutuklular,  hem de  PKK  bu  çağrıyı  esas  alacaklarını  açıkladılar.  Aynı günü  akşamı  polis  otolarından  ‘Öcalan  açıklama  yaptı, eylem  bitti  artık  evinize  gidin’  anonsları  gerçekten  trajikomik  bir  durumdu. 

Tecrit  öncesi  avukatlarına  verdiği  son  demeçlerde daimi  tekrarla  ve  ısrarla  “Diyarbakır,  Tahrir  gibi  olursa  bir haftada  sorun  çözülür”  diyen  Öcalan,  tecritten  ötürü  yüz binlerin  direnişini  her  ne  kadar  takip  edememiş  olsa  da devletin  İmralı’ya  kendisine  gidebilmesinin  önünü  nasıl 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Vajinal  mantar 


Haber  MERKEZİ 


Vajinal  mantar  enfeksiyonları  ilk  kez  1849 
yılında  gebe  bir  kadında  tanımlanmıştır. 
Erişkin  kadınların  yaklaşık  %75'i  yaşamlarının  herhangi  bir  döneminde  en  az  bir  kez  mantar enfeksiyonu  geçirirler 

Çoğu  kez  gebelik,  antibiyotik  kullanımı  gibi nedenlerle  ortaya  çıkan  bu  durum  tedaviye  kolay cevap  verir.  Ancak  kronik  vajinal  mantar  enfeksiyonu hem  cinsel  hem  de  psikolojik  sorunlara  yol  açabilir. 
Vajinal  mantar  enfeksiyonlarına  yol  açan  mikroorganizmalardan  en  sık  görüleni  Candida  Albikans  adı verilen  bir  maya  hücresidir.  Vakaların  %67-95'inde bu  mantar  hücresi  sorumlu  olarak  bulunduğundan, vajinal  mantar  enfeksiyonları  genelde  vajinal  kandidiyazis  şeklinde  tanımlanır. 

Candida  Albikansın  vajinada  zaten  normalde bulunan  bir  organizma  mı  olduğu  yoksa  belirti  vermeyen  kadınlarda  saptandığında  mutlaka  tedavi edilmesi  gereken  bir  patojen  mi  olduğu  günümüzde dahi  açıklığa  kavuşturulamamış  bir  sorudur.  Erkek semeninde  üretilemediği  için  cinsel  yolla  bulaşan  bir hastalık  olarak  kabul  edilemez.Ancak  yapılan  araştırmalarda  eşlerin  benzer  tipte  mantar  hücresi  taşıdıkları  saptandığı  için  pekçok  hekim  tedavide  eş  tedavisi  de  uygulamayı  uygun  görmektedir. 

Vajinal  mantarı  ortaya  çıkartan  etkenler 

Antibiyotikler  ve  gebelik  mantar  hastalığına neden  olan  bakterinin  çoğalmasına  zemin  hazırlayan  en  önemli  etkenlerdir.  Bunun  yanında,  bağışıklık  sistemini  zayıflatan  her  türlü  hastalık  ve  ilaç  da vajinal  mantar  oluşmasını  kolaylaştırmaktadır.  Gebelikte  mantar  oluşumuna  daha  sık  rastlanmaktadır.  Bunun  nedeni,  gebelikte  meydana  gelen  hormonal  değişikliklere  bağlı  olarak  vajinanın  mantar  üremesine  daha  uygun  hale  gelmesidir. 

Vajinanın  yeterince  hava  almasına  engel  olacak şekilde  sıkı  çamaşırlar  giymek  de  mantar  oluşumunu 


tetikleyen  unsurlardandır.  Ayrıca, şeker  hastalığı, AIDS,  Gebelikte  doğum  kontrol  hapları,  şişmanlık, lokal  alerjenler,  hormon  kullanımı, naylon  giysiler, rahim  içi  araç  (spiral)  vb.durumlar  da  vajinal mantarın  oluşmasına  zemin  hazırlayan  nedenler  arasındadır.  Vajinal  mantar  enfeksiyonları  en  sık  olarak üreme  çağlarında  (reproduktif  çağda)  görülebilir. 

Vajinal  Mantar  Belirtileri 

Başlıca  belirtileri  kaşınma  ve  yanmadır.Bu  kaşıntı geceleri  şiddetlenir  ve  sıcak  etkisi  ile  artar. 

Peynir  kesiği  şeklindeki  akıntılar  kıvamlarından ötürü  dışarıya  boşalmadıklarından  dolayı  çoğu  hastada  hiç  bir  belirti  de  vermeyebilir.  Bu  nedenle düzenli  jinekolog  kontrollerinin  yapılması  sırasında tesadüfen  görülebilmekte  ve  hastalık  yayılarak  şikayet  oluşturmadan  tedavileri  yapılabilmektedir.  Akıntı her  zaman  görümez.Akıntı  ve  kokunun  olması  eşlik eden  ikinci  enfeksiyonun  varlığına  işaret  eder. 

Nasıl  bulaşır 

Vajinal  mantar  enfeksiyonunda  üreyen  mikroor¬ 


ganizmalar  genellikle  başkasından  bulaşmaz. 
Kişinin  zaten  kendi  vajinasında  bulunan  maya  hücreleri  çeşitli  nedenler  ile  aktif  hale  gelip  enfeksiyon  yaratmaktadırlar.  Dolayısı  ile  havuzdan  vb. 
bulaşma  söz  konusu  değildir.  Çok  nadiren  cinsel ilişki  ile  bulaşabilir.  Ancak  bir  kadında  mantar enfeksiyonu  olması  mutlaka  cinsel  ilişki  ile  bulaştığı  anlamına  gelmez.  Hayatında  hiç  cinsel  ilişkide bulunmamış  kadınlarda,  hatta  küçük  çocuklarda bile  mantar  enfeksiyonu  olabilir. 

Bir  kadın  hastalığı  olarak  düşünülen  vajinal  mantar,  erkeklerde  de  görülebilen  bir  hastalıktır.  Erkekte hastalık  belirtileri  görülmeyebilir,  fakat  hastalığı  taşıyan  erkek,  eşi  tedavi  olsa  bile,  mantar  enfeksiyonunu eşine  bulaştırmaya  devam  eder.  Yani  erkekler  daha ziyade  taşıyıcı  konumundadırlar.  Bu  nedenle,  vajinal mantar  tedavisi  sırasında  eşlerin  birlikte  tedavi olmaları  tedavinin  daha  sonuç  alıcı  olmasını  sağlar. 

Vajinal  Mantar  Tedavisi 

Öncelikle  mantar  oluşumuna  zemin  hazırlayan faktörleri  ortadan  kaldırmak  gerekir.  Bunun  için,  vajinanın  temizliğine  özen  gösterilmeli  ve  temizledikten 


sonra  da  tam  olarak  kurulanmalıdır.  Dar  giysiler  giyilmemek,  ıslanan  giysiler  hemen  değiştirilmelidir. 

Tedavide  hem  sistemik  hem  de  lokal  ilaçların  kullanılması  gereklidir.  Lokal  ilaçlar  hem  vajinal  övül (fitil)  hem  de  krem  şeklinde  olabilir.  Tekrarlayan enfeksiyonlarda  ise  bazı  uzmanlar  eş  tedavisi  gerektiğini  düşünmektedirler.  Kronik  bir  enfeksiyon yoksa  eş  tedavisi  gerekli  değildir.  Bağışı  klik  sistemini  zayıflatacak  ilaçlardan  ve  alkolden  de  uzak  durulmalıdır.Ayrıca  bağışıklık  sistemini  güçlendiren, sarımsak  ve  altın  mühür  gibi  bitkiler  faydalı  olabilir. 
Mantar  üremesini  engellemek  için  şeker,  alkol,  çok işlemden  geçmiş  yiyecekler,  rafine  edilmiş  karbonhidratlar  ve  günlük  yiyeceklerden  uzak  durulmalı. 
Her  gün  üç  fincana  kadar  kadifeçiçeği  çayı  için  ve yemeklerde  bir  miktar  sarımsak  kullanılmalıdır. 

Vajina  mantarına  iyi  gelen  bitkiler 

Ayrıca  da  Mantara  karşı  etkili  olan  bitkileri,  ekinez- ya,  kadifeçiçeği,  mirra,  mazı  vealoe  veragibi  bağışıklığı  güçlendirici  bitkileri  kullanmanızda  fayda  var. 


Erken  doğumun  ‘bilinmeyenleri 


Iorveçli  bilim  insanları,  4.000’e  yakın  kadını  gözlemledikleri  araştırmada  yumurtlama  döneminde  hastalık  belirtilerinin  ağırlaştığını  tespit  etti.  Araştırma  kapsamındaki  kadınların  tümünün  en  fazla  28  günde  bir  adet  gören  ve doğum  kontrol  yöntemi  olarak  hormon  tedavisine başvurmayan  kişiler  olduğu  belirtiliyor.  Bunların  % 28,5’i  sigara  içen,  %  8’i  ise  astım  teşhisi  konmuş kadınlar.Adetin  10  ila  22.  günleri  arasında  hırıltılı nefes  almanın  7  ila  21.  günler  arasında  ise  nefes darlığının  had  safhaya  ulaştığı  ve  yumurtlama  anında  hafif  bir  düşüş  kaydedildiği  belirtiliyor. 

Araştırma,  sadece  astım  hastalarının  değil,  aşırı kilolu  ve  sigara  içen  kadınların  da  yumurtlama  sonrası  dönemde  öksürüklerinin  daha  kötü  olduğunu  tespit  etti.  Kadınların  adet  dönemleri  karmaşık  hormonal süreçler  tarafından  belirleniyor.  Hormon  seviyeleri yükselip  alçalıyor,  yumurtlama  döneminde  ise  vücut ısısı  artış  gösteriyor.  Uzmanlar  bu  dalgalanmaların  solunum  yoları  üzerinde  doğrudan,  enfeksiyon  kaynaklı yangılar  üzerinde  dolaylı  etkisi  olabileceğini  belirtiyor. 

Bergen’deki  Haukeland  Üniversite  Hastanesinden  Dr.  Ferenc  Macsali,  Amerikan  tıp  dergisinde yayımladığı  makalesinde,  adet  döngüsü  içerisinde, bütün  belirtilerde  büyük  değişiklikler  gözlemledikleri¬ 


Bilim  insanları;  erken  doğum,  beş  yaş  altındaki  çocukların  ölüm  nedenlerinin  arasında  ikinci  sırada  bulunuyor.  Yapılan  araştırmalara  göre  erken  doğumun nedenlerinin  önemli  bir  bölümü  hala  bilinmiyor. 

Uzmanlar  bu  konuda  daha  fazla  araştırma  yapılması  çağrısı yapıyor.  Her  yıl  dünyada  15  milyon  bebek  37  haftalık  hamilelik öncesinde  doğuyor  ve  bu  sayı  sürekli  artıyor. 

Dünya  Sağlık  Örgütü,  Save  the  Children,  London  School  of Hygiene,  Tropical  Medicine  gibi  sağlık  kurumlarından  uzmanlar dünyanın  en  gelişmiş  36  ülkesinde  erken  doğum  oranlarının önlebilmesi  için  ne  yapılabileceğiyle  ilgili  bir  araştırma  yaptı. 

Uzmanlara  göre  erken  doğumun  önlenmesi  için  kanıtlanmış  beş  önlem  bulunuyor.  Bu  önlemler  şöyle:  Sigarayı  bırakmak,  IVF  tüp  bebek  tedavilerinde  tek  seferlik  hamileliğin özendirilmesi,  sezaryen  doğumların  azaltılması,  hamilelik konusunda  riskleri  bulunan  kadınlara  ek  projosteron  vermek  ve  bebeğin  anne  karnında  geçirmesi  gereken  normal süreyi  tamamlayabilmesini  sağlamak  üzere  geniş  rahim  yollarının  daraltılması  için  dikiş  atılması. 

Uzmanlar  tüm  bu  önlemlerin  alınmasının  yılda  58  bin bebeğin  erken  doğmasını  önleyebileceğini  söylüyor.  Ancak uzmanlara  göre  bütün  bu  önlemler  gelişmiş  ülkelerde  son derece  düşük  bir  rakam. 

Bunun  yanı  sıra  erken  doğumların  önlenmesiyle  ilgili  yapılan bu  araştırmada  önlemler  konusundaki  mevcut  potansiyelin şoke  edici  şekilde  kısıtlı  olduğunu  söyledi. 


•  Haber  Merkezi 


Solunum  yolu  hastalıkları  ve  adet 


Yemek  Tarifi 


Buzdolabı  böreği 


ni  belirtti.  Astımlı  kadınlarda  “bariz”  belirti  değişikliklerinin  tespit  edildiğini  belirten  Dr.  Macsali  “Astım ilaçlarının  kadının  adet  döngüsüne  göre  ayarlanması, ilacın  etkisini  artırıp  hastalık  durumunu  ve  bakım masraflarını  azaltabilir”  dedi.  »Haber  Merkezi 


Malzemeler 

4  adet  patates,  haşlanmış,  rendelenmiş 

2.5  kibrit  kutusu  beyaz  peynir 

2  yumurta 

1.5  su  bardağı  süt 

125  gr  tereyağı,  eritilmiş,  soğutulmuş 

3  yufka 

1  parça  tereyağı 

Arzuya  göre  kaşar  peynir  rendesi 
Pul  biber 


Pratik  Öneriler 


'Lavabonuz  tıkandıysa  pompa  ile  açmak  için uğraşmayın.  Kaynar  sodalı  suyu  delikten  dökün,  lavabonuz  hemen  açılacaktır. 

'Kitapların  küflenmesini  engellemek  için  üzerlerine mısır  nişastası  serpiniz.  Nişastayı  kitapların  üzerine birkaç  gün  beklettikten  sonra  fırçalayarak  temizleyin. 

'Sakladığınız  pullar  birbirine  yapışırsa  buzdolabında  bir  süre  bekletiniz.  Yırtmadan  birbirinden ayırmanız  kolaylaşacaktır. 

'Gülleriniz  boyunlarını  bükerse  önce  sıcak  suya, sonra  soğuk  suya  batırın. 

*Ter  kokusuna  neden  olan  bakterilerden  kurtulmak için  pamuğu  şekersiz  ve  alkol  bazlı  bir  ağız  gargarası  ile ıslatın  ve  koltuk  altlarına  sürün. 

'Tüyleri  kokan  kirli  köpeği  yıkarken  durulama  suyuna  iki  bardak  sirke  katınız.  Köpeğin  tüylerine  karbonat dökerek  fırçalarsanız  da  onu  temizlemiş  olursunuz. 

'Metal  muslukları  zaman  zaman  gazlı  bezle  silerseniz  musluklar  parlar.  Ya  da  nemli  bir  süngerin  üzerine sigara  külü  koyarak  muslukları  ovun. 


Hazırlamışı : 


Harç  malzemelerini  tamamını  derince  bir  kapta karıştırın.  Üç  yufkayı  her  katına  harçtan  koyarak  üst  üste  dizin.  Kenarlarını  içe  doğru  kıvırıp  rulo haline  getirin.  Ruloyu  ikiye  kesip  bir  tepsiye  alın. 
Buzdolabında  en  az  bir  saat  dinlendirin. (Arzu  ederseniz  bir  gece  önceden  de  yapabilirsiniz.)  Fırına  koymadan  15  dakika  önce  buzluğa  alın. 

Fırına  vermeden  dilimleyin  ve  üst  malzemelerini üzerine  serpin,  200  derecede  pişirin,  (altı  çabuk pişiyor,  bu  yüzden  üzeri  kızarmadı  diye  endişe  etmey¬ in,  altına  bakarak  kontrol  edin.)  Pişince  sıcak  sıcak servis  yapın. 

Afiyet  olsun 
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Nevvaya  Jin 


kaktüs 


Aralık  201  2 


Peşin  isim hayatı  belirler 

Bir  isim  merakı  sarmış  beni  sormayın  gitsin.  Mesela bir  insana  niye  isim  takılır?  isim  takılmadan  da  takla atılamaz  mı?..  Daha  “ınga,  ınnga”  bile  diyemeyen çocuğun  kulağına  neden  üç  kez  ahir  zaman  borazanından  iç kulak  zarını  zıngırtatırcasına  bir  isim  çığrılır,  söyler  misiniz? 
Bu  durum  kalıcı  hasar  oluşturmaz  mı?  “Oluşturmaz”  diyenler el  kaldırsın. ..(?!?)  “oluşturur”  diyenler...  (!?!)  Evet,  oluşturur diyenlere  bende  katılıp,  sayı  katlandığına  göre,  ‘ezici’  çoğunluk  olarak  kulağa  borazandan  üflenen  ismin  kalıcı  hasara neden  olduğu  tespitine  varmış  bulunmaktayız. 

Zaten  hep  şüphelenmişimdir,  “bu  insanların  yarısı  sağır mı”  diye?!?  Neden?  Çünkü  “sağır  duymaz,  uydurur”  lafı  neredeyse  herkes  için  geçerli  bir  hale  gelmiş.  Kardeşim  niye  dinlemiyorsun?  Bir  de  üstüne  teşekkür  bekleyeceksin.  Yok  ya!  Ben “ateşte  sütü  unuttum”  diyeceğim,  sen  de  “süt  kardeşin  mi  vardı  senin”  diyeceksin.  Neyse,  demek  ki  kulağa  ismin  okunması sadece  iç  kulak  zarında  değil  aynı  zamanda  beyinde  de  hasar oluşturuyor.  Aslında  bu  tespiti  de  oylamaya  sunacaktım  ama, gözüken  tipe  analiz  gerekmez!.. 

Geçenlerde  bir  arkadaşıma  telefon  edeyim  dedim.  Lâkin  garip bir  durumla  karşılaştım.  Habire  telefonda  konuşup  duruyorum. 
Fakat  karşımdaki  tuhaf  cevaplar  veriyor.  Bir  an  “ya  ne  oluyor” diyecektim  ki,  aniden  dank  etti...  off!  Karıştırmışım.  İsimleri  değil tabiki,  kişileri  karıştırmışım,  bir  yanlış  anlaşılma  olmasın  lütfen! 
Öyle  hemen  heveslenmeyin  canım,  bunun  yaşlılıkla  bir  alakası yok.  Tamamıyla  aynı  kentte  oturan  ve  neredeyse  aynı  isimlere 


sahip  olan  arkadaşlarımdan  kaynaklı  gelişen  bir  kaos  aralığı... 

Kaos  diyorum;  çünkü  garip  bir  şekilde  aynı  kentte,  aynı isimlere  sahip  bir  kadınlar  ordusu  var... 

Evet;  Sabahnur,  Safigül,  Sadegül,  Seçgül,  Songül,  Sabiha, Selma  yani  sıralayamayacağım  kadar  çok  S’  li  isim  rehberime kaydolmuş.  Hani  bunun  üzerine  yeni  bir  ansiklopedi  bile  yazılır.  Fakat  benim  cesaretim  yok!  Zaten  şurada  az  ömrüm  kalmış,  onu  da  isim,  şan,  şöhretle  ziyan  etmeyelim.  Yani  biri  bu ansiklopediyi  “hangi  çatlak  yazmış”  diyecek,  ben  de  mezarımdan  fırlayıp,  kafatasını  çatlatacağım,  iyi  olmaz.  Varsın  sinirleri  güçlü  biri  yazsın  bu  ansiklopediyi... 

Evet  ne  diyordum?  İsimleri  alfabetik  sıraya  göre  yan  yana  getirecektim  ama  bir  harfin  diğerine  baskısı  olmasın  diye  rastgele yazdım.  Hem  bir  harfi  diğerinden  önemli  kılan  ne?  Zaten  kendimi bildim  bileli,  hep  bir  şeylerin  diğeri  üzerindeki  baskısını  kınamışımdır?!?  Hele  o  yüklemler  midir  nedir,  insanın  asabını  bozuyor. 
Tümce  ne  demek  allahınızı  severseniz!  Emir  kiplerine  diyecek  yok zaten.  Bir  allahın  kulu  çıkıpta  “rica  etsem,  bir  bardak  su  verimisin”  demiyor.  “Su  versene!”  “al,  zıkkım  olsun!”  diyorsun  güler yüzle.  Çünkü  zıkkım  kısmı  düşünülüp,  seslendirilmeyen  bölümdür.  O  yüzden  düşüncelerin  okunmasın  diye  suyu  uzatırken, gülümsersin.  Bu  gülümseme  bir  kadın  için  karşıdan  gelen  tehlikeyi  aza  indiren  şeydir.  Ama  ne  yapalım  yani,  hem  böyle  cafcaflı isimler  koyacaksınız  hem  de  hayatı  zindan  edeceksin.  Sonrada “kız,  su  versene!”  deyip,  su  içerken  “cehennem  ol,  git  karşımdan” diyeceksin...  Bu  tür  zamanlarda  insanı  içten  içe  dürtükleyen  bir şey  vardır  ya,  hani  hayata  renk  veren...  kimilerini  çileden  çıkaran, kimilerini  de  raydan...  işte  onun  gibi  birşey  içini  kemirir  ve;  “ah zavallı,  cennete  o  kadar  uzak  ve  cehenneme  o  kadar  yakınsın  ki, senin  yüzünden  hayat  her  gün  cehennem  zaten.  Nereye  gitsem sen  varsın  çünkü!”  diye  karşılık  veresi  geliyor.  Zaten  cennete  bu kadar  uzak  ve  cehenneme  bu  kadar  yakın  olunmasaydı  kadınların adını  Sabahnur,  Safigül,  Sadegül,  Seçgül,  Songül,  Sabiha, Semiha,  Semra,  Sevgi,  Sevda,  Saliha,  Selma  koyarlar  mıydı? 
Hele  isimlerin  anlamına  bir  bakın;  sevgi,  ışık,  aydınlık,  huzur,  mutluluk,  arzu,  hoşluk,  letafet,  aşk,  gül  gibi  katıksız,  saf,  duru,  el  değmemiş,  temiz,  güzel,  bir  dediğinizi  iki  etmeyen,  sonsuz  rahatlık vs.  vs.  daha  da  uzatılabilecek  anlamlara  sahip  isimlerden  oluşan bir  kadınlar  topluluğu  cenneti  çağrıştırır.  Ee,  evde  kusursuz  bir hizmet  cennetin  kendisidir  elbet...  Zaten  dengesizlik  isimle  başlıyor.  Önce  iç  kulak,  sonra  hasar  görmüş  beyin  ve  ortaya  çıkan  dengesizlik...  Sonuç;  eksilerin,  artıları  kovalaması!.. 

işin  aslı  şu;  peşin  isim  konulmasına  karşıyım  arkadaş!  Niye biz  de  Kızılderililer  gibi  kendi  ismimizi  kendimiz  koymuyoruz? 
Yani  benim  adımın  Sabahnur  olması  yerine,  geliştirdiğim  eylem sonucunda  Kızılcakıyamet  olsa  daha  iyi  olmaz  mı?  Yani  demem o  ki,  cicili  bicili  isimler  hayatı  cici  etmiyor.  Gelin  işe  baştan  başlayalım,  kendi  ismimizi  kendimiz  koyalım.  Bir  dengesizlikte  biz yaratalım.  Belki  yeni  bir  başlangıç  olur  ha!  Ne  dersiniz?.. 
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Soldan  Sağa: 

1-Anaerkillik/  dış  karşıtı,  2-  ayın  ve  bazı  yıldızların  dolayındaki  ışık  çevresi,  ayla  /  yön,  taraf, cihet  /  yönetmenliğini  Julie  Taymor'un  yaptığı ve  Salma  Hayek'in  sanatçıyı  canlandırdığı 
Kahlo  soyadlı  MeksikalI  ünlü  ressamın  hayatının  anlatıldığı  filmin  adı,  3-  erkeğe  bir  argo hitap  şekli  /  iki  dağ  arasındaki  geçit,  koyak  / yanardağ  ağzı,  4-  İki  yerine  üç  gövdeli  katamaran  türü  /  başarısız,  5-  zarar  /  eski  dilde  küçük mızrak,  6-  kuyruğunda  zehirli  iğnesi  olan  bir böcek  /  Kürtçe’de  “binlerce”  anlamına  gelen bir  çiçek  adı,  7-  zehir  /  dama,  domino  vb. 
oyunlarda  kullanılan  parçalardan  her  biri  / adale,  8-  Türkiye’de  yaşayan  bir  halk  /  yazma, çizme  vb.  işlerde  kullanılan  araç  /  latife,  9-  başarısızlıkları  ya  da  zaafları  örtmek  için  olayı kelime  boğuntusuna  getirme,  olmayanı  abartmak  durumu  /  bir  nota,  10-  vaka  /  yazı  /  iki  kişi tarafından  karşılıklı  söylenen  şarkı,  11- Türkiye’nin  para  birimi  /  Kürtçe’de  adalet  / Hollanda’nın  plaka  imi,  12-  çiçekli  bitkilerin anterlerinde  oluşan  ve  döllenmede  rol  olan üreme  birimi  /  ateşli  bir  hastalık, 

13-  bir  harfin  ince  okunuşu  /  lityum’un  simgesi  /  bir  Japon  dövüş  yöntemi  ,  14- canlı,  hareket¬ li,  atik  /  Mısır  mitolojisinde  güneş  tanrısı,  15-  kaşıkçı  kuşu  da denen  alt  gagasında  deriden  bir kesesi  olan  hayvan  /  göreceli. 

Yukarıdan  Aşağıya: 


1-Sicilya'nın  güneyindeki adalar  devleti  /  alkollü  içkilere hastalık  derecesinde  düşkün olan  2-  altın’ın  saflık  derecesi  / geniş  toprak  sahibi,  varlıklı  kimselere  halk  tarafından  verilen ad  /  Türkçe  gramerinde  bir  zincirleme  sıfat  tamlaması  /  Tür  - kiye’de  bir  bölge  adı  3-Yönetmenliğini  Richard  Benjamin’in yaptığı  60'lı  yıllarda  kendilerini bulmaya  çalışan  bir  avuç  insa¬ 


nın  yaşamını  konu  alan  bir  dram,  duygusal, komedi  filmi,  4-  konut,  hane /bey,  emir  /  (kadın)  eş  /  bir  bağlaç,  5-  söylenti  /  soğukla  sıcak arası,  6-  Orta  Doğu  ile  Kuzey  Afrika'nın  büyük bir  bölümünde  yaşayan  halk  /  kötü,  fena  / sembolü  "Hg"  olan  kimyasal  bir  element,  7- bir  kadın  ismi  /  levha  /  radonun  simgesi,  8-  hıyanet  eden  /  durum  /  Kürtçe’de  bir  soru  sözü, 

9-  küçük  mağara  /  sevinçli,  keyifli,  şen  /  olay, 

10-  bir  şeyin  çok  kıt  bulunması  durumu  /  oturmaya,  yaslanmaya  yarar  şilte,  11-  vücuttan çıkan  kan,  irin,  ter  gibi  salgılar/  yeryüzü  parçası,  12- yanardağ  ağzı /güç  ve  baskı  uygulayarak insanların  bedensel  veya  ruhsal  açıdan  zarar görmesine  neden  olan  bireysel  veya  toplu  hareketlerin  tümü,  13-  kaba  ve  hoyrat  bir  biçimde iterek,  zorla  /  otlak,  14-  fikir,  düşünce  /  nakil yoluyla,  aktarılarak  /  bağışlama,  15-  işlenmemiş  sığır  derisinden  yapılan  ayakkabı  /  yönetmenliğini  Stephen  Daldry’ın  yaptığı,  Nicole Kidman,  Julianne  Moore,  Meryl  Streep  gibi güçlü  isimlerin  oynadığı,  özellikle  Virginia VVoolf'un  hayatından  ve  başyapıtı  sayılan 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Nevvaya  Jin 


“Beni  sosyalizme  götüren  kadınlar  ve  kaderleriydi” 


Aleksandra  Kollantai’nın hayatı  kadın  mücadelesi  ve bu  uğurda  yaşadığı  sürgünlerle  dolu.  O  Lenin’e  karşı eleştirel  tutumuyla  da  gündem  yaratan  bir  kadın  olma  özelliğini  taşıyor. 

•  Meral  ÇİÇEK 


Aleksandra  Kollontai  31  Mart  1872’de  St.  Petersburg’ta  Rus  generali  bir  baba  ile  FinlandiyalI  bir  işçi ailesine  mensup  bir  annenin  kızı  olarak  dünyaya gelir.  Temel  eğitimini  Çar  rejimine  hizmet  eden  babasının mensup  olduğu  sınıf  dolayısıyla  özel  öğretmenlerden  alan Aleksandra,  St.  Petersburg  Lisesinden  mezun  olur.  O dönemde  kadınların  sahip  olabileceği  tek  meslek  öğretmenliktir  ve  o  da  öğretmenliği  seçer.  Erken  yaşlardan  itibaren 
herşeyi  sorgulama  özelliğine  sahip  olan  Aleksandra,  1893 
yılında  ailesinin  itirazlarına  rağmen  kuzeni  Vladimir  L. 
Kollontai  ile  evlenir  ve  bir  yıl  sonra  da  Mihail  adında  bir  erkek çocuğu  dünyaya  getirir.  Aşk  evliliği  gerçekleştirmesine  rağmen  kısa  bir  süre  içinde  evliliğinin  monotonluğundan  sıkılır. 

24  yaşındayken,  hayatının  gidişatı  açısından  oldukça 
belirleyici  bir  tecrübeyi  yaşar.  Rusya’da  ziyaret  ettiği  bir  tekstil  fabrikasında  yaşadığı  bu  deneyimi  anılarında  şöyle  tarif eder:  “12  bin  erkek  ve  kadın  işçinin  çalıştırıldığı  büyük  Krengolm  dokuma  fabrikasına  yaptığım  birziyaret,  benim  yazgımı belirledi.  İşçi  kitlesi  böylesine  korkunç  biçimde  köleleştirilmişken  ben  mutlu,  huzurlu  bir  yaşam  sürdüremezdim.” 

1898  yılında  eşinden  boşanır:  “Çocuk,  evlilik  bağlarımı 
sağlamlaştırmaya  yetmedi.  Eşimi  hala  seviyordum,  ancak bir  ev  kadını  ve  eşin  mutlu  varlığı  bana  ‘kafes’  gibi  geliyordu. 
Erkeğe  duyulan  sevgi  ne  kadar  büyük  olursa  olsun,  kadınlığa  özgü  özveri  eğilimi  açısından  belli  bir  sınırı  aştığında, yeniden  başkaldırı  patlak  veriyordu.”  Aleksandra  ardından İsviçre’ye  taşınır.  Kadınların  yüksek  öğrenim  görme  imkanlarının  oldukça  kısıtlı  olduğu  bir  zamanda  Zürih  Üniversitesi Sosyal  ve  Ekonomik  Bilimleri  bölümüne  yazılır.  Ailesinin maddi  desteği  nedeniyle  çalışmak  zorunda  kalmayan  genç kadın,  sosyalist  hareket  içindeki  faaliyetlerini  Zürih’te  sür¬ 


dürür.  1926  yılında  kaleme  aldığı  otobiyoğrafisinde,  “Beni sosyalizme  götüren  şey,  kadınlar  ve  kaderleriydi”  diyen Aleksandra  Kollontai,  kadın  özgürlüğü  olmadan  sosyalizmin,  sosyalizm  olmadan  da  kadın  kurtuluşunun  mümkün olamayacağına  inanır.  Bu  nedenle  1899  yılında  Rusya’ya döndüğünde  Rusya  Yasadışı  Sosyal  Demokrat  Partisine katılır;  yazar  ve  propagandacı  olarak  çalışır.  Ayrıca  bu  dönemde  kadın  çalışmalarına  ağırlık  verir.  1905  yılında  yaşanan  Kanlı  Pazar  katliamından  sonra  ilk  kez  partisinin  emekçi  kadınların  sorunlarıyla  ne  kadar  az  ilgilendiğini  fark  eder ve  kadının  temel  sorunlarının  geleneksel  ahlak  ve  tutucu evlilik  anlayışından  kaynaklandığı  tespitinde  bulunur. 
Kadınların  ayrı  örgütlenmesi  gerektiğini  düşünen  Aleksandra,  aynı  yıl  partisinde  otonom  kadın  kollarnın  oluşmasını ister.Aynı  sene  St.  Petersburg’ta  düzenlenen  ilk  kadın  mitingine  katılır  ve  Kasım  ayında  bir  toplantıda  Lenin  ile  tanışır. 

1906’da  “Ahlak  ve  Sosyal  demokrasi”  başlıklı  ilk  kitabını  yayınlar.  1907  yılında  Stuttgart’ta  gerçekleştirilen  Sosya list  Enternasyonal  Kadın  Konferansına  Rusya  temsilcisi  olarak  katılır.  Hazırladığı  bildirilerde  ve  yazdığı  makalelerde Çarlık  Rejimi’ne  karşı  silahlı  mücadele  çağrısı  yapan Aleksandra,  bu  nedenle  birçok  kez  gözaltına  alınır  ve  tutuklanır.  Bunun  sonucunda  1908’de  Paris’e,  ardından  da ABD’ye  sürgüne  gider.  1909’da  “Kadın  Sorununun  Zemini” kitabı  çıkar.  Genç  feminist  bu  dönemde  Lenin’e  karşı  oldukça  eleştirel  bir  tutum  içerisine  girer,  çünkü  Lenin  ailedeki devrimin  Proleter  Devrim’den  önce  de,  sonra  da  sadece  alt düzeyde  bir  rol  oynayabileceğini  savunur. 

ABD’den  sonra  Almanya’ya  giden  Aleksandra,  burada Rosa  Lüksemburg,  Kari  Liebknecht  ve  August  Bebel  ile tanışır.  Birinci  Dünya  Savaşının  patlak  vermesine  kadar Almanya  Sosyal  demokrat  Partisinde  (SPD)  faaliyet  yürütür  ve  geçimini  yazarlıkla  sağlar.  Güvenlik  nedenlerinden dolayı  Almanya’yı  terk  etmek  zorunda  kalır,  İsveç’e  gider. 
Ancak  Marksist  ideoloji  içerikli  yazılarından  dolayı  burada da  kalamayan  Aleksandra,  Norveç’e  gider  ve  1916’da bilimsel  bir  çalışma  olan  “Toplum  ve  Analık”  kitabını  çıkarır. 
1917  yılının  Şubat  ayında  Rusya’ya  döner  ve  Lenin’in  hareketine  katılır.  Rabotniza  (İşçi  Kadın)  gazetesinin  Yazı  Kurulu Üyesi  olur  ve  Petrograd’da  4  bin  çamaşırcı  kadının  grevini yönetir.  Şubat  Devrimi’nden  sonra  kurulan  geçici  hüküme¬ te  karşı  çıkar  ve  bunun  yerine  konseylerin  kurulmasını savunur.  Temmuz  ayında  geçici  hükümet  başkanı  Aleksander  Kerenski  tarafından  ‘vatana  ihanetle  suçlanır  ve  tutuklanır.  Ekim  Devrimi’nden  sonra  kurulan  ilk  Sovyet  hükümet kabinesinde  sosyal  bakan  olarak  yer  alır.  Aleksandra Kollontai  böylece  dünyanın  ilk  kadın  bakanı  da  olur. 

1918’de  kendisinden  17  yaş  küçük  olan  Filodan  Sorumlu  Halk  Komiseri  Pavel  Dibenko  ile  evlenir,  ancak  bu evlilik  uzun  sürmez.  Aynı  yıl  “Yeni  ahlak  ve  İşçi  Sınıfı”  kitabı  da  çıkar.  1919’da  ise  Sovyetler  Birliği  Komünist  Partisi 


Merkez  Komitesi  Kadın  Komisyonu  Başkanı  olur.  Bu dönemde  tek  başına  oğlunu  büyüten  Aleksandra,  yasal alanda  kadınların  durumunu  düzeltecek  olan  çok  sayıda düzenlemenin  yapılmasını  sağlar.  Ayrıca  kadınların  klasik ‘ev  hanımı’  konumundan  çıkması  için  komünlerin  kurulmasını,  halk  mutfaklarının  açılmasını  ve  çocukların  kollektif bir  şekilde  yetiştirilmesini  savunur. 

1921  yılının  Mart  ayında  yapılan  10’uncu  parti  genel 
kurul  toplantısında  artan  bürokrasiyi,  anti-demokratik yaşamı,  tartışma-düşünce-eleştiri  özgürlüğüne  getirilen kısıtlamaları  sert  dille  eleştirir.  Yeni  ekonominin  parti  tarafından  inşa  edilmesi  yerine  işçilere  ekonomik  öz  yönetime ve  üretimin  örgütlendirilmesine  gerçek  anlamda  katılma imkanının  verilmesini  ister.  1922’de  “Aile  ve  Komünist Devlet”  kitabını  çıkarır.  Eleştirileri  nedeniyle  aynı  sene  kadın  komisyonundaki  görevine  son  verilir  ve  Rus  Büyükelçisi olarak  Norveç’e  gönderilir.  Böylece  dünyadaki  ilk  kadın büyükelçi  olur.  Norveç’in  Sovyetler  Birliğini  tanıyıp  çok  önemli  bir  ekonomik  anlaşma  teklif  etmesini  sağlar.  İ923’de de  “Toplumsal  Gelişmede  Kadının  Konumu”  kitabı  çıkar. 

Aleksandra,  Sovyetler  Birliğinin  önde  gelen  bir  kadın teorisyeni  olarak  kadın  kurtuluş  mücadelesinin  teorisi  ve 


pratiğinin  geliştirilmesinde  belirleyici  bir  rol  oynar.  Kadın kurtuluş  mücadelesini  sosyalizmin  vazgeçilmezi  olarak tanımlar  ve  örgütünü  de  bu  konuda  ikna  etmeye  çalışır. 
Kadın  sorunundaki  düşünceleri  ile  ilgili  seminerler  veren Aleksandra,  öğretisini  üç  temel  noktaya  dayalı  geliştirir: Önce  aşk,  sevgi  ve  cinselliğin  tarihteki  biçimleri  ve  bunların sınıfsal  koşulları  ile  ilgili  kapsamlı  bir  materyalist  analiz  gerçekleştirir.  Aleksandra  yeni  bir  cinsel  ahlak  anlayışını  geliştirip,  savunduğu  için  de  büyük  tepkilerle  karşı  karşıya  kalır. 

1926’da  büyükelçi  olarak  Meksika’ya,  ardından  da Oslo’ya  gider.  Diplomat  olarak  çalıştığı  yıllarda  hem  kadın sorunuyla  istediği  kadar  ilgilenemez,  hem  de  ideolojik  tartışmalara  sadece  kısıtlı  olarak  katılabilir.  Belki  de  bu  nedenden dolayı,  Josef  Stalin’in  iktidarda  olduğu  dönemde  Lenin’e yakın  duran  diğer  kişiler  gibi  tasfiye  edilmez.  1930  yılından İkinci  Dünya  Savaşının  sonuna  kadar  Stockholm’de  diplomat olarak  çalışır.  1944’de  Finlandiya  ile  sağlanan  ateşkes  anlaşmasında  önemli  rol  oynar  ve  böylece  ülkenin  İkinci  Dünya Savaşından  çıkmasını  olanaklı  kılar.  Savaşın  bitimiyle  bütün görevlerinden  çekilip,  Moskova’ya  gider.  Burada  Sovyet 
Dışişleri  Bakanlığında  önemli  bir  danışman  olarak  çalışır.  79 
yaşındayken  9  Mart  1952’de  Moskova’da  hayata  veda  eder. 


Zîn  Yezîda  Tamara 


Bana 

kendini  anlat 

XV.  bölüm 


Sen  heval  Bahadır'a  yardım  et,  ben  onun  derdinin  ne  olduğunu  biliyorum.  Ona  söyledim ama  dinlemedi.  Battaniyeyi  üstünden  indirip katırdan  indi.  Aslan'ın  silahını  alıp; 

-Benim  silahım  heybenin  içinde  ve  mermi  önünde. 
Bunu  Bahadır'ın  anlamayacağı  bir  dille  söyledi.  Daha net  olmayan  yaklaşımlarıyla  zarar  verebilirdi.  Zin,  çantası  belinde  olduğu  halde  Cenk'e  yaklaştı.  Cenk  baygın bakışlarla  ona  bakarak  durumunu  ele  verdi.  Zin  ona; 

-Kenara  geç  de  arkadaşlar  geçsin,  seni  bir  muayene  edeyim.  Önlerinde  yürüyen  VVelat'a  durumu haber  vermesi  için  uyardıktan  sonra  itiraz  etme hakkı  vermeden  Cenk'i  ıslak  bir  taşa  oturttu.  Haberi alan  Mahir  de  yanlarına  geldi.  Kaygılanmıştı.  Zin'in rahat  oluşu  ile  sakinleşti.  Doktor  çantasından  çıkardığı  malzemeler  içersinden  bir  şırınga  ve  ampul çıkardı. Cenk’e  yan  dönüp  şalvarını  çözmesini  söylediğinde  Cenk  aniden  kızardı.  Zin'e; 

-Koluma  vur  iğneyi  daha  çabuk  iyileşirim  dediğinde  Zin; 

-Sanırım  doktor  benim  ve  sen  de  hastasın.  Emin ol  ki,  kol  için  olsaydı  ben  de  onu  tercih  ederdim. 
Araya  Mahir  girerek; 


-Utanma  heval.  Biliyorsun  insanlar  doktorlardan çekinmezler,  ben  de  yardımcı  olayım  dediğinde  Zin, Cenk'in  bakışlarından  aslında  onun  Mahir'den  çakindiğini  anladı.  Çünkü  kaç  kez  rahatsızlanmışsa,  ona  kalçadan  iğne  yapmıştı.  Mahir'e  işaret  edip  onun  uzaklaşmasını  sağladıktan  sonra  hemen  iğneyi  vurup,  gözlerine  baktı.  Gözbebekleri  küçülmüştü  ve  halsizleşmişti. 
Aradan  on  dakika  geçtikten  sonra  nabzını  alarak  tansiyonunun  ne  kadar  olabileceğini  ölçtü.  Bu  sırada  geride kalan  katırı  getiren  Erdal,  durumu  Mahir'den  öğrenmiş ve  kaygılanmıştı.  Ama  Cenk'in  moralinin  iyi  olduğunu anladığında  sevindi.  Ona  yarı  espirili; 

-Arkadaşlarımız  acaba  arabalarına  binmek  istemezler  mi?  dediğinde  Cenk  ona  tepkili  bir  şekilde karşılık  verdi: 

-Motoru  bozuk  arabana  kendin  bin,  ben  gayet iyiyim.  Zin  ona; 

-Yolumuz  az  kaldı.  Sanırım  oraya  kadar  motor dayanır.  Binmen,  senin  için  daha  iyi  olacak.  Şkefte varınca  serum  takmam  gerekiyor.  Bu  halde  düşersen köye  seni  de  götürmek  zorunda  kalacağız.  Askerle olmak  için  can  atan  Cenk  katıra  binerken; 

-Ben  de  o  askerle  bolca  sigara  içerim.  İyileştiğinde 


ona  günde  en  az  yirmi  tane  saracağıma  söz  verdim. 
Kamil  de  sigarasını  tüttürerek; 

-Sanki  iyi  bir  şey  yapacaksın.  Siyasi  sigara  sözü verseydin  daha  iyi  olurdu.  Bulmadığımız  için  sen  de boşa  çıkmamış  olurdun.  Hep  beraber  güldüler. 
Akşam  çöküyordu  ve  hava  olabildiğince  soğumuştu. 
Zin  titriyordu.  Yerlerine  varmalarına  az  kalmıştı  ve canı  çay  istiyordu.  Tüm  yorulmalara  ilaç  olan  çayı en  çok  da  ağır  görevlerden  geldikten  sonra  içmeyi severdi.  O  zaman  sanki  hiç  yorulmamış  gibi  hissederdi  kendini.  Mahir'den  tütün  tabakasını  istediğin¬ de  yanındakiler  şaşırdı.  Mahir; 

-Hayırdır  bunlar  seni  de  mi  alıştırdılar  bu  yalancı dosta? 

-Yok  heval  sadece  bazen  kendimi  oyalıyorum. 
Cenk;. 

-Biz  de  öyle  başladık  doktor  diye  imalı  bir  şekilde  konuşunca; 

-Kusura  bakma  heval  ama  dokuz  yıldır  hala  tek  tek içiyorum.  Kendimi  denetleyebilecek  güçteyim.  Her neyse,  bu  kadar  yoruma  sebep  olacaksa  ben  de içmem  dediğinde  Cenk  daralmalarına  alışık  olmadığı Zin'i  kırdığını  anladı.  Konuyu  değiştirmek  istediği 


anda  az  ötelerinde  görülen  ateşi  işaret  ederek; 

-Heval ...  yerimize  geldik.  Arkadaşlarımız  çaya  bizi bekliyor...  dediğinde  yarı  baygın  halde  başı  önüne düştü.  Erdal  hemen  onu  belinden  kavramak  için  atıldığı  anda  Cenk'in  bedeni  kendini  onun  kollarına bırakmıştı  bile.  Zin  nabzına  baktı  ve  acele  ile; 

-Çabuk  götürelim.  Soğuk  onu  kötü  etkiler.  Mahir ağır  yürüyen  katırı  hızlandıramayacağını  bildiğinden silahını  ve  raxtını  arkadaşlarına  verdiği  gibi  Cenk'i sırtladı.  Tüm  gün  yorulmamış  gibi  atik  bir  halde  davranmıştı.  Zin  de  silah  ve  raxtı  Erdal'ın  itirazlarına  rağmen  yüklenip  onların  peşinden  gitti.  On  dakika kadar  yürüdükten  sonra  şkefte  vardılar.  İçeridekiler ateşin  etrafında  oturmuş  ısınıyorlardı.  Cenk'in  bu halele  getirilmesine  şaşıran  arkadaşları  hemen  yer açarak  başına  toplandılar.  Zin  el  fenerini  çıkararak, tutması  için  VVelat’a  uzattı.  Cenk'in  vücudundaki şarapnel  parçalarının  nerelerde  olduğunu  iyi  biliyordu.  Sol  göğsündeki  parça  zorlayıcı  oluyordu.  Bu nedenle  ilk  onu  kontrol  etti.  Yolda  terlediği  anlarda gömleğinin  yakasını  açtığından  göğsü  soğuk  almıştı. 
Kaç  kez  uyarmasına  rağmen  kendini  dinletememişti. 
Bahadır  bir  kenara  toplanmış  kişilere  baktığında  ne olduğunu  merak  etti.  Başını  bir  aradan  geçirip  grubun  üstünde  toplandığı  Cenk'i  gördü.  Hemen; 

-Heval  Cenk  sana  ne  oldu?  Diye  sorduğunda  herkes  ona  baktı.  Asker  bu  bakışlara  anlam  veremedi. 
Yanlış  bir  şey  mi  yapmıştı?  Zin, 

-Heval  Cenk'in  göğsündeki  parça  biraz  sorun  çıkardı.  Bazen  böyle  düşüyor  ama  yarına  kadar  kalkacaktır. 
Asker  "heval"  diye  hitap  ettiğini,  Zin'in  de  aynı  kelimeyi  kullanmasıyla  anladı.  Kendindeki  bu  üslup  değişikliği  hoşlarına  gitmişti  anlaşılan.  Üşüdüğü  için  ateşe  yaklaştı.  Ahmet  de  oradaydı  ve  dalgın  bir  şekilde  ateşe bakıyordu.  Eline  aldığı  bir  ağaç  parçasıyla  közleşmiş tarafı  karıştırıyordu.  Bahadır  da  yanına  oturarak; 

-Çok  yoruldun  mu?  diye  sordu.  Ahmet  bakışlarını ateşten  ayırmadan, 


Devam  edecek 


neıvaya 


Ortadoğu  Kadın  Araştırma  Vakfı  (Stichting  Onderzoeks  Centrum  voor  Vrouwen  in  het  Midden-oosten) Tel:  0031  707071035/  Fax:  0031  7038  815  00  e-mail:  newaya.jinl2@hotmail.com Dağıtım:  Mezopotamien  Verlag  und  Vertrieb  GmbH Gladbacherstr  407  B  41460  Neuss  /  Deutschland 


UNlCEF’ten  nüfus artışı  araştırması 

Birleşmiş  Milletler  Çocuk  Fonu  (UNICEF)  tarafından  yapılan  araştırmada,  nüfusta  görülen  bu  hızlı  artışın,  2050 
yılına  gelindiğinde  dünyaya  gelen  her  3  çocuktan  l’inin Afrikalı  olacağı  anlamına  geldiği  belirtildi.  Araştırmanın  sonuçlarına  göre,  2010  ile  2025  yılları  arasında  Çin  ve  Hindistan,  dünya nüfusundaki  en  büyük  paya  sahip  ülkeler  olmaya  devam  edecek. 

Buna  karşılık  aynı  yıllar  arasında  18  yaşın  altındakilerde  en büyük  nüfus  artışının  görüldüğü  ülke  Nijerya  olacak.  Bu  yıllar  arasında  nüfusa  31  milyon  çocuğun  ekleneceği  bu  ülkede  18  yaş altındakilerde  görülen  nüfus  artışı  yüzde  41’e  ulaşacak.  BM öngörülerine  göre,  2010-2025  yılında  meydana  gelecek  2  milyar  doğumdan  455  milyonu  BM’nin  49  ülkede  gerçekleşecek. 
Kurumun  orta  gelir  kategorisinde  yer  alan,  en  kalabalık  nüfuslu  5 
ülke  olan  Çin,  Hindistan,  Endonezya,  Pakistan  ve  Nijerya’da  ise aynı  yıllar  içine  859  milyon  doğum  olacak. 

UNlCEF’in  açıklamasında,  nüfus  istatistiklerinde  görülen artışın,  BM’nin  fakirlikle  mücadelede  hedeflerine  ulaşmak  için belirlediği  2015’ten  sonraki  yıllarda  politika  belirleyiciler  ve planlamacıları  “aşılması  zor  büyük  güçlükler”  doğuracağı  kaydedildi.  Araştırmanın  yazı  heyetindeki  Danzhen  You,  dünyadaki  yaşlanan  nüfusun,  çocukların  kaynaklardan  mahrum  kalması  sonucunu  doğuracağına,  çocuk  haklarının  teminat  altına alınmasının  önemini  vurguladı.  You,  “Çocuklar  oy  kullanamaz. 
Hükümetlerin  kaynak  ayırmada  karar  alırken  sesleri  çoğunlukla  işitilmez”  ifadesini  kullandı.  •  Haber  Merkezi 


Trans  cinayetleri artıyor  önlem  alınmıyor 


Uluslararası  Af  Örgütü,  Nefret  Suçu  Mağduru  Trans Bireyleri  Anma  Günü'nde  yaptığı  açıklamada  öldürülen  trans  birey  sayısının  her  sene  arttığını,  ancak ülkelerin  cinsiyet  kimliği  temelli  saldırıların  nefret  suçlarına karşı  mevzuatları  kapsamına  alınmadığını  belirtti.Trans Cinayetleri  İzleme  projesinin  sağladığı  veriye  göre  2008'den bu  yana  Avrupa'da  64  trans  birey  öldürüldü.  Fakat  kıta  çapın¬ da  sadece  Fransa,  İsveç,  İskoçya  (Birleşik  Krallık)  ve  Hırvatistan  toplumsal  cinsiyet  kimliği  temelli  şiddet  içeren  saldırıları nefret  suçlarına  karşı  mevzuatları  kapsamına  alıyor. 

Nefret  suçu  trans  bireylerinin  maruz  kaldığı  tek  ayrımcılık şekli  değil.  Avrupa  ülkelerinin  çoğunluğunda  trans  bireylerin kimlikleri,  psikiyatrik  teşhis,  kısırlaştırma,  genital  operasyon ve  boşanma  gibi  kriterlerin  olduğu  bir  liste  ile  uyum  sağlamadığı  sürece  yasal  olarak  tanınmıyor.  Dahası,  trans  kimlikler uluslararası  ve  çoğu  kez  ulusal  düzeyde  hala  davranış  bozukluğu  olarak  sınıflandırılıyor. 

Belçika,  Fransa,  Finlandiya,  Norveç  ve  Türkiye  gibi  birçok ülkede,  cinsiyet  değiştirme  ve  kısırlaştırma  operasyonu  geçirmek  istemeyen  trans  bireylerin  kimliklerinde  cinsiyetlerini değiştirmesine  izin  verilmiyor.  Perolini,  "Kısırlaştırma,  boşanma  ve  cinsiyet  değiştirme  gibi  cinsiyetin  yasal  olarak  tanınmasının  tabi  hale  getirildiği  zorunlu  gereklilikler,  trans  bireylerin  yasa  önünde  eşit  olma,  özel  ve  aile  hayatı,  onur  kırıcı  muameleden  muaf  olma  ve  elde  edilebilen  en  yüksek  standarttaki sağlık  hakkını  ihlal  etmektedir.”dedi.  •  Haber  Mcr^ı 


Duyuru 

Değerli  okuyucular:  Yeni  bir  yıla  hazırlanırken  siz  okuyucularımızın  gazetemize  ilişkin  görüş  ve  önerilerinizi  bekliyoruz.  Ocak  2013  yılı  itibarıyla gazetemiz  yeni  yayın  dönemine  giriş  yapacaktır.  Okuyucularımızın  gazetemizin her  sayfasına  ilişki  görüşlerine  büyük  bir  anlam  biçiyoruz.  Özellikle  kadın  okuyucularımızın  hem  kullanılan  dil  hem  de  konulara  ilişkin  görüşlerini  bekliyoruz. 
Gazetemizin  zenginliği,  okuyucuların  ihtiyacına  vereciği  cevapla  mümkün  olabilir.  Dolayısıyla  yeni  bir  yıla  okuyucularımızın  önerileriyle  girmeyi  önemsiyoruz. 
Görüşlerinizi  email  ve  mektuplarla  bize  iletebilirsiniz.  9  Haber  MrriffTi 


222  milyon  kadın  korunamıyor 


‘222  milyon  kadının  güvenilir,  kaliteli  aile  planlaması  hizmetlerine,  bilgilerine  ve  malzemelerine  erişimi  yoktur  ve  bu  da  istenmeyen  gebelik  riskiyle  karşı  karşıya  olmalarına  neden  oluyor.’ 


•  Haber  Merkezi 


Birleşmiş  Milletler  Nüfus  Fonu  (UNFPA) tarafından  hazırlanan  ‘Dünya  Nüfusunun  Durumu  2012’  raporunda, 
2012’de  meydana  gelmesi  beklenen  80  milyon  istenmeyen  gebeliğin  yaklaşık  40  milyonunun  kürtajla  sonuçlanacağı  tahmin  edildi.  Tüm dünyada  aile  planlama  ihtiyacının  karşılanması halinde  54  milyon  istenmeyen  gebeliğin  engelleneceği  ve  kürtaj  sayısını  26  milyon  azaltacağı belirtildi.  Rapor  da  ilginç  sonuçlara  da  ulaşıldı. 
Araştırmada,  aile  planlamasının  önemine  işaret  edilerek,  erken  gebelikten  anne  ölümlerine ve  kürtajda  gelinen  noktaya  dikkat  çekiliyor. 

Raporda, "Tahminlere  göre  222  milyon  kadının  güvenilir,  kaliteli  aile  planlaması  hizmetlerine,  bilgilerine  ve  malzemelerine  erişimi  yoktur ve  bu  da  istenmeyen  gebelik  riskiyle  karşı  karşıya  olmalarına  neden  oluyor.  Yapılan  araştırmalar,  ergen  gebeliklerde  anne  ölüm  riskinin  daha fazla  olduğu”  belirtildi. 

Aile  planlamasına  erişim 

UNFPA  araştırmasında  milyonlarca  insanın halen  aile  planlaması  haklarını  kullanamaması¬ nın  tek  nedeninin  doğum  kontrol  araçlarının eksikliği  olmadığını,  bunun  yanında  yoksulluk, negatif  sosyal  baskılar,  cinsiyet  eşitsizliği  ve ayrımcılık  dahil  olmak  üzere  pek  çok  kuvvetin aile  planlamasını  sınırlandırabildiğine  yer  verildi.  Raporda,  “Tüm  kadınların,  erkeklerin  ve gençlerin  aile  planlamasına  erişebilmesi  için  çok 


yönlü  bir  çaba  gösterilmesine  ihtiyaç  vardır.  Bir yandan  sağlık  sistemleri  güçlendirilirken,  bir yandan  da  bireylerin  haklarını  koruyan  kanunları  çıkarmak  veya  mevcut  kanunları  güçlendirmek,  yoksulluğu  azaltmak,  zararlı  geleneksel uygulamalara  karşı  çıkmak,  çocuk  evliliklerini ortadan  kaldırmak,  ayrımcılığa  son  vermek, lojistik  engelleri  ortadan  kaldırmak  ve  çok  çeşitli  malzemeler  sağlamak  gerekmektedir”  denildi. 

Kadın  üreme  haklarını  kullanmalı 

Raporda  ayrıca  bir  kadının  üreme  haklarını kullanabildiği  zaman  eğitim  hakkı  gibi  diğer  haklarından  da  daha  kolay  yararlanabildiği,  buna  paralel  olarak  da  gelir  düzeyinin  yükseldiği,  kendisi  ve çocuklarının  daha  sağlıklı  olduğu-,  gerek  evde gerekse  toplumda  daha  fazla  karar  verme  gücüne sahip  olduğuna  yer  verildi.  Yine  kadınlar  ve  erkekler  çocuk  sahibi  olmayı  birlikte  planladıklarında çocukların  bu  durumdan  hem  kısa  hem  de  uzun vadede  yarar  gördüğü  saptandı.  Hamile  kalan  bir ergenin  genellikle  okulu  bırakmaya  zorlandığı  ve bu  yüzden  de  bu  ergenin  eğitim  hakkından  mahrum  kalmak  zorunda  olduğu  araştırmanın  bir başka  ilginç  sonuçlarından. 

Erkekler  içinde  aile  planlaması 

Bugüne  kadar  yapılan  araştırmaların  çoğu  kadınların  ve  genç  kızların  aile  planlamasına  erişimi üzerinde  durulduğu,  ancak  erkeklerin  de  aile  planlaması  açısından  karşılanmamış  bir  ihtiyacın  söz konusu  olduğu  da  araştırmanın  farklı  bir  konusu. 

Şu  anda  aile  planlamasına  erişimi  olmayan 


222  milyon  kadının  tamamının  kaliteli  ve  gönüllü 
aile  planlamasına  erişiminin  yılda  8,1  milyar dolara  mal  olacağı  hesaplandı.  2012  Temmuz ayında  UNFPA,  Birleşik  Krallık  Uluslararası Kalkınma  Bakanlığı,  Bili  ve  Melinda  Gates  Vakfı 
ve  diğer  kuruluşlar  düzenledikleri  zirvede  2020 
yılına  kadar  kalkınmakta  olan  ülkelerde  120  milyon  kadın  ve  ergenlik  çağındaki  kızın  daha  gönüllü  aile  planlamasına  erişebilmesi  için  kalkınmakta  olan  ülkelerden  2  milyar  dolar  finansman  taahhüdü  aldığı  ve  bağışçı  ülkelerden  de  2,6  milyar doların  toplandığı  kaydedildi. 

Gönüllü  aile  planlaması 

Dünya  Nüfusunun  Durumu  2012  raporu  yapılan  son  araştırmalara  dayanarak  kalkınmakta  olan ve  kalkınmış  ülkeleri,  uluslararası  örgütleri  ve  sivil toplumu;  isteyen  herkesin,  istediği  zaman  hakkı olan  aile  planlamasına  erişmesini  ve  aile  planlaması  hizmetlerinin,  malzemelerinin  ve  bilgilerinin kaliteli  olmasını  sağlamak  için  gereken  mali  desteği  ve  siyasi  iradeyi  büyük  oranda  artırmaya,  aile planlamasını  bir  hak  olarak  yaygınlaştırmaya,  gönüllü  aile  planlamasını  daha  geniş  bir  ekonomik ve  sosyal  kalkınma  ile  entegre  etmeye,  gönüllü aile  planlaması  önündeki  ekonomik,  sosyal,  lojistik  ve  mali  engelleri  kaldırmaya,  aile  planlaması malzemelerini  ve  hizmetlerinin  mevcudiyetini, güvenilirliğini  ve  kalitesini  artırarak  istenmeyen gebeliklerin  ve  kürtajların  sayısını  azaltmaya,  ergenler,  bekarlar  ve  ihtiyaç  duyan  diğer  gruplar  dâhil  olmak  üzere  aile  planlaması  programlarını  herkes  tarafından  ulaşılır  kılmaya  davet  etti. 

‘BBC den  alıntıdır. 


ÜYELİK  FORMU 


AYLIK* 

12  AYLIK* 

□  2  EURO 

□  20  EURO 

İsim:  .. 
Adres: 


NEWAYA  JIN 

De  La  Reyweg  110  2571  GE 
S’GRAVENHAGE 
Nederland 


Tel  no:  . 

Banka  adı: 
Hesap  No: 
Biz: . 


TARİH: 

YAPAN: 


İMZA: 


ABONE: 


Tel:  0031  707071035 
Cep:  0031  683837241 
Konto  Sahibi:  Stg  Onderzoeks  Centrum  v. 
Almanya  İçi  Banka  İsmi:  Commerzbank  Bonn 
Konto  No:  110571700  Biz:  38040007 
Hollanda  İçi  Banka  İsmi:  ING 
Hollanda  İçi  Konto  No:  9522686 
Hollanda  Dışı  Konto  No: 
IBAN:  NL50  PSTB0009522686  BIC:  PSTBNL21 

*  Yukarıda  işaretlediğim  sürenin  bitiminden  önce  iptal  etmediğim  takdirde abone  süresinin  normal  tarife  üzerineden  uzatılmasını ve  ücretini  ödemeyi  kabul  ediyorum. 


